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De diepte roept!

Het ochtendlicht breekt door, maar in Simon’s hart voelt het nog steeds
als nacht. Uitgeput zit hij in zijn boot, zijn lege netten in zijn handen. De
zee, die hem altijd voorziet, heeft hem deze keer niets gegeven. Hij heeft

gewerkt, gewacht, gehoopt - maar zonder resultaat.

Wie van ons kent dat gevoel niet? We hebben allemaal momenten
gekend waarop we alles hebben gegeven, maar niets hebben
ontvangen. Waarin onze inspanningen niet beloond werden. Waarin we
leeg achterbleven. Misschien was het een droom die niet uitkwam, een
relatie die ondanks liefde en moeite niet standhield, een gebed dat

onbeantwoord bleef. Lege netten. Lege handen. En soms, een leeg hart.

Maar juist op dat moment, wanneer de teleurstelling het grootst is, stapt
Jezus de boot binnen. Hij kijkt niet naar de lege netten als een teken van
mislukking, maar als een uitnodiging. “Vaar naar het diepe,” zegt Hij, “en

gooi je netten uit.”

Jezus vraagt Simon iets te doen wat tegen elke logica ingaat. Overdag
vissen is zinloos. Simon weet dit. Hij heeft het al geprobeerd. “Meester, de



hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen,” protesteert hij.
Maar dan voegt hij eraan toe: “Toch, op uw woord, zal ik de netten

uitgooien.”

Dat is geen blinde zekerheid. Dat is geloof in zijn meest rauwe vorm:
gehoorzamen ondanks twijfel. Simon zegt niet: “lk geloof dat dit zall
werken.” Hij zegt: “Op uw woord, zal ik de netten uitgooien.” En daarin
ligt de kracht.

Hoe vaak blijven wij liever aan de oever staan? Het diepe water roept,
maar wij houden ons vast aan wat we kennen. De oever is veilig. De

oever is voorspelbaar. Maar de oever is ook de plek van lege netten.

Diep water is riskant. Je kunt de bodem niet zien. Je weet niet wat er
onder de golven schuilt. In diep water verdrinken mensen. Maar diep
water is 66k de plek waar het wonder gebeurt. Waar ons geloof wordt

getest en onze harten worden getransformeerd.

Te vaak blijven we hangen in het ondiepe, waar we nog controle hebben.
Maar Jezus roept ons om verder te gaan. Om te vertrouwen, zelfs als we

bang zijn. Om los te laten, zelfs als we liever vasthouden.

Simon neemt die stap. Hij roeit weg van de oever. Hij gooit zijn netten
opnieuw uit. En wat gebeurt er? De vangst is zo groot dat zijn netten
bijna scheuren. Waar er eerst leegte was, is er nu overvloed. Niet alleen

vis, maar ook een nieuw inzicht. Een nieuwe roeping.

Dit verhaal gaat niet alleen over Simon. Het gaat over ons allemaal.
Jezus nodigt ons uit om dieper te gaan - dieper in geloof, dieper in
vertrouwen, dieper in overgave. De wereld heeft geen slimmere of

hardwerkendere mensen nodig. Ze heeft diepere mensen nodig.

Mensen die bereid zijn risico’s te nemen. Die durven lief te hebben zonder
garantie op wederliefde. Die blijven bidden, ook als het stil blijft. Die
blijven hopen, zelfs als alles hopeloos lijkt.



Want let op wat Jezus zegt. Hij zegt niet: “Gooi je netten uit en kijk of er
iets is.” Nee, Hij zegt: “Gooi je netten uit voor de vangst.” In het diepe
water is de vangst gegarandeerd. De vraag is niet of God zal voorzien,

maar of wij Hem genoeg vertrouwen om de oever los te laten.

De diepte roept. Wil jij de oever loslaten? Vertrouw je Hem genoeg om je
netten nog één keer uit te gooien? Want als je dat doet, zul je ontdekken
dat de diepste wateren geen plaats van angst zijn, maar van geloof. En
in die wateren zul je niet verdrinken - je zult opstijgen. Je zult
bovenkomen met netten die overlopen, met harten die hersteld zijn en

met een leven dat veranderd is door Hem die de vangst garandeert.



