
                            

 

Evangelie: Lucas 10, 1-12.17-20 

 

Lieve mensen, 

 

Reizen en trekken zit mensen in het bloed. Zo zijn wij toch! Wie gaat er op 

pad: handelslui, avonturiers, zendelingen en missionarissen enz., 

allemaal met hun eigen goede of minder goede bedoelingen.  

 

En in onze dagen zijn daar massaal de toeristen bij gekomen, maar ook 

wereldwijd de vluchtelingen. Reizen en trekken is voor de een: op pad 

gaan, nieuwe horizonten zien, andere culturen en talen. Je zou ook 

kunnen zeggen: het gewone leven even aan de kant zetten en genieten 

van de geweldige rijkdom die onze aarde te bieden heeft. 

 

Voor de ander, voor de vluchteling geldt dan: alles achterlaten om het  

vege lijf te redden en maar zien of je ergens opgenomen wordt, zien op 

hoop en zegen of er ergens een plek is waar je veiligheid en 

geborgenheid vindt. Vorige week hoorden we in de evangelielezing, dat 

Jezus op weg ging naar Jerusalem. Geen vakantietrip. Geen vlucht.  Hij 

ging naar Jerusalem om zijn zending tot voltooiing te brengen. En we 

weten hoe het is afgelopen, nl. op het kruis.  

 

De eerste lezing brengt andere ideeën: menselijk geluk, sjaloom, vrede is 

een geschenk van God, een teken van de overkant. De Heer is altijd bij 



ons wat er ons ook overkomt. Hij draagt onze lasten en dat geloven wij.  

Daarom mogen wij ons veilig voelen bij Hem.  

 

In de tweede lezing spreekt Paulus op een bijna gelijkaardige wijze:  Een 

ontmoeting met God is telkens een aanraking. Deze aanraking heeft 

altijd een genezende uitwerking, en brengt ons tot vrede met onszelf, met 

onze naaste en met God. 72 leerlingen worden vandaag uitgezonden 

uitzendt om de blijde boodschap te verkondigen. Iedereen moet mee 

optrekken naar Jerusalem. Het is veel beter om op pad te gaan, te gaan 

zoeken naar nieuwe mogelijkheden.  

 

Het uitzicht is aanlokkelijk, hoopvol. Dat vergeten wij soms. Het goede 

nieuws is: 72 leerlingen moeten gaan verkondigen: dat de tijd van leven 

en hoop, van vervulling en verzoening is aangebroken. God maakt zijn 

naam waar, Hij is met ons, Emmanuel. En dat geldt ook voor die plaatsen 

waar oorlog, honger en ellende is: Syrië, de Arabische wereld of de 

Afrikaanse wereld of welke plaats dan ook.                                                                                               

 

Ik denk dat wij in onze dagen dat uitzicht, - de tijd van leven en hoop, van 

vervulling en verzoening  - dat perspectief juist missen. Het lijkt erop alsof 

de enige wet die ons regeert de wet is van de economie en de waarde 

van de mens is zijn economische waarde. Toeristen zijn welkom, want die 

brengen geld in het laatje, vluchtelingen worden zo mogelijk aan de 

grens al teruggestuurd. 

 

Ik denk dat het erg belangrijk is om mensen op hun echte waarde te 

taxeren en voor onszelf het visioen overeind te houden, dat het mogelijk 

moet zijn om iedereen mee te nemen naar dat Jerusalem, waar de Schrift 

over spreekt. Op weg gaan naar Jerusalem, en iedereen uitnodigen om  

mee te gaan, dat is de boodschap die ons vandaag wordt 

voorgehouden. 

 

Onderweg ontmoet je elkaar, hoor je verhalen. Bijvoorbeeld verhalen over 

mensen die die op weg durven gaan met een langdurig zieke, verhalen 

over mensen die het aandurven om op weg te gaan met asielzoekers, met 

een pleegkind, mensen die zich inzetten voor de wijk. Veel hoopvolle 

verhalen horen wij en wij vertellen ze gewoon terwijl we onderweg zijn.  



Misschien is dat ook het goede nieuws is waar Jezus over sprak. 

Op weg gaan, niet gepakt en gezakt of belast en beladen, maar vrij, 

met niets anders op zak dan een blijde boodschap, goed nieuws,  

en met de stad van vrede als einddoel. 

 

'Vrede zij jullie', 'Het Rijk Gods is nabij. Amen. 

 

 


