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“Die hem barmhartigheid betoond heeft” 

Vandaag, op zeezondag, staan we stil bij de mensen die op zee leven en 

werken. Toch wil ik dat we vandaag verder kijken dan de zee. Want het 

evangelie van deze dag wijst ons op iets dat dieper gaat dan de oceanen 

zelf: de barmhartigheid. 

Dat woord klinkt misschien wat ouderwets. Barmhartigheid. We horen het 

nog in gebeden of in de bijbelverhalen, maar gebruiken het zelf nauwelijks 

meer. 

En er is niet alleen sprake van een taalverschuiving. Als een woord 

verdwijnt, verdwijnt soms ook het bewustzijn van wat het 

vertegenwoordigt. Of anders gezegd: barmhartigheid is niet langer meer 

een gedrag dat aangeprezen wordt. We hebben er iets anders voor in de 

plaats: sociale voorzieningen, instellingen, organisaties, tehuizen…We 

kunnen iedereen die minder bedeeld is of in de penarie zit, daar naartoe 

verwijzen. We redeneren dan zó: hulpverlening moet structureel 

georganiseerd worden door de maatschappij; je mag dat niet overlaten 

aan de goede wil van een medemens die je toevallig ziet spartelen in je 



nood. Rechtvaardige structuren moeten de barmhartige liefde overbodig 

maken. 

En daar zit zeker  waarheid in. We moeten inderdaad ijveren voor de 

nodige voorzieningen, voor rechtvaardige structuren, zodat álle mensen 

een plek krijgen. En dat mag niet overgelaten worden aan toevallige 

goede wil, die altijd onberekenbaar blijft. De uitbouw van sterk 

georganiseerde, gesubsidieerde sociale diensten behoort onmiskenbaar 

tot de mooie kanten van de tijd en plaats waarin wij leven. 

Maar soms merken we ook de grenzen van al die systemen. Wij zijn niet 

meer zo naïef te menen dat centen en subsidies, of gebouwen en 

organisaties, altijd op alle noden een echt menselijk of menswaar-dig 

antwoord kunnen geven. 

 

Zorgen dat een alleenstaande bejaarde in een zeer goed tehuis terecht 

komt, waar hij goed verpleegd wordt, is niet meer zo bijzonder moeilijk. 

Maar zorgen dat hij, te midden van al dat comfort dat hij thuis wellicht 

nooit gekend heeft, zich ook een beetje zou thuis voelen, dat valt buiten 

het bereik van de gesubsi-dieerde caritas. Hier is de barmhartigheid nodig 

van iemand die een beetje van zijn tijd wil besteden aan het verplegen van 

die verlorenheid. 

 

Geen enkele structuur kan voorkomen dat jonge mensen zich afgewezen 

voelen door hun omgeving vanwege de littekens uit hun moeilijke jeugd. 

Geen subsidie kan dat helen – alleen de zorg en warmte van iemand die 

hen ruimte geeft in zijn leven, kan echt verschil maken. 

 

Zorgen dat een zeeman na lange reizen over de wereld wordt opgevangen 

door een seafarers center, is tegenwoordig gelukkig niet meer zo moeilijk. 

Maar zorgen dat hij zich, ver weg van de eindeloze horizon van de zee, ook 

écht gezien en welkom voelt — dat hij niet alleen maar een passant is in 

een vreemde haven — dat ligt buiten het bereik van de standaard 

voorzieningen. 

 



De bijbelse barmhartigheid, die in de opwinding van het sociale 

organiseren bijna dood werd verklaard, blijkt toch een hardnekkige 

waarde te zijn. Ze gunt zich wel eens een kleine revanche. In onze wereld 

van vandaag laat haar afwezigheid zich meer en meer aanvoelen als een 

tekort. Bijbelse waarden zijn als de zon : ze sterven niet als ze ondergaan, 

maar na verloop van tijd rijzen ze langs de andere kant weer op. 

Het werkelijk barmhartigehart ziet niet alleen mensen, maar ook de 

verborgen wonden die zij dragen. Barmhartigheid is niet het instinct om 

weg te kijken, om jezelf af te schermen van de pijn van anderen, om een 

grote boog te maken om iemands gebrokenheid heen. Barmhartigheid is 

de stille moed om te blijven. Om naast hen te zitten die hun leven niet 

kunnen vormgeven naar de dromen die zij ooit hadden. 

Men kan zeggen : dat alles probeer ik te doen voor mijn familie, mijn 

kennissen, mijn kameraden, wanneer die in nood zijn. Het evangelie zegt 

iets anders. Het zegt : probeer dat te doen voor wie nog niet uw bekende 

of uw vriend is en maak hem door uw barmhartigheid tot uw naaste. 

Een van zijn lange verhalen vat Leo Tolstoï kort samen in dit besluit : “Er is 

maar één belangrijke tijd, en dat is die van dít ogenblik, want alleen die 

tijd heb-ben we in handen. Er is maar één belangrijke mens, en dat is 

degene met wie dít ogenblik ons samenbrengt. En er is maar één 

belangrijk werk en dat is aan de mens die dít ogenblik met ons 

samenbrengt, goed te doen : want daarvoor zijn we op de wereld gezet”. 

Het besluit van Jezus’ parabel is : “Ga dan en doe gij evenzo”. Amen!  


