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Lieve zusters en broeders, goede vrienden, 

Wat als ik het Evangelie nu niet had voorgelezen, maar het in mijn eigen 

woorden had verteld? Misschien had ik het wel vlotter en plezanter 

kunnen brengen? Minder lang, meer naar de essentie? In ieder geval zou 

ik het zo hebben gebracht dat mijn preek er naadloos op had 

aangesloten en ingespeeld! Voor de kerkvaders of voor middeleeuwse 

theologen zou dat echter pure horror zijn. En dat valt te begrijpen: 

wanneer het echt belangrijk wordt, doen de exacte woorden ertoe. 

Partners herinneren zich nog met welke woorden ze eens aan elkaar de 

liefde hebben verklaard. Wie afscheid van iemand moest nemen, 

herinnert zich nog de woorden uit het laatste gesprek. Jezus’ woorden, 

die door de eerste gelovigen met zoveel respect werden doorverteld, zijn 

door de evangelisten zo nauwkeurig mogelijk opgeschreven. Het zijn de 

woorden van onze Redder: één voor één doen ze ertoe. Elk woord uit de 

Schrift, dat zonet weerklonken heeft, kan door iemand hier vandaag 

gehoord zijn als een onverwacht woord van genade voor hem of haar 

persoonlijk. 



Woord voor woord: zo bespreekt Thomas van Aquino ook het Onze Vader. 

Laat ons, aangezien we zo dadelijk eucharistie gaan vieren, kijken naar 

wat hij schrijft over de bede “Geef ons heden ons dagelijks brood”.  

De mens, in zijn hang naar het materiële, wil dingen die hem niet 

toebehoren. Thomas geeft het voorbeeld van de soldaat die gekleed wil 

zijn als een edelman, of een priester die gekleed wil zijn als een bisschop 

(!). In onze tijd wil de zwerver misschien de Volvo van de ploegbaas en de 

ploegbaas de Porsche van de fabriekseigenaar. Daartegenover zegt de 

Heer: vraag het essentiële, dat wat echt nodig is in dit leven – namelijk 

brood.  

Eveneens in hun hang naar het materiële, naar meer en meer, zijn mensen 

bereid over te gaan tot roof en diefstal. Daarom zegt Jezus: ons brood, 

dat wil zeggen het brood dat je rechtmatig toekomt. Want het is een rover 

die niet zijn eigen brood, maar dat van een ander opeet. 

Dan waarschuwt Thomas ook voor mensen die al te veel bekommerd zijn 

en daardoor nooit rust kunnen vinden – zij vragen niet om brood voor één 

dag, maar ineens om brood voor tien dagen. Eenzelfde waarschuwing 

klinkt bij Jezus in het Evangelie: kijk eens naar de vogels van de hemel, die 

niet zaaien of oogsten, maar toch eten; en kijk eens naar de lelies in het 

veld, die werken noch spinnen, maar er toch prachtig uitzien. Heb 

vertrouwen dat God zal voorzien, Deus providebit, dag per dag. Vraag 

daarom heden om je dagelijks brood, vraag om wat je nodig hebt op dit 

moment. De dag van morgen maakt zich wel bezorgd om zichzelf! God 

de Vader zal ons, zijn kinderen, heus geen steen geven wanneer we om 

brood vragen, om het beeld uit het Evangelie van vandaag te hernemen. 

Een laatste menselijke zonde die Thomas hier vernoemt is de 

ondankbaarheid. Mensen gaan prat op hun eigen rijkdom en willen niet 

erkennen dat wat ze hebben van God komt. Dit in plaats van dankbaar te 

zijn voor huis en goed, voor gezin en vrienden, voor verstand en gevoel, 

voor het leven zelf – het eerste en meest ultieme geschenk uit Gods hand. 

En daarom leert Jezus zijn leerlingen bidden: geef ons. Wil ons geven, 

Heer, want zonder dat Gij geeft hebben wij niets – leer ons dat te 

beseffen. Omdat Gij ons eens de adem hebt ingeblazen, zijn wij in dit 

leven gekomen. En omdat Gij ons behoudt en behoedt blijven wij in leven, 

hopend op het eeuwige leven, eens, als een geschenk uit uw hand. 



Goede vrienden, elk woord doet ertoe. En zo roept de bede “Geef ons 

heden ons dagelijks brood” op tot enkele krachtige basishoudingen:  

- datgene vragen wat echt essentieel is;  

- ons niet suf piekeren over morgen maar tevreden kunnen zijn met 

vandaag; 

-  leven in het dankbare besef dat wat wij nu hebben, van God komt, 

en dat Hij nog zoveel meer voor ons in petto heeft.  

Zeggen wij dan ook dank aan God, door zo meteen samen eucharistie te 

vieren, en vandaag dat brood te ontvangen dat ons leven geeft in 

overvloed: de Heer zelf. Amen. 

 

   


