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Zoals u wellicht weet, ben ik geen fan van sociale media.  

Het ontbreekt aan nuance, het is soms gewelddadig, vaak dom, nogal 

radicaal, te weinig subtiel... 

En wat te denken van Twitter, dat nu “X” heet.  

Op dit sociale netwerk mocht een tweet vroeger niet langer zijn dan 140 

tekens...  

 

Welnu, als ik één zin uit het hele evangelie van Johannes mag kiezen om 

zijn evangelie te samenvatten —en een tweet te vormen— dan zou ik 

waarschijnlijk de zin nemen die we zojuist hebben gehoord, en die 140 

tekens telt: “God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven (...) niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door 
hem te redden.”  
 
God heeft de wereld zo liefgehad: deze wereld, die van u, die van mij. Dat 

is een principe van hoop waar we vaker moeten over nadenken.  

De kruisverheffing dat we vandaag vieren, is —sorry voor de 

uitdrukking— een beetje onze eigen hashtag, het symbool dat onze 

geschiedenis met elkaar verbindt. Niet alleen een teken van 

verbondenheid. En nog minder de verheerlijking van het lijden, maar de 

diepe overtuiging dat in God elk lijden kan worden opgevangen, 

gedragen, verheven. Het gaat er zeker niet om het kwaad zin te geven. 

Maar je leven onder het teken van dit glorieuze kruis stellen betekent dat 



je een vertrouwensvolle kijk op je leven en op de gebeurtenissen durft te 

hebben, een kijk die de wanhoop niet het laatste woord geeft. 

Want het kruis —ook al is het een martelwerktuig— wordt glorieus voor 

de gelovige die er niet bij stilstaat! Het kruis is heilzaam, niet omwille van 

zichzelf, maar omwille van de liefde die zich daarin openbaart en beleefd 

wordt. Dat is de ambiguïteit van het symbool en het mysterie dat we 

vandaag vieren.  

Het kruis staat niet centraal. Maar wel de liefde die zich daarin 

openbaart.  

 

Wat onze levenssituatie ook is, God nodigt ons voortdurend uit tot hoop. 

Er is altijd een gelukkige afloop mogelijk.  

Wijs is degene die geduldig blijft geloven in de mens,  

voorbij alle angst en wanhoop.  

Wijs is degene die zich onder het teken van het kruis stelt,  

die zich niet neerlegt bij mislukking. 

Het verhaal dat we in de eerste lezing hebben gehoord, beschrijft deze 

paradox. Tijdens de tocht door de woestijn, toen het volk van Israël werd 

aangevallen door slangen, gaf God deze remedie aan Mozes: “Plaats 
een bronzen slang op een paal, zodat iedereen genezen wordt die ernaar 
kijkt” 

Het probleem juist omzetten in een oplossing meedelen !  

Een slang gewikkeld rond een paal: dat is een symbool dat tot op de dag 

van vandaag altijd genezing betekent.  

Het symbool van de apotheek ! En daar staan we dan voor deze 

paradox! Waarom wordt de slang —bron van het kwaad, symbool van 

het kwaad zelf— een symbool van genezing?  

Alsof het gif heilzaam is... Als Jezus ons redt door zijn kruisiging, dan is 

dat omdat hij ons een weg wijst die onze gekwetste menselijkheid 

aanvaardt. Onze volledige menselijkheid.  

Deze paradox is precies het principe van het vaccin!  

Het kruis is voor ons christenen ons vaccin!  

Tegen het virus van de volksdomheid en het populisme.  

Tegen het virus van de simplistische waarheid  

die tot dogma is verheven.  

Tegen het virus van het gebrek aan reflectie, dat nuance en openheid 

weigert. Tegen dit alles is het kruis ons vaccin.  



Want als christenen kunnen we de wereld niet reduceren tot haar 

onmenselijkheid. 

Het kruis is inderdaad het teken waardoor we deze eenvoudige hoop 

kunnen koesteren: dat onze kwetsbaarheden, onze slangen, verheven, 

genezen, getransformeerd en opnieuw geschapen kunnen worden.  

De vraag die het evangelie ons stelt, is dan ook heel eenvoudig: wat zijn 

onze slangen, onze tegenstrijdigheden die elkaar in de staart bijten, onze 

dodelijke krachten die ons naar beneden trekken, onze mislukkingen, die 

verheerlijkt en getransfigureerd moeten worden?  

 

Ik denk dat we allemaal last hebben van ofidiofobie.  

We hebben vrees voor slangen.  

We zijn ook bang voor die slangen in onszelf...  

bang voor wat zich diep in ons wezen verschuilt en niet naar boven kan 

komen, bang voor een gekwetste, wellicht teleurgestelde kant.  

Maar die verhalen die we denken te hebben verdrongen,  

kunnen worden opgepakt en omgezet. 

Want net zoals het volk van Israël genezing vond in de woestijn door naar 

de slangenpaal te kijken, zo zullen ook wij groeien als we in staat zijn om 

deze kwetsbaarheden in onszelf te temmen, waar de liefde van God ons 

altijd tegemoet komt! 

Voor wie in de voetsporen van de Mensenzoon treedt, kan mislukking 

werkelijk worden overwonnen en verdriet worden omgezet in vreugde, 

met de hashtag van de liefde, onder het teken van het kruis. Amen. 


