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Zusters en broeders,  

 

Jullie kennen the magnificent seven van het Antwerpse 

dominicanenklooster: pater Didier, pater Kiran, pater Francis, pater Joe, 

pater Justin, uw dienaar en natuurlijk onze pater opa. Maar er is nog een 

achtste man: broeder Iemand. Het is werkelijk een plezier om met broeder 

Iemand in huis te wonen, want hij kan alles en is verantwoordelijk voor 

alles. Zinnetjes als “Iemand kan dat wel” en “Iemand zal het wel doen” 

zijn daar getuige van. Echt een goeie vent, die Iemand. 

Nu vermoed ik dat in de meeste huishoudens wel een Iemand rondloopt – 

of dat zouden we toch wensen. Iemand die de zaken doet die wij niet 

willen doen, die verantwoordelijkheid neemt waar wij ons er vanaf willen 

maken. En het beste van al is: we vragen niet eens aan Iemand om dit of 

dat te doen. We gaan er gewoon van uit dat het wel zal gebeuren. 

Goede vrienden, alle gekheid op een stokje. Het gaat er mij in deze preek 

niet om u de les te spellen over wat fout loopt wanneer wij ergens als 

mensen samenleven of -werken. Waar mensen zijn, wordt er ‘gemenst’. 

Ook ikzelf doe regelmatig beroep op Iemand. Waar het me hier vandaag 

wél omgaat, is dat wij God dikwijls behandelen als die Iemand. Er is dat 



ongelooflijk krachtige begin van het boek van de profeet Habakuk, de 

aanklacht die we hoorden in de eerste lezing: “Hoelang nog, Heer?” Er is 

geweld, onrecht, verdrukking, lijden, twist en tweedracht. En wie moet dit 

komen oplossen? God, de Heer. God, Iemand, zouden we kunnen zeggen 

in dit geval.  

Waar de mens blijkbaar zelf geen werk van maakt, dat verwachten we 

dat God oplost. Hij is zo dikwijls de stoplap voor wat we zelf nalaten te 

doen. Het zijn de thoughts and prayers, niet enkel in de VS maar ook hier. 

Wat kwalijk is, is dat we God daarbij niet eens echt vragen of smeken om 

tussenbeide te komen. Nee, wij dicteren wat Hij moet doen. Hoe dikwijls 

schetsen wij in ons persoonlijke gebed of in de voorbeden tijdens de 

liturgie niet een probleem, en reiken wij al een oplossing aan Onze Lieve 

Heer aan, alsof Hij de problemen van deze wereld nog niet kent, en alsof 

Hij om deze op te lossen onze handleiding nodig heeft, als bij een 

bouwpakket van de Ikea.  

God, los dit probleem voor ons op alstublieft, maar wel alleen zus of zo. 

Er is ruzie: bekeer de anderen, God, niet zozeer mij. De arme crepeert: 

zorg dat de rijken geven, zorg dat de maatschappij verandert, maar dat 

ikzelf gewoon rustig verder kan gaan met mijn leventje.  

Laat ons dus ruimte laten voor de vrije werking van de heilige Geest. Ik 

denk hierbij aan dat doodeerlijke bedankingsplaatje, opgehangen in een 

kapelletje: “Dank U, God, omdat U mij niet hebt gegeven wat ik eerst 

vroeg – dat zou niet goed zijn geweest voor mij. Maar U hebt mij iets 

anders en onverwachts gegeven, wat wél goed was voor mij.” 

Zusters en broeders, leven als christen is leven mét God. Niet wij als 

mensen ons leven – en Hij het zijne (lekker ver weg), waarbij Hij de 

meubelen mag komen redden als wij het om zeep hebben geholpen. Nee, 

leven als christen is je verantwoordelijkheid opnemen, je plicht doen. En 

we weten heus wel wat we moeten doen. Denk aan het Evangelie van 

vorige week, over de arme Lazarus en de rijke. Je hebt de Wet en de 

Profeten, leef ernaar. Verwacht niet dat God nog extra boodschappers 

zal sturen om u op het rechte pad te brengen of te houden – de hele 

Schrift door stuurt Hij overigens enkel boodschappers naar wie in zijn 

hart reeds bereid is om zijn boodschap aan te nemen. Leven als christen 



is leven met God, en volgens het dubbelgebod van de liefde Hem dienen 

en onze naaste dienen. 

En zo leven met God is voldoende beloning op zich. Verwacht er geen 

applaus voor, pronk er niet mee. Als wij leven met een persoon die wij 

graag zien, maar wij uitgebreid bedankt willen worden telkens wij iets 

doen voor deze persoon, is er iets vreemds aan de hand. Zonder 

standvastige trouw, zonder stil plichtsbewustzijn tegenover de ander is er 

van echte liefde maar weinig sprake. Zo is het ook tussen ons en God.  

Goede vrienden, Iemand zal het wel doen – laat die Iemand dan onszelf 

zijn. Met elkaar in het gewone leven van alle dag, in ons samenleven met 

God. Wanneer wij ons zo inzetten en weten te geven, verdwijnt langzaam 

het ijdele verlangen naar bevestiging. En wanneer we dan toch die 

bemoedigende schouderklop krijgen, van onze medemens of van God, 

laat ons antwoord dan luiden: “Wij zijn maar gewone knechten; wij 

hebben alleen maar onze plicht gedaan.” Amen. 


