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Misschien herinnert u zich nog deze reclameslogan uit de jaren 90, 

waarmee de voordelen van een bekend yoghurtmerk werden 

aangeprezen. “Wat van binnen leeft, is van buiten te zien”. En op de foto 

stond natuurlijk een droomfiguur —in die tijd werden foto’s niet veel 

bewerkt— om de reclame sterker te maken! Alsof er een verband bestaat 

tussen binnen en buiten... We weten natuurlijk dat bepaalde psychische 

stoornissen zich uiterlijk manifesteren. We hebben allemaal lichaamstaal, 
een body langage... “Wat van binnen leeft, is van buiten te zien” 

Is dat waar? Wat in het evangelie melaatsheid wordt genoemd, was niet 

de ziekte van Hansen, waaraan pater Damiaan stierf, maar een term die 

verwijst naar elke zichtbare huidlaesie. In ernstige gevallen werd men uit 

de wereld van de levenden verbannen tot men weer rein was. Men werd 

tijdelijk voor dood achtergelaten. In de middeleeuwen zong men trouwens 

het requiem voor melaatsen, voordat men hen naar een leprozerie stuurde, 

ver weg van de wereld van de levenden... 

Melaatsheid tast, zoals we weten, de huid aan, dat wil zeggen datgene 

wat ons in contact brengt, wat ons socialiseert, wat ons scheidt en ons 

dichter bij anderen brengt, wat ons levend maakt. In het Frans zegt men 

trouwens “risquer sa peau” (zijn huid riskeren) als men zijn leven riskeert. 

En wanneer de melaatsheid van depressie, schaamte en haat onze relaties 



treft, kunnen we elkaar niet meer aanraken en ons niet meer laten 

aanraken of ontroeren. We worden als het ware ongevoelig. 

Dan moeten we op de een of andere manier weer tot leven komen. Wat 

zegt het evangelie ons daarover? “Ga u aan de priesters laten zien.”  

Zij konden als enigen een genezing bevestigen. En laten we niet vergeten 

dat in de tijd van Jezus melaatsheid werd beschouwd als een goddelijke 

straf. Maar er is iets verrassends in het verhaal: de melaatsen worden niet 

gereinigd voor de priester, of door de priester. Maar wel onderweg! 

Onderweg worden de tien melaatsen genezen. Door hun vertrouwen in het 

woord van Jezus, door de vervulling ervan. Alsof het aanvaarden van een 

therapie —een weg naar jezelf— al een teken van genezing is... 

Maar er is nog iets verrassends aan dit verhaal. De tekst vertelt ons dat 

het om tien melaatsen ging. Waren het mannen of vrouwen, jong of oud, 

links of rechts, joden of vreemdelingen? Werken ze voor de welvaart  en de 

groei van Jeruzalem of gaan ze naar het OCMW? Deze vragen zijn niet 

relevant. Het waren gewoon melaatsen, gestigmatiseerd, verstoten. Deze 

categorisering deed alle verschillen teniet.  

Het is opmerkelijk dat op het moment dat ze genezen zijn, de verschillen 

weer naar voren komen: we ontdekken dat er onder hen negen Joden en 

één Samaritaan waren. De negen joodse melaatsen vonden het misschien 

voldoende om naar de priesters te gaan. We weten trouwens niet of ze dat 

ook gedaan hebben. Misschien hebben ze zich tevreden gesteld met hun 

plicht. Ze zijn niet verder gegaan. Maar voor de tiende,  

de Samaritaan, ligt dat heel anders. Hij kon zich niet melden omdat hij 

Samaritaan was en als ketter werd beschouwd. Toch keert hij, in 

tegenstelling tot de negen anderen, terug naar Christus. Hij heeft 

begrepen dat hij niet zelf verantwoordelijk is voor zijn genezing als hij de 

wet naleeft. Het leven is niet zozeer een recht, maar vooral een geschenk. 

Laten we dus goed begrijpen wat het subversieve aspect van de tekst is: 

negen van hen gehoorzamen Jezus door zich bij de priesters te melden. En 

één doet niet wat Jezus hem vraagt en volgt de wet niet.  

En toch wordt hij onderweg genezen en gered door zijn vertrouwen.  

Hij sta op. De evangelist gebruikt hetzelfde werkwoord wanneer hij over de 

verrijzenis spreekt. Hij was in staat om deze gave van God, het geloof, te 

aanvaarden. Sterker nog, hij dankt God voor deze gave.  



In de traditie van bijbel interpretatie wordt trouwens een verband gelegd 

tussen davar, het woord, en dever, melaatsheid. Er is een symbolische link 

tussen het woord en de huid. De huid en het woord symboliseren de relatie 

tussen wat het meest intiem is en wat we in onze relaties laten zien. Want 

wat is roddelen anders dan kwaadspreken over de naaste door de ander 

te karikaturiseren? Hem zijn gezicht laten verliezen, zoals een melaatse kan 

worden misvormd?  

Dat is de vraag die ons wordt gesteld: hoe ontvangen wij met onze 

woorden wat ons wordt gegeven? Om verder te gaan dan het verlangen 

naar erkenning, naar dankbaarheid? Als negen melaatsen erkenning 

willen, is er één die de juiste houding heeft: dankbaarheid. Hij verwelkomt 

het leven dat hem gegeven is op een andere manier. Het is aan ons 

allemaal om onze innerlijke vreugde naar buiten toe te uiten. Amen.  


