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Er zijn veel passages in het Evangelie waarin we worden uitgenodigd om 

los te laten, om te vertrouwen. Vandaag spoort deze korte parabel ons 

aan om juist het tegenovergestelde te doen. Ze nodigt ons vooral uit tot 

volharding, om niet op te geven! We hebben het gehoord: de weduwe is 

vasthoudend en door haar obsessie weet ze de rechter echt van 

gedachten te doen veranderen. De weduwe is koppig! 

Parabelen zijn bedoeld om ons iets te geven om over na te denken en ons 

te verrassen. En ik denk dat er twee mogelijke interpretaties van deze 

parabel zijn, afhankelijk van het feit of onze smeekbeden en gebeden 

gericht zijn tot een God die oordeelt en verandert, of tot een God die lijkt 

op deze weduwe... 

Laten we deze twee opties eens bekijken... 

Een eerste interpretatie is dat we onszelf beschouwen als deze weduwe, 

tegenover een God die oordeelt, die wispelturig lijkt of doof voor onze 

verzoeken. Het argument van het evangelie is eenvoudig. Als zo'n man, 

overwonnen door haar volharding, toegeeft, hoeveel te meer luistert God 

dan naar onze gebeden... In die zin is volharding niets diabolicum, zoals 

het spreekwoord zegt. En dit evangelie spoort ons aan om te volharden 

totdat gerechtigheid geschiedt! Ja, soms is koppigheid een goede 

eigenschap... Volharding is dan de wijsheid van het hart die de tijd 



aanvaardt. Het zegt ons eenvoudigweg: "Wanneer niets meer gaat in je 

leven, wanneer problemen je geest kwellen, geef dan vooral niet op." 

Want misschien is er nog een stap nodig in je leven. En als je die niet zet, 

zul je misschien spijt hebben dat je het niet gedaan hebt… 

Maar als we het over bidden hebben, gaat het dan alleen om 

doorzettingsvermogen? En om wat te vragen? Is het doel van bidden echt 

om God, « die weet wat we nodig hebben nog voordat we het Hem 

vragen », te beïnvloeden of te veranderen? 

Sta mij toe een tweede, enigszins alternatieve interpretatie van deze 

parabel te geven... Want elke parabel is bedoeld om ons aan het denken 

te zetten en ons te verrassen. Net als in Freuds droominterpretatie zijn de 

personages in de parabels inwisselbaar. Wat als wij, met onze wisselende 

stemmingen, uiteindelijk die onrechtvaardige rechter zijn? En wat als die 

weduwe in de eerste plaats een beeld van God was? Een volhardende 

God, die niet moe wordt om ons ondanks alles voortdurend te blijven 

zoeken? Het gebed is dus niet bedoeld om het beeld dat God van ons 

heeft te veranderen, maar het beeld dat wij van Hem hebben, wat iets 

heel anders is. Het gebed is geen strijd om God te laten toegeven. Want 

als Hij zou toegeven, zou Hij juist bewijzen dat Hij onrechtvaardig is! Het 

gebed is er om onze kijk op de wereld te veranderen, en deze niet langer 

met onze ogen te bekijken, maar met die van God. Het is een strijd tegen 

persoonlijke ontmoediging, tegen teleurstellingen in relaties, tegen twijfel. 

Een strijd niet tegen God, maar tegen onszelf. 

"Zal de Mensenzoon mensen vinden die verdrietig en berustend zijn, of 

mensen die vertrouwen hebben?" De vraag van het evangelie is dus de 

volgende. Hebben wij in ons dagelijks leven, net als de weduwe, dat 

standvastige vertrouwen, die vasthoudendheid in de hoop? Of zijn wij als 

die onrechtvaardige rechter, wispelturig in onze oordelen, die niet graag 

gestoord worden in hun legitieme zoektocht naar gerechtigheid en 

waarheid? 

In ons gebedsleven ligt de moeilijkheid niet in het verhoren van gebeden, 

maar in het bidden zelf. Want... willen we werkelijk iets van God 

ontvangen? We lopen het risico iets te ontvangen wat we niet hebben 

gevraagd... 



Geeft Hij ons meer bezittingen, meer materiële goederen? Nee, Hij geeft 

de geest van armoede, de enige echte rijkdom. Geeft Hij ons meer macht, 

meer superioriteit ten opzichte van anderen? Nee, Hij geeft de geest van 

dienstbaarheid die ons solidair maakt met elkaar. 

Geeft Hij efficiëntie? Nee, het geeft nederigheid, de deugd van hen die 

vruchten dragen. Het doel van het gebed is niet om Gods blik op ons te 

veranderen, want God is er al en wacht op ons, maar om te leren onze 

blik op onszelf en op anderen te veranderen. Bidden is geen vorm van 

volharding, maar wordt dan juist een daad van overgave en onthechting 

van onszelf, om vertrouwen te kunnen hebben.  

Amen. 

 


