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De stilte van de doden weegt op de levenden. De dood is een realiteit, 

één van de meest zekere, maar ook één waar we niet graag over praten. 

Het is de enige zekerheid van de stervelingen... en één waarover zij 

absoluut niets kunnen zeggen! Als we praten over de dood —de onze of 

die van een geliefde— voelen we ons dan soms niet beschaamd, bang of 

onzeker? Zwijgen we soms niet liever, doen we niet liever alsof de dood 

niet bestaat?  

Gisteren zei ik dat we “levende stervelingen” moeten zijn. Maar om te 

leren leven, moet je leren sterven. En accepteer dat van anderen als één 

van de moeilijkste dingen die er zijn, omdat het vaak gepaard gaat met 

pijn, onrecht, spijt en tranen. 

De dood is oneerlijk. Want als hij eerlijk was, zou het leven vreselijk zijn. 

En als we onze overleden dierbaren herdenken, zijn we altijd een beetje 

radeloos. Elke dood, hoe klein ook, is onrechtvaardig. “Het is kostbaar 

voor de Heer om de zijnen te zien sterven”, zegt de psalm!  

Onze bezorgdheid over de dood is en blijft een mysterie: als het waar is 

dat alle levende wezens sterfelijk zijn —dat sterfelijkheid deel uitmaakt 

van het natuurlijke levensproces— dan zouden we ons daar niet bezorgd 



over moeten voelen. Maar waarom zouden we dan bezorgd zijn over de 

dood?  

Is het niet omdat we heimelijk het gevoel hebben dat we niet voor de 

dood gemaakt zijn? Is er in ons geen verlangen naar zin en vervulling dat 

niet kan worden ingelost door een einde dat zo onherroepelijk is als de 

dood? Laten we hier durven geloven dat het leven van een wezen niet 

eindigt met zijn dood...  

Een filosoof, Gabriel Marcel, drukte dit verlangen prachtig uit toen hij 

schreef: “Een wezen liefhebben is tegen hem zeggen: jij, jij zult niet 
sterven”. Natuurlijk spreken de feiten dit tegen, want iedereen moet 

sterven. En ons hart bloedt vandaag als we onze doden herdenken.  

Maar anderzijds is het waar dat hij die liefheeft het recht heeft om te 

hopen dat de trouw van zijn liefde groter is dan de feiten, sterker dan de 

dood.  

Is het niet zo dat een geliefde niet helemaal dood is wanneer de dood 

hem of haar heeft gegrepen? Want het is in naam van de liefde dat ieder 

van ons zich in deze dagen sterker een man of vrouw, een kind, een 

familielid of een vriend herinnert. Ze zijn allemaal uit onze ogen 

verdwenen, maar ze zijn springlevend in ons hart! Ja, van iemand 

houden is zeggen: je zult niet sterven.  

Als een dergelijke bevestiging niet absurd of onmogelijk is, is het dan niet 

omdat iemand die groter is dan ons hart, iemand die groter is dan de 

dood, tot ons in zijn Zoon deze woorden richt: “Ik heb je lief, je zult niet 

sterven”? Dit is de betekenis van wat wij in het Evangelie hoorden: “De wil 
van mijn Vader is dat ieder mens eeuwig leven heeft”.  

Dit verlangen om de geliefde niet te zien sterven, God onze Vader 

garandeert ons de waarheid ervan. Ja, wanneer wij liefhebben, is er een 

levenskracht die de dood omvormt. Laten we vandaag durven geloven 

dat dit geen illusie of ijdele belofte is. Dit Woord van God  heeft alle 

kracht van de liefde: “iemand liefhebben is tegen hem zeggen: je zult niet 

sterven”.  

Het klinkt misschien naïef. Of als een vlucht. Er is echter één kleine 

zekerheid, die we richten tot degenen van wie we houden en die niet 

meer bij ons zijn : jullie blijven in onze liefdevolle herinnering en 



vertrouwen dat jullie niet meer lijden als er niets is na de dood…  

Toch hopen we stiekem dat jullie nu leven in God. Amen.  

 


