8 auqusius 2021
(19% zondag door het jaar B)

Sint Dominicus

Voor veel mensen is Sint Dominicus omgeven door een treurige legende. In
de ogen van velen wordt hij nog steeds —ten onrechte— in verband
gebracht met een inquisitie die pas twaalf jaar na zijn dood werd opgericht.
Vanmorgen zou ik —zonder in te gaan op historische beschouwingen— drie
aspecten van de stichter van onze Orde willen belichten, in het licht van het

Evangelie dat wij zojuist gehoord hebben.

Dit evangelie, uit de Bergrede, wordt in alle kloosters van de Orde gelezen op
het feest van de heilige Dominicus. Sint Dominicus was zout. En hij wist hoe
hij het evenwicht moest bewaren tussen de drie dimensies van zout !

- Hij wist hoe de oude traditie in stand bewaard moest worden.

- Hij wist hoe hij bepaalde posities moest aanvallen, aantasten.

- Hij wilde de smaak van het Evangelie teruggeven.

Zout is inderdaad wat bewaart, wat aanvalt, en wat smaak geeft!
Dit is de briljante intuitie van Sint Dominicus.

Het Dominicaanse project is dus om ‘zoutig’ te worden!

Dat is het project van ons allemaal,

wij parochianen van Sint Paulus :

- Het bewaren van het essentiéle

- Het aantasten van wat ons tegenhoudt
om naar het essentiéle te gaan

- Smaak aan het Evangelie geven

1. Allereerst, zout is een conserveringsmiddel. Het zouten van voedsel is

inderdaad een middel om voedsel te bewaren ! Leg me geen woorden in de



mond : ons project is niet om conservatief te zijn ! Terugkijkend naar de
dertiende eeuw van Dominicus, beseffen wij heel duidelijk dat alle
stromingen van die tijd hetzelfde verlangen delen : d.w.z. terugkeren naar de
kern van het evangelie ! Dominicus begreep dit ook. Hij voelde de noodzaak
om terug te keren naar de kern van het Evangelie, terwijl de kerk van zijn tijd
daartoe niet in staat was, en zich verwijderde van de oorspronkelijke
boodschap. In die zin hebben dominicanen geen geheim, geen bepaalde
spiritualiteit. Dominicaanse spiritualiteit is er niet... behalve het evangelie
verkondigen, volgens onze democratische constituties | Geen spirituele
oefening, geen klein groen, wit of rood boekje van een stichter! Dominicus
heeft niets geschreven. Dit is het hart dat wij moeten houden en bewaren:
het evangelie leven en beleven, en Christus volgen.

Dit is de eerste "zoute" dimensie van de Dominicanen.

Kortom, we moeten gewoon onszelf zijn zonder conservatief te zijn! Want een

goed project kan nooit het verleden wissen.

2. Maar als zout conserveert, tast het ook aan. Het verteert.

Dat is de dubbelzinnigheid van het zout! Toen hij zijn Orde stichtte, kwam
Dominicus in opstand tegen bepaalde standpunten, ideeén, die de mens
kwetsten. Het dualisme, bijvoorbeeld.

Zeker, Dominicus begreep de noodzaak om bepaalde tradities te behouden.

Maar hij moest ook vechten tegen valse ideeén.

Zoveel mensen vandaag zijn moe van de institutionele Kerk. Hoe kunnen we
hen bereiken? Misschien door hen te laten zien dat de kerk waarin ze niet

meer geloven... niet de kerk is van de God waarin wij geloven!

Zout tast aan... maar vernietigt niet! Zout zijn... is de menselijke
waardigheid in alle omstandigheden willen herstellen. Om dat te doen,
moeten wij soms in ons leven verontwaardigd zijn. Soms moeten we zeggen:
‘Nee, dat is niet waar. Dat is tegen het evangelie’. Wij moeten dit zeggen...
niet met dogma's als wapens, maar om de waardigheid van de mens te

herstellen. Want een vals discours is altijd een gesprek dat de mens



vervormt...

3. En tenslotte, moeten we ook smaak geven aan het Evangelie in onze
wereld. De buitengewone vrijheid van het evangelie laten zien, en vreugde
geven in alle omstandigheden. Dit is de derde dimensie van het zout dat we

moeten zijn.

Ik geloof dat Sint Dominicus de noden van zijn tijd wel begreep. Hij wist hoe
hij zijn cultuur en haar uitdagingen moest begrijpen. Hij had dit vermogen
om iets nieuws te scheppen... om terug te keren —niet in de eerste plaats
naar de Kerk— maar naar het Evangelie... Ik zou willen besluiten met dit
verhaal verteld door Paul Murray, een lerse dominicaan. Een dag vroeg hij
aan zijn novicemeester “Wat is het geheim van de dominicaanse
spiritualiteit?” Zijn meester zou geantwoord hebben: ‘Broeder Paul, vertel het
nooit aan de Karmelieten of de Jezuieten, maar wij Dominicanen hebben

geen ander geheim... dan het geheim van het Evangelie!’. Amen.



