10 oktober 2021
(28 zondag door het jaar B)

Lieve mensen,

Ik heb gesmeekt dat de geest der wijsheid over mij zou komen.

Ik heb geluisterd naar het woord van God. Zijn woord is levend en krachtig.

Rijkdom, een woord met vele ladingen: bezit, geld en juwelen en ook
gezondheid en vriendschap. Met rijkdom is het zoals met vrijheid.

Niet de rijkdom zelf is beslissend, wel wat wij er mee aanvangen.

Echte rijkdom is je leven een inhoud geven. Een overgave die je nodig hebt.
De grote drijfkracht van ons leven is liefde- geen berekening - een liefde die

haar vuur ontvangt van een intieme relatie.

De jongeling wou een eerlijk antwoord van Jezus. Hij heeft heel zijn leven
alle geboden onderhouden en hoe kan ik het eeuwig leven bereiken.

Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: "Eén ding ontbreekt u: ga
verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat
bezitten in de hemel,en kom dan terug om Mij te volgen." Jezus reageert

helemaal anders. ‘Bekeer u en volg Mij’, zegt Hij. Jezus wil meer.

De tien geboden onderhouden is OK maar we moeten meer doen. Afstand
doen van onszelf en van onze drang naar rijkdom en bezit om te delen met
mensen in nood. Met andere woorden: Ons bekeren en Jezus volgen betekent
dat we evenveel van onze naasten houden als van onszelf, maar afstand
nemen van zijn drang naar bezit ziet de jonge man echt niet zitten.

Jezus volgen is leven uit liefde en niet uit berekening.

En dat kan je leven een heel andere, een gelukkige wending geven.
Luisteren naar het Woord van God is: Jezus ontvangen, Hem ontmoeten,
Hem in je toelaten, Hem je goddelijke gast laten zijn, toelaten dat Hij

werkzaam is door jou heen. Het is Hem zo toegang geven in het hart



van je bestaan dat Hij je kan dragen, vergeven, genezen, optillen.

Lieve mensen, als je zo'n krachtige woorden hoort dan is het stil. En de stilte
spreekt. Ik voel dat de Heer met mij begaan is en mijn geloof duidelijker
wordt. Geloof dat bergen kan verzetten. Je volledig geven, is je liefde

gestalte geven bij al hetgeen je doet en zegt.

De rijke jongeling zou zijn eigen leven moeten opgeven om een liefde die
groter is en je op een verrassende wijze meer levensinhoud schenkt dan

jezelf voor mogelijk hield. Dat wil de rijke jongeling niet.

Nochtans wie de roepstem van God volgt voelt zich bevrijd. Echte rijkdom is

je leven een inhoud geven. Een overgave die je nodig hebt.

Lieve mensen, deze boodschap wil ik jullie brengen vandaag: Liefde die
liefde oproept doet ons oprecht beminnen vanuit de bron van Gods liefde tot

ons.



