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(Sde zondag door het jaar C)

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

Vandaag gaan we op weg met een boot. Wie zit er in de boot? Simon.

Jezus komt naderbij en stapt in de boot. Hij vraagt aan Simon of hij enkele
meters wil afvaren. Simon zal zeker niet blij zijn geweest want samen met
twee andere vissers hebben ze de gehele nacht gezwoegd, maar niets
gevangen. Goedgezind zijn ze zeker niet. Jezus begint zijn onderricht en ze
luisteren.

Hierna vraagt hij hen dat ze dieper moeten varen en de netten moeten
uitgooien. Simon Petrus en de andere vissers zijn van de hand Gods geslagen.
Maar ja, het is de Heer en Petrus zegt: ‘Op uw woord zal ik de netten uitgooien.’
Zijn geloof is nog niet zo sterk, maar hij doet het toch. En....zijn geloof groeit.
Twee boten zijn er nodig want er is teveel vis en beide boten zijn tot zinkens
toe geladen. Is dat een mirakel? Ik weet het niet.

Dit verhaal heeft een diepere betekenis. Alles begint bij Petrus. "toen Simon
Petrus dit zag..." Zien in de betekenis van inzicht. Zicht krijgen op wie Jezus is,
is een kwestie van tijd. Er is tijd nodig om je eigen levensopdracht te ontdekken
en waar te maken. "Worden wie je worden moet" is doorgaans een proces van
jaren, en ik denk dat het met Simon Petrus niet anders is geweest.

Petrus voelt het aan: Hier is meer dan een overvloed aan vissen. Petrus komt
tot inzicht. Jezus brengt ons overvloed van leven. Overvloed die hem
geschonken wordt, hij is er ondersteboven van! Maar toch beseft hij diep: Ik
ben een zondig mens! En dat zijn wij ook, u en ik. Een heel begrijpelijke reactie!



Jezus is machtig en goed. Hij voelt ontzag voor Jezus. Gods grootheid in zijn
kleine bootje! Simon Petrus is veranderd! Simon noemt hem ‘Heer’ - Hij erkent
Hem! Z6 mogen ook wij doen als de Heer bij ons komt en zijn overvloed deelt.
Dan mogen we buigen in aanbidding. Simon mag straks de goede boodschap
gaan verspreiden: bij Jezus is er overvloed! Bij Jezus is er Gods goedheid, voor
mensen mét hun fouten en gebreken! Hij mag apostel worden, een
‘gezondene’. Een werker voor het Koninkrijk van God. Ook wij worden in
beweging gezet, voorzien van nieuwe kracht! We getuigen ook van Hem die
we ontmoetten, van Hem die onze Heer is. Begin er maar aan: bij je man of
vrouw, vriend of vriendin, je gezin. Zorg ervoor dat de mensen merken dat je
gezegend bent.

Dat Jezus je overvloed geeft en je noden vervult. Wij mogen juist in het
‘gewone leven’ getuigen zijn, in daden en woorden! Want Jezus volgen is ook
voor een christen nu fulltime. Niet alleen op zondag of af en toe, maar alle
dagen. Van Jezus krijgen we geestelijke energie om als christen in de wereld
te staan opdat we niet enkel vanuit onze eigen kracht zullen leven. Zo mogen
wij de overvloed van onze Heer ontvangen. Inderdaad de boten kunnen zo
symbool staan voor hun geloof in de Heer.

Als je het verhaal goed gevolgd hebt, dan heb je gemerkt dat bij het begin van
het verhaal hun werk belangrijker was dan de komst van Jezus. Na de

kennismaking met Jezus en zijn belofte is er ruimte gemaakt voor het geloof
in God.

Lieve mensen, wij zitten in die boot. De boot van ons leven, ons werk, ons gezin,
onze problemen, ons geloof, onze hoop en onze liefde. Vraag is of wij Jezus
toelaten op onze boot. Gooien wij ook onze netten uit? Onze netten van zijn
Blijde Boodschap van liefde, vrede en vreugde? Jezus toelaten op onze boot
wil zeggen dat we bereid zijn Hem te volgen en bereid zijn onze medemensen
zo goed mogelijk bij te staan in dienstbaarheid met een groot en sterk geloof.
Wij zijn allemaal gezonden om Gods boodschap van liefde, vrede en vreugde
uit te dragen in alle omstandigheden, hoe hard die soms ook kunnen zijn. En
dat kunnen we alleen als we Jezus in de boot van ons leven toelaten. Amen.



