
 
 
 

 



 
 

 
 

 
� VOORWOORD   3 

 
� PASTORAAL   4 

 
� ERFGOED   6 

 
� RELIGIE   8 

 
� GESCHIEDENIS   10 

 
� ERFGOED   14 

 
� RELIGIE   16 

 
� EVENEMENTEN   19 

 
� GESCHIEDENIS   20 

 
� MUZIEK   22 

 
� RELIGIE   27 

 
� DIGITAAL   30 

 
   34 

 

INHOUD 

Foto voorblad: Cilindermonstrans – Verguld zilver en ivoor – Aloïs Haan – 1921 – Schatkamer Sint-Pauluskerk Antwerpen 



Zoals in een gospeldienst, ooit bezongen door Raymond 
van het Groenewoud in zijn ‘Liefde voor muziek’, zal het 
nooit worden in onze geliefde Sint-Pauluskerk. Dat 
swingt net iets te veel voor een rooms-katholieke 
dinosaurus. Maar evenmin als de zwarte gelovigen in dat 
lied, hebben wij last van een lummelende pastoor. Au 
contraire. 

De dominicanen, die sinds enkele jaren niet meer weg te 
denken zijn uit onze parochie, hebben hun roepnaam 
‘predikheren’ niet gestolen. Een bijbelexegeet ben ik niet, 
maar ik ben toch redelijk vertrouwd met de evangelies. 
Niettemin levert hun zondagse preek mij steeds nieuwe 
inzichten op en zet hij mij aan tot (zelf)reflectie. 

Waarom schrijf ik dit? Omdat ik blijkbaar niet alleen sta 
met die ervaring. Uit gesprekken na de eucharistie, met 
meer of minder gelovige kerkgangers, blijkt dat de 
dominicaanse preken mensen triggeren om naar de 
viering in Sint-Paulus te komen. Een goede zaak, want 
vandaag moet de Kerk iets meer bieden dan het eeuwige 
leven om bezoekers te lokken. 

Naast het boeiende muzikale aanbod en de 
kunstschatten zijn onze geïnspireerde broeders nu een 
extra argument om naar onze kerk te komen en dan nog 
wel voor haar corebusiness: de eucharistie. Hun 
geïnspireerde oratio’s maken duidelijk dat ratio en geloof 
geen vijanden hoeven te zijn, het zijn net bondgenoten. 

Zo komen we naadloos bij de inhoud van deze nieuwe 
Paullus. Johan Leman sprak op een atelier van Studium 
Generale over het ‘verrijzenisgeloof’ en hoe rede een 
brug kan slaan naar het geloof. Wat niet uitsluit dat 

sommige gelovigen liever een band zien tussen geloof en 
meditatie. Iedereen zoekt de weg op zijn of haar manier. 

We gaan nog even door op onze Rozenkransmadonna, 
die intussen mooi opgefrist werd en waarover we een 
druk bijgewoond vertelconcert organiseerden. Wie dat 
miste, kan op 2 juli nog langskomen. Tegen dan ligt de 
orkestmis voor Sacramentsdag achter de rug. Over de 
liturgie die daarmee gepaard gaat, schreef Peter De Vos 
een bijdrage. 

Onze broeders prediken niet alleen, binnen de orde 
wordt ook stevig gebeden volgens een vast ritueel. Hoe 
dat juist zit, legt Walter uit in ‘Bidden de klok rond’. Hij 
hakt ook knopen door over het al jaren durende getwist 
over de identiteit van de dominicanes op één van de 
Lepanto-schilderijen: de ene Catharina is de andere niet. 

Armand pakt uit met een nieuwe samenwerking tussen 
Sint-Paulus en De Ruien, waardoor bezoekers kennis 
kunnen maken met het ondergrondse Antwerpen en door 
de middeleeuwen naar de Schelde wandelen. En wat is 
een Paullus zonder een muzikaal programma van 
Caroline en een originele pastorale kijk van Didier op de 
mysterieuze Emmaüsgangers? 

Een kleurloos magazine. Niet dus. 

Veel leesplezier en fijne zomermaanden. 

 

 

Guido Meeussen 
hoofdredacteur 

 

VOORWOORD 



De paastijd is voorbij. Nu is het de tijd van de Kerk. 
Vroeger werden die zondagen ‘zondagen na Pinksteren’ 
genoemd, een mooiere uitdrukking dan ‘zondag door het 
jaar’. Eén van die zondagen is Sacramentszondag. Is er 
een mooier verhaal uit het Evangelie dan dat van de 
Emmaüsgangers om over dit sacrament te mediteren?  

In het Frans spreken we van de vrienden of compagnons 
van Emmaüs. Dit woord komt van cum panis : zij die het 
brood delen. Opmerkelijk in dit verhaal is de vervlechting 
van aanwezigheid met afwezigheid. De aanwezigheid is 
meer dan een fysieke aanwezigheid, want de 
afwezigheid van een bewijs van God is geen bewijs van 
zijn afwezigheid! 

Laten we dit verhaal van twee mensen eens nader 
bekijken. De leerlingen waren Jeruzalem ontvlucht, de 
stad van de vervulling van Gods beloften. De stad van 
God was nu net de plaats die verlaten moest worden. 
Toch is het zo moeilijk om plekken, waar we pijn hebben 
geleden, teleurstellingen en ontgoochelingen hebben 
opgelopen, te verlaten. 

Misschien beseffen we onvoldoende de dramatische 
betekenis van deze vlucht: wanneer men met heel zijn 
hart heeft geloofd in de vervulling van een belofte, is de 
mislukking verschrikkelijk. De stad - die het ideaal 
vertegenwoordigt waarnaar men heeft gestreefd - valt 
terug.

De Hebreeuwse naam van Jeruzalem, ירושלים 
yerushalaim, betekent ‘twee Jeruzalems’ of het ‘dubbele 
Jeruzalem’. Alsof de heilige stad twee dimensies heeft. 
Alsof de naam staat voor de plek van het hele menselijke 
bestaan, met tegenwerkende krachten, tegenstellingen 
en tegenstrijdigheden. Hoop en teleurstelling.  

Dit is een waarheid van alle tijden. Ieder van ons beleeft 
vroeg of laat zijn eigen ‘Jeruzalem’: een gebeurtenis in 
ons leven die pijn doet. Een wonde die niet geheeld is. 
Een project dat mislukt. Een scheiding. Het verlies van 
een job. Een zelfbeeld dat in duigen valt. Ziekte of 
noodlot die hun tol eisen. Het verlies van een geliefde. 
Zoveel doodlopende wegen, allerlei obstakels die ons 
verlangen naar geluk dwarsbomen.  

Wat het Emmaüsverhaal ons leert, is dat we op ons 
levenspad -wat dat ook moge zijn— vergezeld worden! 
Door een God die zich niet geeft om gekend te worden, 
maar om herkend te worden. In feite verdwijnt God 
wanneer wij proberen de hand op Hem te leggen, 
proberen ons van Hem te verzekeren, om ons gerust te 
stellen.  

 

PASTORAAL 



Schuilt er een gevaar in de poging je handen 
op God te leggen, zoals in de sacramenten? In 
een aanwezigheid die slechts een fysieke 
aanwezigheid is? “Nu gingen hun ogen open en 
zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun 
gezicht”. God verdwijnt uit respect voor onze 
vrijheid, maar er is dus een ‘God’ die naast ons 
loopt. Ergens anders dan waar wij Hem hopen 
te zien. Een andere God dan degene waarvan 
wij dromen.  

De leerlingen gaan naar Emmau ̈s. Historici of 
archeologen hebben Emmau ̈s nooit kunnen 
lokaliseren (in tegenstelling tot reisagenten). De 
evangelist wil ons laten zien dat de hele 
menselijke geschiedenis wordt uitgenodigd zich 
daar af te spelen. Het is aan ieder van ons om 
zijn of haar eigen Emmaüs te vinden, waar God 
zich niet geeft om gekend, maar om herkend te 
worden.  

De weg naar Emmaüs afleggen is dus onze idealen ver-
laten - ons Jeruzalem - om naar het onbekende te 
gaan.Het verlaten van onze zekerheden is het lot van elk 
leven, dat vroeg of laat gebrek en eindigheid moet 
ervaren. Ook in onze Kerk is dit vertrek van de leerlingen 
uit Jeruzalem actueel: veel gelovigen verlaten vandaag 
in stilte een Kerk die niet aan hun verwachtingen 
beantwoordt.Dat is een Kerk die gericht is op een 
clericale structuur, op liturgische kwesties die de 
werkelijkheid niet raken, op een leer die gereduceerd 
wordt tot wetten en moraal, kortom een 
oudtestamentische instelling. Er zijn vandaag veel 
leerlingen van Emmaüs die een oud Jeruzalem, een 
oudtestamentische Kerk willen verlaten... m net als de 
leerlingen van Emmaüs de ongelooflijke nieuwheid van 
het Evangelie te ontdekken, moeten we dus het oude 
Jeruzalem verlaten en een nieuwe weg inslaan: die van 
Emmaüs. Het is mijn diepste overtuiging dat wij nog 
steeds niet leven in de vrijheid van het Nieuwe Testament. 

 

Wat ontdekken de Emmaüsgangers? Een andere God? 
Nee. Zij ontdekken God op een andere manier. In 
werkelijkheid laat God zich herkennen in het verhaal en 
de schrift van ons leven. Hij glijdt tussen de regels van 
ons levensverhaal door. Hij beweegt mee met de tekst 
van onze verhalen, als een zachte aanwezigheid. God 
geeft zichzelf niet om gekend te worden. Hij geeft zichzelf 
om herkend te worden. Het is aan ons om Hem te zien, 
Hem te herkennen. 

Misschien is het grootste risico voor gelovigen wel te 
geloven in het ‘bewijs van God’ en zich daaraan vast te 
klampen. Want het is vaak wanneer wij ons vastklampen 
aan een geliefde, ten koste van onze vrijheid, dat hij of zij 
van ons wegglijdt. Ja, de afwezigheid van een bewijs van 
God... is geen bewijs van zijn afwezigheid. 

“Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar 
Hij verdween uit hun gezicht”. Moge het sacrament van 
de eucharistie ons eraan herinneren dat God bovenal 
onder ons aanwezig is, in vriendschap. Paulus zei het al:  
“Jullie zijn het lichaam van Christus” 

 

Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van de Sint-Paulusparochie 

PASTORAAL 

Caravaggio, De Emmaüsgangers, National Gallery (1601) 



De ingekleurde kaart staat al jaar en dag in de Lourdes-
tuin van de kerk, net achter de grote poort aan de Sint-
Paulusstraat. Ze is opgedragen aan prior Hyacint De 
Baets en draagt fier het Latijnse opschrift ‘Klooster van 
de predikheren, waarin zich het Antwerpse Studium 
Generale bevindt – Anno 1717’. 

Het is in alle 
opzichten een 
interessante en 
accurate moment-
opname van de 
volledige site. De 
kaart is getekend in 
een ongewone 
WZW – ONO-
projectie 
(westzuidwest-
oostnoordoost). 

Op die manier kan maker Bernard de Jonghe o.p. mooi 
alle gebouwen en gronden tonen, ‘zoals hij ze ter plaatse 
getekend heeft’. Aan de rechterkant van de plattegrond 
zien we een blauw streepje water. Daar nemen de 
ruiengidsen je straks mee naar toe.  

De wandeling loopt eerst langs de crypte en de archeo-
logische site van de Sint-Pauluskerk. Langs een myste-
rieus deurtje onder het hoogkoor komen de bezoekers in 
onze kelder van de 17de eeuw. Er ligt nog een 30-tal 
graven en de originele wijdingssteen van het hoogkoor 
bevindt zich in zijn oorspronkelijke nis. 

De datum, 31 maart 1632, staat duidelijk te lezen op de 
onderste lijn van de steen. Dan volgt de archeologische 
site, met zijn interessante overblijfselen van de eerste 
kerk uit de 13de eeuw. Het hoogtepunt is de 13de-eeuwse 
toegangspoort tot het klooster, met de restanten van een 
portaal met zuiltjes. 

De Sint-Pauluskerk heeft dat stukje ondergrondse wan-
deling geopend in 2022 en sindsdien hebben veel be-
zoekers kunnen genieten van de rondleidingen. Die 
worden onveranderd aangeboden door de Sint-Paulus-
vrienden op vrijdag, zaterdag en zondag, tijdens de 
openingsuren voor toerisme. De combiwandeling met de 
ruien is een aparte, uitgebreide optie. De ruiengidsen 
hebben voor het onderaardse traject op de Sint-
Paulussite dezelfde opleiding genoten als de gidsen van 
de kerk. 

Na het gedeelte onder de Sint-Pauluskerk gaat het 
bovengronds verder naar de ingang tot de ruien, in het 
Stadsmagazijn aan de Keistraat. Daar wacht de 
bezoekers een verkenningstocht door pas ontsloten 
ruien, met als hoogtepunt een wandeling door de 
Koolvliet naar de Scheldekaaien, onder de grond 
weliswaar. De stad Antwerpen heeft de ontsluiting van 
dat gedeelte gefinancierd en dat uit zich in een 
geslaagde ledverlichting. 

 

ERFGOED 



Eén van de ruiengidsen, Marc Van Bockstaele, beet zich 
vast in het blauwe streepje water, aan de rechterkant 
van de kaart van Bernard de Jonghe uit 1717. Hij 
bezorgde zijn collega’s een detail uit de Antwerpse 
plattegrond van 1649, getekend door Willem Blaeu, de 
beroemde Nederlandse cartograaf. Die kaart bevindt 
zich in het Felixarchief. Bovenaan rechts zien we duidelijk 
de Sint-Pietersvliet, links daarvan de Koolvliet. Ons stukje 
blauw op de Sint-Paulussite vinden we onderaan die 
twee vlieten, bijna horizontaal op de kaart van Blaeu. 

Het is precies daar dat de nieuwe combiwandeling de 
link maakt met de Sint-Paulussite. De wandeling gaat 
door de rui op het domein van de dominicanen, om 
aansluitend de Koolvliet te bereiken. De waterloop bij de 
paters diende mogelijk als aanvoer van vers water. Niet 
toevallig zien we het water op de kaart van 1717 stromen 
naar… de brouwerij van de predikheren. 

 
Het is de moeite waard om je te laten verrassen door het 
verhaal van de ruiengidsen. De combiwandeling werd 
officieel geopend op 5 mei en wordt georganiseerd door 
Werkmmaat, de organisatie die door het stadsbestuur 
van Antwerpen werd aangeduid voor het beheer en de 
uitbating van de ruien. Voor alle verdere inlichtingen en 
reservaties neem je best een kijkje op de website van de 
ruien: https://www.ruien.be/ 

De Sint-Pauluskerk participeert van harte in dit project, 
dat een meerwaarde betekent voor onze site. De 
combiwandeling Sint-Pauluskerk / ruien laat bezoekers 
de ondergrondse Sint-Pauluskerk en directe omgeving 
ontdekken. De verleiding zal ongetwijfeld groot zijn, om 
nadien ook de prachtige ‘bovenaardse’ kerk te komen 
bekijken. 

 

 

Armand Storck 

ERFGOED 



Het getijdengebed of goddelijk officie zijn de gebeden 
van de liturgie op de verschillende uren van de dag. Het 
kent een lange traditie. Reeds in de pre-christelijke tijd 
droegen joodse priesters ’s ochtends en ’s avonds een 
offer op en werd er gebeden. In het Nieuwe Testament 
worden gelovigen aangespoord om ‘zonder ophouden te 
bidden’. 

De Kerk beveelt het getijdengebed warm aan voor 
iedereen, maar voor geestelijken en kloosterlingen is het 
een plicht. Voor hen vormen deze gebeden de 
corebusiness. De kloostergemeenschap bidt door het 
getijdengebed voor de wereld en is er op die bijzondere 
wijze mee verbonden. Heel het ritme van de dag is erop 
afgestemd.

Het getijdengebed wordt gemeenschappelijk of 
individueel gebeden. Het kan worden gezongen, 
gereciteerd of gewoon gezegd. Het getijdengebed 
bestaat uit psalmen, maar het bevat ook andere 
gebeden zoals hymnes, schriftlezingen en antifoneni. In 
de loop der eeuwen kreeg het een vaste structuur, die af 
en toe werd aangepast. 

In psalm 119 lezen we: “Ik prijs U zevenmaal per dag”. Om 
die reden werd in vele kloosters het officie zeven keer per 
dag gebeden. Aanvankelijk werden de 150 psalmen elke 
week gebeden. De laatste grote aanpassing gebeurde 
met het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965). De 
psalmen moesten nog maar om de vier weken 
gereciteerd worden en de volkstaal kreeg een belangrijke 
plaats in de liturgie, naast het Latijn. 

 

RELIGIE 



 

Onze dominicaanse broeders nodigen sinds vorig jaar 
iedereen uit om samen met hen de vespers te bidden. 
Sindsdien doen ze dat elke woensdag om 17u in het koor 
van de Sint-Pauluskerk, op het koorgestoelte uit 1638. Er 
zijn ongeveer 70 zitplaatsenii. Zowel leken als broeders 
nemen er vandaag aan deel. 

 

De structuur van de vespers is voor een leek niet 
eenvoudig, maar na een paar keer lukt het wel. Het 
gebed begint met een kruisteken en vervolgt met een 
hymne (lofzang), twee psalmen met antifonen, een 
kantiekiii uit het Nieuwe Testament (met antifoon), een 
korte bijbellezing, een beurtzang, het Magnificat (de 
lofzang tot Maria), het Onze Vader, een slotgebed en de 
zegen. Daarna kunnen er bepaalde antifonen, zoals het 
Salve Regina, gezongen worden. De dominicanen 
voegen er dikwijls een antifoon voor Dominicus aan toe, 
zoals het ‘Pie Pater Dominice'. 

Soms worden tijdens de slotgebeden de namen van de 
overleden broeders voorgelezen uit het necrologium 

Het getijdengebed komt niet enkel voor in de rooms-
katholieke eredienst, ook de anglicaanse kerk kent het 
als Choral Evensong. Luther stond afwijzend tegenover 
het getijdengebed, de Christusvespers op kerstavond is 
het enige gebed dat de protestanten overnamen.  

 
Walter Geluyckens 

 
Bronnen  

J. HERMANS, Het getijdengebed: liturgie en spiritualiteit van het 
getijdenboek, Brugge, 1995. 

Julie AERTS, Bidden zonder ophouden. Het getijdengebed als 
immaterieel erfgoed, in Parcum, 8 november 2022.  

                                                            
i Een psalm is een beurtzang uit het Bijbelboek Psalmen, een antifoon is 
het keervers, dat voor en na een psalm gezongen wordt 
ii Lucas 10, 1-3  ‘Jezus wees nog 70 andere leerlingen aan. Hij stuurde 
hen twee aan twee vooruit naar de dorpen en steden waar Hij langs 
zou komen’ 
iii Een kantiek is een geestelijk loflied 

RELIGIE 



Het verhaal van onze Rozenkransmadonna begint bij een 
vrouw, Costanza Colonna, dochter van een held van 
Lepanto, Marcantonio Colonna. Door haar huwelijk met 
Francesco Sforza  in 1567 wordt ze markiezin van het 
landgoed Caravaggio. Daar wordt vier jaar later in een 
bescheiden gezin een jongetje geboren, Michelangelo di 
Merisi. 

Costanza volgt de opvoeding van de jonge Michelangelo 
en raakt zodanig in de ban van hem dat er geruchten 
opduiken over een intieme relatie. Ze houdt hem in elk 
geval de hand boven het hoofd als hij moet vluchten 
nadat hij een notaris verwondt in een duel en vooral 
nadat hij in 1606 een zekere Tomassoni doodt, eveneens 
in een duel. 

Hij schuilt een tijdje bij de Colonna-familie in Zagarolo 
nabij Rome. Hier sponsorde Orinzia Colonna decen-
nialang de broederschap van de Rozenkrans. Mogelijk 
schilderde Caravaggio zijn Rozenkransmadonna in 
opdracht van de Colonna’s, maar betalen deden ze niet. 
Einde 1606 vinden we hem terug in Napels, met zijn 
onverkochte Madonna. 

Opnieuw vindt hij onderdak dankzij Costanza, dit keer in 
een palazzo van haar neef in de buurt van de San 
Domenico Maggiore, waar de Colonna’s lid zijn van een 
broederschap van de Rozenkrans. Caravaggio zag 
allicht een mooie kans zijn schilderij daar te slijten, want 
zoals we weten zijn dominicanen dol op de rozenkrans. 

 

GESCHIEDENIS 

Costanza Colonna 



Want die Rozenkransmadonna bevat heel wat argumen-
ten om de dominicanen te bekoren. Caravaggio volgt op 
dit schilderij de richtlijnen van het concilie van Trente, 
het is een ‘statement’ van de contra-reformatie. Helaas 
zijn er ook tegenargumenten. De vuile voeten van de 
‘lazzaroni’ (bedelaars) en de volle luier van het kindje 
onderaan zorgen voor te veel verontwaardiging. 

Caravaggio ’s schilderijen worden vanwege dat 
nadrukkelijke naturalisme wel vaker geweigerd door de 
opdrachtgevers. Zoals een Dood van de Maagd - 
bestemd voor de Santa Maria della Scala in Rome - 
waarvoor hij een vermoorde prostituee als model had 
gebruikt of een prachtige Mattheüs met gekruiste benen 
en net iets te proletarische grote en blote voeten. 

Als de Rozenkransmadonna bedoeld was voor de San 
Domenico Maggiore in Napels, met zijn koninklijke 
graven en aristocratisch publiek, dan kun je je de 
negatieve reacties wel voorstellen. Caravaggio legde 
voor hen teveel de nadruk op de laagste bevolkings-
klasse. Zo werd zijn Madonna een perfect schilderij voor 
de verkeerde kerk. 

In 1607 neemt Caravaggio een drastische beslissing. Nog 
steeds opgejaagd door de politie, besluit hij in te treden 
bij de Orde van Sint-Jan op Malta. Hij laat een aanzien-
lijk aantal onverkochte schilderijen achter bij zijn vrien-
den, Bruggeling Louis Finson en Antwerpenaar Abraham 
Vinck. Het duo is rond de eeuwwisseling van 1600 in 
Napels neergestreken. 

Hun religieuze taferelen en portretten vallen in de smaak, 
maar het duo heeft ook een kunsthandeltje op poten 
gezet, een interessante aanvulling op hun inkomen als 
schilder. Van zodra Caravaggio vertrekt, bieden ze zijn 
onverkochte, geweigerde of niet-betaalde schilderijen te 
koop aan. Zo komt ook de Rozenkransmadonna op de 
markt. 

Het eerste geschreven spoor van onze Madonna dateert 
van 17 september 1607. Ottavio Gentile, een agent van 
de hertog van Mantua, schrijft dan in een brief aan zijn 
broodheer dat er in Napels verschillende Caravaggio’s 
te koop staan, waarvan er twee elk 300 à 400 dukaten 
kosten. Vermoedelijk gaat het om de Rozenkransma-
donna en Judith en Holofernes 

Zes dagen later schrijft Frans Pourbus naar dezelfde 
hertog vanuit hetzelfde Napels, dat hij bij Vinck en 
Finson twee Caravaggio’s heeft gezien waaronder ‘een 
Rozenkransmadonna gemaakt voor een altaar en 18 
palmen hoog waarvoor ze 400 dukaten vragen’. Maar de 
hertog, die vooral op zoek is naar portreteerbaar vrou-
welijk schoon, hapt niet.  

Opmerkelijk is dat de 
hertog in dezelfde periode 
een andere schilder op 
prospectie stuurt, dit keer 
naar Rome, waar die voor 
hem de Dood van de 
Maagd van Caravaggio 
op de kop tikt voor 280 
dukaten. Dat schilderij van 
een dode prostituee, heeft 
hetzelfde rode doek als 
achtergrond als onze 
Rozenkransmadonna. Die 
schilder is ene Pieter Paul 
Rubens.  

GESCHIEDENIS 



Finson en Vinck krijgen hun Rozenkransmadonna dus 
niet verkocht in Napels. Abraham Vinck kiest dan voor 
Amsterdam. Finson vertrekt pas later. Hij heeft na de 
dood van Caravaggio in 1610 waarschijnlijk nog meer 
schilderijen van de kunstenaar kunnen aankopen en 
heeft het plan opgevat om de collectie in Spanje te 
verpatsen.  

Hij raakt echter voorlopig niet verder dan Marseille, daar 
vinden we hem terug in 1613, met een 30-tal schilderijen, 
waaronder de Rozenkransmadonna. De grote reis van 
onze heldin naar Sint-Paulus is begonnen. Zijn 
kunsthandel draait hier een stuk beter dan in Italië, maar 
hij blijft zitten met onze Madonna, Judith en Holofernes 
en een Sint-Andries van Caravaggio 

Finson laat na drie jaar Frankrijk achter zich en hij trekt 
in bij zijn vriend en mede-eigenaar van schilderijen, 
Abraham Vinck, op de Fluwelen Burgwal in Amsterdam. 
Op die manier zijn de Rozenkransmadonna, Vinck en 
Finson in 1616 opnieuw verenigd. Bronnen spreken over 
een tussenstop van Finson in Brugge of Antwerpen, maar 
dat weten we niet zeker. 

Op 19 september 1617 sterft Finson. In zijn testament laat 
Abraham Vinck de twee schilderijen van Caravaggio na - 
de helft was al in het bezit van Vinck - een Rozenkrans en 
een Judith en Holofernes. Maar wanneer Abraham Vinck 
ruim twee jaar later overlijdt, op 28 oktober 1619, komt de 
Rozenkransmadonna niet in zijn testament voor. Ze heeft 
Amsterdam verlaten. 

GESCHIEDENIS 



Tussen september 1617 en oktober 1619 krijgt ons schilde-
rij dus een nieuwe eigenaar. We weten al langer dat een 
groep Antwerpse kunstliefhebbers de Rozenkransma-
donna koopt voor 1.800 gulden. Een document (1651) uit 
ons archief vermeldt Rubens, Jan Breugel, Hendrik van 
Balen, koopman Jan-Baptist Cooymans en nog anderen. 

Het is dit consortium van kunstvrienden dat het schilderij 
koopt uit affectie voor de Rozenkranskapel en om een 
uniek werk naar Antwerpen te halen. We weten ook dat 
Rubens en Van Balen nauw betrokken zijn bij het concept 
en de creatie van de 15 schilderijen over de mysteriën 
van de Rozenkrans, aan de muur van de noordelijke zij-
beuk van de kerk.  

De Rozenkransmadonna is veel groter dan de 15 andere 
en zat dan ook nog eens in een schitterende kader, zoals 
op een interieurschilderij van Pieter van Neefs (1636) te 
zien is. Bij de laatste grote kerkrestauratie werden 
schaduwschilderingen gevonden, met dezelfde 
afmetingen als het schilderij, een tastbare bevestiging 
van de locatie waar het hing.  

De groep rond Rubens betaalde dus 1.800 gulden rond 
1618 en in de daarop volgende 30 jaar kregen de 
dominicanen biedingen tot 14.000 gulden, een voor die 
periode astronomisch bedrag. Ter vergelijking: Rubens 
en zijn eerste vrouw betalen in 1610 bijna 9.000 gulden 
voor een huis met grote tuin vlakbij de Meir, toen de 
meest gegeerde straat van de stad. 

Maar de dominicanen bezwijken niet voor het geld. 
Zeker, omdat ze gehecht zijn aan het onderwerp, dat 
perfect past bij de geest van de dominicanenorde. Maar 
misschien toch ook, zeker tijdens die eerste decennia, 
omdat ze de gulle schenkers niet voor het hoofd willen 
stoten door het prachtige schilderij snel weer van de 
hand te doen.  

Ruim anderhalve eeuw later, op 19 juni 1781, troont 
schilder Andries Cornelis Lens, tussen zeven en acht uur 
‘s avonds, keizer Jozef II mee naar de Sint-Pauluskerk. 
Zonder die noodlottige ontmoeting tussen keizer en 
schilderij zou onze originele Caravaggio er vandaag 
misschien nu nog hangen. Hoe dat allemaal liep, 
vertellen we in de volgende Paullus. 

 

*Voor wie het vertelconcert op 1 mei gemist heeft, zondag 2 juli om 17u 
kan u een beknopte versie beluisteren in de kerk (zie programma 
muziek)  

 

Research en tekst: Armand Storck 
Tekstbewerking: Guido Meeussen 

 

 

https://www.sintpaulusantwerpen.be/nieuws/download-
de-ontsluierde-rozenkransmadonna/ 

 

GESCHIEDENIS 



De stellingen voor het schilderij La Madonna del Rosario 
verdwenen einde april, net voor ons rozenkransevent van 
1 mei. Elke bezoeker aan de Sint-Pauluskerk kan sinds-
dien het gereinigde schilderij in het altaar van de broe-
derschap van de rozenkrans bewonderen. Voor alle 
duidelijkheid: het ging om een grondige schoonmaak, 
een volledige restauratie is voor later.  

Wij mochten net voor de afbraak van de stelling samen 
Caroline Meert, die het werk onder handen nam, mee op 
de stelling. Caroline behaalde een master in Kunstge-
schiedenis en Archeologie aan de UC Louvain-La-Neuve 
(2002) en een master in Restauratie en Conservatie van 
schilderijen en polychromie aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in Antwerpen (2008). 

Ze volgde daarnaast cursussen in Parijs en Rome en kan 
zich zo ook specialist in preventieve conservering noe-
men. Haar filosofie over deze materie is duidelijk en ligt 
in de lijn van de hedendaagse restauratietrends: de 
behandeling van een kunstwerk mag nooit de oorspron-
kelijkheid en authenticiteit van een kunstwerk aantasten.  

Elke behandeling vereist daarom een nauwkeurig onder-
zoek en de restauratie achteraf moet rekening houden 
zowel met de eigenheid van het werk als met de wensen 
van de eigenaar.  Uiteraard worden enkel materialen en 
technieken gebruikt die omkeerbaar of reversibel zijn. 
Met andere woorden: elke ingreep moet ongedaan 
gemaakt kunnen worden. 

 

ERFGOED 



Caravaggio’s werk situeert zich in de late Italiaanse 
barok. Zijn stijl wijkt echter op een belangrijk onderdeel 
af. Zijn taferelen zijn veel naturalistischer dan die van de 
barok, waarin figuren vaak geïdealiseerd worden. 
Caravaggio schilderde heiligen met rimpels op het 
gelaat, gescheurde kleren en zwarte nagelriemen. 

Dat is ook zo bij de Rozenkransmadonna, met als meest 
frappante voorbeeld de vuile voeten van de bedelaars. 
Caravaggio gebruikte letterlijk modellen 'van de straat', 
wat zijn werk in die periode zeer uniek maakt. Die hoge 
graad van realisme draagt bij tot het dramagehalte van 
zijn schilderijen. Caravaggio gebruikt vaak levende 
modellen. Hij perfectioneert ook de techniek van het 
clair-obscur, het spelen met licht-donkercontrasten. 

Op het schilderij zijn sporen van stootschade door 
fysieke krachten (zie Ongewenste madonna,  elders in 
dit nummer). Er werden geen sporen van schimmel of 
insecten gevonden, wel een hele dikke laag stof en vuil. 
Die vormen de voedingsbodem voor oppervlakte-
schimmels. 

Vooral de aanwezigheid van mobiele opstuwingen en het 
stof en oppervlaktevuil op de verflaag, maken een 
grondige restauratie in een niet al te verre toekomst

noodzakelijk. Die problemen kunnen immers voor 
degradatie zorgen, indien niet wordt ingegrepen. Een 
conservatie zal het schilderij niet helemaal in zijn 
oorspronkelijke staat herstellen, maar ze is nodig om 
vervolgschade te voorkomen.  

In onze kerk zijn meerdere schilderijen aan restauratie 
toe. Het is belangrijk dat we aan preventieve restauratie 
doen. Een lijst van schadefactoren definieert welke 
elementen een directe invloed hebben op de conditie 
van de schilderijen. Belangrijke factoren zijn 
temperatuur, vochtigheid, licht en de aanwezigheid van 
schimmels. Onze collectiebeheerder en directeur 
Caroline De Wever volgt al deze punten op en neemt 
actie waar nodig. 

Als toemaatje reinigde Caroline de witmarmeren 
getorste zuilen van het altaar. De engeltjes en de putti 
schitteren als nooit tevoren.  

Volgend jaar staan grote restauratiewerken op stapel 
aan onze kerk. Wellicht is dat het geschikte moment om 
bijkomend schilderijen te restaureren. Pittig detail: Het 
restauratieatelier van Caroline Meert is gevestigd in één 
van de door de kerkfabriek van Sint-Paulus 
gerestaureerde (sic) huisjes aan de Veemarkt. Haar 
verplaatsingskosten bleven dus beperkt. 

 

 
Walter Geluyckens 

“Kunst verbindt. Het verbindt doorheen generaties. Het 
verbindt vooral door de emotionele waarde, die erin 
verborgen is. Dat is exact wat we willen doorgeven aan 
de volgende generaties” - Caroline Meert 

ERFGOED 

Petrus van Verona vóór behandeling Petrus van Verona na behandeling 



Het wordt toegeschreven aan de grote 
dominicaanse theoloog Sint- Thomas van Aquino, 
de doctor angelicus (1225 –1274). Het wordt 
gezongen vlak voor de zegen met het 
Allerheiligste. 

Een vertaling van het Pange lingua en het 
Tantum Ergo stelt wel wat problemen. Om de 
tekst geen geweld aan te doen zijn de meeste 
vertalingen vrij stroef. Het gaat hier immers in 
oorsprong om een verklankt theologisch traktaat 
over het mysterie van de werkelijke aanwezigheid 
van Christus (praesentia realis) en de 
transsubstantiatie: de verandering van brood en 
wijn in zijn lichaam en bloed door het uitspreken 
van de woorden van de consecratie door de 
priester. Dit was vaak een twistpunt in de 
geschiedenis van de Kerk.  

Professor Joris Geldhof van de KU Leuven sprak 
vorig jaar op een atelier van Studium Generale 
over deze onderwerpen (Paullus, 5, 2022). 
Hieronder enkele citaten van hem hierover.  
schrijft hierover:  

(... .)Ten eerste is het vrijwel nooit zo geweest dat 
er onder theologen een absolute ontkenning was 
van de werkelijke tegenwoordigheid. Voor het 
grootste deel hebben theologen altijd verdedigd 
dat er een vorm van aanwezigheid van Christus 
in de eucharistie is, ook al is het de 
aanwezigheid van een afwezigheid.  

Ten tweede was er een verfijnde ontologie van de 
taal nodig en even verfijnde antropologische, 
epistemologische en fenomenologische theorieën 
over symbolen (...)om de impasses in de 
discussies van de voorbije eeuwen te doorbreken. 
Dit is waarschijnli jk pas in de tweede helft van 
de twintigste eeuw gebeurd, overigens met 
wisselend succes.  

Ten derde is men het er nu in ruime mate over 
eens dat men zich niet alleen moet richten op 
brood en wijn en hun materiële aard om na te 
denken over de werkelijke tegenwoordigheid.  
Men maakt een zinvol onderscheid tussen 
verschillende soorten en dimensies van Jezus 
Christus’ werkelijke aanwezigheid in de 
eucharistie. Het Tweede Vaticaans Concilie leert 
bijvoorbeeld dat Christus niet alleen aanwezig is 
in de eucharistische gaven, maar ook in de 
verkondiging van het Woord, in de gestalte van 
de gewijde bedienaar alsmede in de verzamelde 
gemeenschap zelf.  

Een speciaal aandachtspunt  an veel oudere 
theologieën over de eucharistie betreft de 
transformatie van brood en wijn in het Lichaam 
en Bloed van Christus. Het klassieke katholieke 
antwoord op dit probleem was de 
transsubstantiatie, een doctrine die echter pas 
in het tweede millennium tot ontwikkeling kwam.  

 

RELIGIE 

 



Kort gezegd betekent  transsubstantiatie dat de  

Kort gezegd betekent 
transsubstantiatie dat de 
essentie, of substantia, van 
het eucharistisch brood en 
de eucharistische wijn op 
het moment van de 
consecratie wordt 
veranderd in het Lichaam en 
Bloed van Christus, terwijl 
hun accidenten, zoals kleur, 
vorm, chemische structuur 
en verteerbare aard identiek 
blijven. 

Het gevolg van het feit dat 
deze transformatie 
substantieel is en niet 
accidenteel – of 
fundamenteel, niet 
zichtbaar – is dat de 
verandering definitief is, in 
die zin dat het Lichaam en 
Bloed van Christus blijft, 
ook na de 
eucharistieviering. Voor 
katholieken is het definitieve 
karakter van deze 
verandering van cruciaal 
belang, omdat het de basis 
vormt waarop vrome 
praktijken zoals de 
aanbidding van het Heilig 
sacrament berusten. 

Protestanten hebben echter 
dikwijls zowel deze 
praktijken (die zij soms zelfs 
als bijgelovig en idolatrisch 
beschouwden) als de 
intellectuele grondslagen 
ervan in twijfel getrokken. 
Maar zelfs onder deze meest 
radicale theorieën vindt 
men flarden van het besef 
dat brood en wijn in de 
eucharistie nooit zomaar om 
het even wat zijn.” (*) 

RELIGIE 



De cultus venerabilis die door Sint -Thomas op 
punt werd gezet en de tekst van het Tantum Ergo 
dienen dan ook in de historische context van 
deze theologische discussies bekeken te worden . 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui : 
Laten wij dan, diep gebogen, prijzen 't grote 
Sacrament: 

et antiquum documentum novo cedat ritui . 
dat de oude wetten wijken voor het nieuwe 
Testament. 

          

praestet fides supplementum sensuum 
defectui. 
geve het geloof inzicht waar het zintuig niets 
herkent. 

          

Genitori, Genitoque laus et jubilatio,  
Aan de Vader en aan de Zoon weze lof en eer 
gebracht   

salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;  
steeds zal men hen beiden brengen eer en 
roem en hulde en kracht;  

Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen. (Alleluja) 
Hem die voortkomt uit Hen beiden, zij gelijke 
dank gebracht. Amen.      

Later werd nog een responsorium en een gebed 
toegevoegd: 

V. Panem de caelo praestitisti eis. (Alleluia)  
Brood uit de hemel hebt Gij hen gegeven 
(Alleluia) 

R. Omne delectamentum in se habentem. 
(Alleluia) 
Dat alle voortreffelijks in zich bevat (Alleluia).  

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento 
mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti: 
tribue, quaesumus, ita nos corporis et 
sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut 
redemptionis tuae fructum in nobis iugiter 
sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. 
R. Amen. 
Laat ons bidden; God in dit wonderbaar 
Sacrament hebt Gij ons de gedachtenis 
nagelaten van uw li jden en sterven. Wij 
bidden U, laat ons uw heilige geheimen van 
uw Lichaam en Bloed met zo grote eerbied 
vieren dat wij de genade van uw verlossing 
voortdurend in ons ervaren, Gij die leeft en 
heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen 

De gregoriaanse toonzetting is melodieus en 
gemakkelijk zingbaar zelfs voor wie door de 
Schepper slechts matig bedeeld werd met 
muzikaal talent.  

 

 

Peter De Vos 

 

 
 

Bron 

Theologie van de eucharistie –  enkele notities. Tekst ter 
voorbereiding van het Studium Generale Albertus Magnus 
van 22 juni 2022 te Antwerpen 

Foto partituur: SanctaMissa.pl 2018-2023 

RELIGIE 



De Sint-Pauluskerk neemt voor de vierde keer deel aan 
dit evenement. 

De kans bestaat dat we vanaf volgend jaar even moeten 
afhaken omdat in 2024 een grote restauratie van start 
gaat. Een reden te meer om op 5 augustus nog eens 
langs te komen.  

Dit jaar nodigen we leerlingen van het kunstonderwijs uit 
om in de kerk tekeningen te komen maken. Ze kunnen 
hun inspiratie halen uit de vele kunstwerken op locatie. 
De bezoekers tijdens de Museumnacht kunnen hun 
tekentalent volgen.  

Voor de muziek zorgt de 
Russische violist Lev ‘Leo’ 
Adamov. Vanaf 20u 
speelt hij elk uur.  We 
halen hiermee een grote 
naam in huis. Lev 
Adamov, afkomstig uit 
Sint-Petersburg, speelde 
als jonge muzikant met 
grote orkesten als het 
Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. Hij gaf les 
aan de faculteit van het 
Brooklyn Conservatory of 
Music en doceerde aan 
de academie in Dinant.

Hij is één van de oprichters van het New York Music 
Teaching Artist Collective (NYMTAC). Leo woont al een 
tijdje in Antwerpen.  

Stadsbrouwerij De Koninck doet dit jaar niet mee aan de 
Museum-nacht. De broe-ders dominicanen van de Sint-
Pauluskerk gaan dit ruimschoots goed-maken. In de 
mooi ge-restaureerde crypte kan u onder meer een 
Sanctus Dominicus degusteren.  

Natuurlijk kan je de hele avond terecht bij de onze gidsen 
die u graag uitleg geven over onze prachtige Sint-
Pauluskerk.  
 
Walter Geluyckens 

 

 

EVENEMENTEN 

Praktisch: 

x de kerk is op zaterdag 5 augustus open van 19u 
tot 1u 

x toegang langs de Veemarkt 
x info over de Museumnacht en tickets op 

www.museumnacht.be 



Het gaat om Catharina van 
Siena, zo beweert kunsthistoricus 
en pastoor Rudi Mannaerts. 
Erepastoor Paul Scheelen van 
Sint-Paulus houdt het op 
Catharina de’ Ricci. Catharina 
van Siena, geboren Benincasa, 
was al lang aan het ‘hemelen’ én 
heilig verklaard toen de slag bij 
Lepanto plaatsvond. Maar 
omdat zij, mystica en kerklerares, 
meermaals in de kerk wordt 
afgebeeld, hielden we het tot 
dusver maar bij deze laatste. 

Tot begin februari historicus 
Anton Milh o.p. een lezing houdt 
over Pius V. Volgens hem lijdt het 
geen twijfel dat de dominicanes 
op het schilderij Catharina de’ 
Ricci is en niet Catharina van 
Siena. Voor broeder Anton is het 
doorslaggevende argument dat 
Benincasa bijna twee eeuwen 
voor de zeeslag overleed en dat 
Catharina de’ Ricci toen nog 
leefde.

 

GESCHIEDENIS 



 

 

Alessandra Lucrezia Romola de’ Ricci wordt in 1522 
geboren in Firenze. Op zeer jonge leeftijd treedt ze in bij 
de dominicanessen van Prato, vlakbij Firenze. Ze neemt 
de kloosternaam Catharina aan, net als de heilige uit 
Siena, die overigens geen kloosterlinge was. Net als haar 
beroemde naamgenote wordt ze een mystica en tot 
ontzetting van haar medezusters blijkt ze ‘gezegend’ met 
extases, die het rustige koorgebed of de stille maaltijden 
danig verstoren.  

Catharina de’ Ricci heeft een grote invloed op de 
kerkelijke gebeurtenissen van die tijd, de groten der 
aarde komen bij haar om raad. Tot de duizenden 
bezoekers van het dominicanessenklooster van Prato 
behoren drie toekomstige pausen. Ze correspondeert 
met beroemdheden als Philippus Neri en Magdalena de 
Pazzi en heeft een grote bewondering voor de 
dominicaan Savonarola, de boeteprediker. 

Vanaf haar 20ste krijgt Catharina bijna wekelijks een 
visioen, waardoor haar aangezicht een etmaal lang de 
pijn vertolkt, die moeder Maria ooit moet hebben gevoeld 
toen haar zoon werd gekruisigd. De vele mensen die 
komen kijken en aanvankelijk sceptisch zijn, zien de 
stigmata in haar handen. De wonden blijken echt! 
Twaalf jaar lang duren de extases, drie 
achtereenvolgende pausen zijn er getuige van. 

 

 

 
Thomistisch geschoold, correspondeert deze vrouw met 
kennis van zaken met Carolus Borromeus en Pius V over 
de kerkhervorming, de spiritualiteit en het bidden voor 
vrede. Haar visioenen worden gevolgd door de 
groothertog de Medici en door Don Juan van Oostenrijk. 
Soldaten gingen voor een veldslag of zeeslag meestal 
biechten zodat ze zondenvrij waren als ze sneuvelden, 
Catharina de’ Ricci moedigt dat allicht nog aan. 

Alessandra, deze minder bekende Catharina, tevens 
componist van zowel eenvoudige liederen als 
vierstemmige lauden, sterft in 1590. In 1746 wordt ze 
heilig verklaard. Haar gebalsemde lichaam kan nog 
altijd bezocht worden in de kerk van Santi Vicenzo e 
Caterina de’ Ricci in Prato.   

In de Sint-Pauluskerk kreeg deze bezielde dame geen 
plaats aan de biechtstoelen. Alleen de historische 
schilder Jan Peeters beeldde haar af in de pandgang in 
zijn eerste werk, Het Visioen. Geen Catharina van Siena 
met de blanke lelie dus, maar Catharina de’ Ricci met de 
rozenkrans in haar handen en de extatische 
doornenkroon op haar hoofd.  

 

 

Walter Geluyckens 

 

 

Bronnen: 

Heilige en zalige dominicanen in de Sint-Pauluskerk van 
Antwerpen, uitgave Sint-Paulusvrienden 

Rudi MANNAERTS, Sint-Pauluskerk De Antwerpse 
dominicanenkerk een openbaring 

Anton Milh, Lezing over Pius V, februari 2023  

 

GESCHIEDENIS 



 

vrijdag 9 juni, 14u, kerk 

In ons paasnummer van PaulLus kondigden we deze 
groep reizende muzikanten en zangers al aan. Geen 
rondtrekkende barden met lieren en luiten, wel 30 
zangers van de University of Nevada, Las Vegas o.l.v. 
Joseph Svendsen en Stephanie Council Per bus 
verkennen ze de Lage Landen. Naast onze kerk bezoeken 
ze ook nog de Sint-Baafskathedraal in Gent, de Engelse 
geloofsgemeenschap in Amsterdam en de Sint-
Bavokathedraal van Haarlem.  

Op het programma: 

x Death came a knockin’ – Ruthie Foster 
x Only in sleep – Eriks Esenvalds 
x Little Elegy – Stephen Paulus 
x Unclouded Day – Shawn Kirchner 
x Chantez à Dieu – J.P Sweelinck  
x Shanandoah – J.M Trotta 
x Sing My Child – Sarah Quartel 
x By and By – Carol Barnett 
x Oh, what a beautiful city – Stacey V Gibbs 

 

zondag 11 juni, 10u30, kerk - Didier Croonenberghs o.p. 

Deze mis van Joseph Haydn (1732 – 1809), is wel 
opgenomen in de Hobokenaalogus, de lijst van missen 
van Haydn, maar het is mogelijk dat Georg Reutter, zijn 
leraar, en een (grote) hand in had. De tekst van deze 
korte mis wordt verdeeld over de verschillende stemmen, 
voornamelijk in het Credo en het Gloria. 

Deze mis is bijzonder omdat Haydn ze componeerde in 
1749, toen hij als 17-jarige lid was van het koor van de 
Stephansdom in Wenen. Deze ‘Jugendmesse’ of mis met 
‘een zeker jeugdig vuur’ zoals hij het zelf omschreef, was 
oorspronkelijk bedoeld voor twee sopranen, koor, twee 
violen, orgel en violone. 

In 1805 herwerkt hij ze door er blaasinstrumenten aan 
toe te voegen. Nog later worden er een fluit, twee 
klarinetten, twee fagotten, twee trompetten en pauken 
aan toegevoegd. Niet door Haydn zelf, maar waarschijn-
lijk aan de hand van zijn schetsen. De mis is tijdens 
Haydns leven niet gepubliceerd.  

Deze uitvoering wordt verzorgd door Vocaal Ensemble 
Reflection en Euterpe Baroque Consort o.l.v. Patrick 
Windmolders en titularis-organist Bart Rodyns. Na de 
mis kan u gezellig napraten met een glaasje in ’t 
Schooltje of de crypte. 

 

MUZIEK 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x ticket: koop uw toegangsticket (5, 3 of 0 euro) 

voor een bezoek aan de kerk en u krijgt er een 
volledig concert gratis bij.  



zondag 18 juni, 15u, ‘t Schooltje 

Het ZEITSPIEL klavierduo Bart Rodyns en Nicolas Callot, 
ondertussen een vaste waarde met intieme concerten in 
’t Schooltje. Het krijgt dit keer het gezelschap van 
sopraan Griet De Geyter. Dit tweede concert van hun 
klavierfestival ‘Keyboard Discoveries – voorjaar 2023’ 
staat in het teken van 'Mélodies et Elégies'. Ze brengen 
zowel werken van de Franse klassieken (César Franck, 
Erik Satie), maar ook chansons van Jacques Brel, 
Barbara en Edith Piaf. 

zondag 25 juni, 10u30, kerk – Francis Akkara o.p. 

Op deze twaalfde zondag van het jaar neemt een oude 
bekende plaats aan het orgel: Nicolas De Troyer, 
vandaag titularis-organist van de Sint-Baafskathedraal. 
Hij brengt voor deze gelegenheid het koor van die kerk 
mee, de Schola Cantorum o.l.v. Filip Martens.  

De Schola Cantorum van de Gentse Sint-Baafskathe-
draal werd in 1928 opgericht in de traditie van de 
kathedraalschola uit de 15de en 16de eeuw. Sindsdien 
heeft de vereniging vele jonge mensen in contact 
gebracht met oude en hedendaagse koormuziek. 
Beroemde muzikanten zoals René Jacobs en Lieven 
Termont deden hun eerste koorervaring op in de Schola.

  ag wordt de Schola gevormd door een dertigtal 
Vandaag wordt de Schola gevormd door een 30-tal 
gemotiveerde zangers van 18 tot pakweg 50 jaar, onder 
leiding van pianist-dirigent Filip Martens. Op het koor-
zangtornooi van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2013, 
werd de Schola bevestigd in de categorie ‘Uitmuntend-
heid’. (www.scholacantorum.be) 

Na de viering kan u zoals steeds met een drankje wat 
napraten in de crypte of ’t Schooltje. 

vrijdag 30 juni, 14u, kerk 

Na de twintigers uit de USA zakt er net voor de 
zomervakantie een Engels koor af naar Sint-Paulus. Een 
40-tal zangeressen – het is een meisjeschool – tussen 14 
en 18 jaar brengen een verrassingsprogramma. Meer 
hierover in onze nieuwsbrief. Het wordt ongetwijfeld een 
hoogstaand concert, want Bromley High School heeft 
een sterke muzikale traditie, want ruim een kwart van de 
leerlingen lid is van één van haar negen koren. 

MUZIEK 

Praktisch:  

x ingang via Sint-Paulusstraat  
x prijzen: 18 euro in voorverkoop, 20 euro aan 

kassa (5 euro voor - 18 jaar) 
x meer info via 

www.facebook.com/ZEITSPIELklavierduo of op 
http://www.nicolascallot.be 

x tickets via info@eubc.be(vergeet de .be niet, 
anders komt u bij de Europese 
Boksconfederatie terecht) 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x ticket: koop uw toegangsticket (5, 3 of 0 euro) 

voor een bezoek aan de kerk en u krijgt er een 
volledig concert gratis bij.  

Foto: http://www.nicolasdetroyer.be 



zondag 2 juli, vanaf 17u, kerk  

We begroeten Utopia op onse site voor een festivaldag. 
Deze vierde editie kreeg de naam ‘Dag Utopia’ mee, 
maar het concept is hetzelfde gebleven. In de Lourdes-
tuin kan je vanaf 17uur doorlopend genieten van lekkere 
hapjes en drankjes, terwijl je in de kerk een divers 
programma met een lezing, een stomme film en een 
concert kan volgen. 

 

zondag 23 juli, 10u30, kerk – voorganger Anton Milh o.p. 

L’Estate of De Zomer uit de Vier Jaargetijden van Antonio 
Vivaldi. Een prachtig vioolconcerto, bewerkt voor orgel, 
waarbij onze titularis-organist Bart Rodyns u laat  
dromen over zon en zee. Laat u verrassen door zijn 
muzikale keuzes. Na de viering kan u erover napraten 
met een glaasje in ’t Schooltje of de crypte. 

MUZIEK 

Madonna van de Rozenkrans 
Om 17u brengen Armand Storck en Guido Meeussen 
een verkorte versie van hun vertelconcert van 1 mei over 
de Rozenkransmadonna van de Quertenmont. Of is het 
toch een Caravaggio? Voor wie er toen niet bij kon zijn, 
is dit het moment om ondergedompeld te worden in de 
boeiende reis van een prachtig schilderij. Het Utopia 
Ensemble zorgt voor de muzikale afwisseling, met 
motetten in het thema van de rozenkrans en de 
Mariadevotie. 

Stille film met orgelimprovisaties 
Om 18u30 brengt onze titularis-organist Bart Rodyns 
een stomme film tot leven. Deze films waren nooit 
helemaal stil. De vertoningen werden steeds begeleid 
door livemuziek. Muziek was zelfs een essentieel 
onderdeel van de ervaring. Het bracht sfeer en 
aanwijzingen voor het publiek. Theaters in kleine steden 
in Amerika hadden meestal een pianist. Grotere steden 
hadden een organist of zelfs een volledig orkest. Voor 
deze gelegenheid improviseert Bart Rodyns aan ons 
groot orgel! 

‘Miroirs’ en beeldmotetten 
Om 20u30 sluit Utopia Ensemble het festival af met een 
voorproefje van ‘Miroirs’, een hedendaags compositie, 
die het op zondag 20 augustus op Laus Polyphoniae in 
première brengt. ‘Miroirs’ is een hedendaags antwoord 
op een typografisch hoogstandje uit de 16de eeuw, 
uniek in Vlaanderen: het beeldmotet. Te midden van een 
beeldengroep, meestal engelen, heiligen of de maagd 
Maria, staat de muziekpartituur, al dan niet 
vastgehouden door één van de figuren. Voorafgaand 
aan dit concert, om 20u, geven de studenten van de AP 
Hogeschool – Conservatorium en de componist van dit 
nieuwe stuk, Benjamien Lycke, tekst en uitleg bij de 
’Miroirs’. 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x ticket: 35 euro voor een dagticket of 5 euro per 

film of lezing en 15 euro per concert. Te 
bestellen via tickets@utopia-ensemble.be 

x meer info via www.dagutopia.be  



  

maandag 24 juli, 14u, kerk 

Deze secundaire school in hartje Londen, in de wijk 
Hammersmith tussen King Street en de Thames, werd 
gesticht in 1624 als een jongensschool door Edward 
Latymer, een rijke koophandelaar. Vandaag telt deze 
intussen gemengde prestigieuze school zo’n 1200 
leerlingen. 

Zo’n 45 studenten tussen 15 en 18 jaar, zangers en 
muzikanten, brengen een klassiek programma met een 
twist: 

x Kyrie uit Missa Brevis in D, W.A. Mozart (koor en 
orkest) 

x Mock Morris, P. Grainger (orkest) 
x Elegiac Melody nr.1, The Wounded Heart, E. 

Grieg (orkest) 
x Pavane and Chaconne in G minor, H. Purcell 

(orkest) 
x Hear my prayer, O Lord, H. Purcell (koor) 
x Abendlied, J. Rheinberger (koor) 
x Ubi caritas, O. Gjeilo (koor) 
x String Symphony nr. 6 in E flat (1st movement), 

F. Mendelssohn (orkest) 
x Little Suite (1st movement), C. Nielsen (orkest) 
x Melodrama uit The Snow Maiden, P.I. Tsjaikovski 

(orkest) 
x Life on Mars, David Bowie (koor) 
x Indodana, traditional (koor) 
x Blackbird, John Lennon & Paul McCartney (koor) 
x Cantique de Jean-Racine, G. Fauré (koor en 

orkest) 

MUZIEK 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x ticket: koop uw toegangsticket (5, 3 of 0 euro) 

voor een bezoek aan de kerk en u krijgt er een 
volledig concert gratis bij.  



 

zondag 30 juli, 10u30 , kerk – voorganger Francis Akkara 
o.p. 

Op deze laatste zondag van juli krijgt titularis-organist 
Bart Rodyns gezelschap van contratenor Bart Uvyn.  

maandag 7 augustus, 14u, kerk en ‘t Schooltje 

Van 1 tot en met 8 augustus organiseert Love2Arts 
Gallery, het kunstencentrum op Desguinlei nr 90, met 
het Ma’Go Antwerpen haar 32ste zomerfestival vol 
masterclasses, concerten en wedstrijden voor jonge 
muzikanten. Bart Rodyns is één van de docenten. Ter 
afsluiting van deze leerrijke, maar ongetwijfeld 
uitputtende week, brengen de studenten korte recitals in 
onze kerk en ‘t Schooltje. Voor de prijs van een 
toegangsticketje kan u genieten van een streepje muziek 
in een mooi kader. 

MUZIEK 

Bart Uvyn startte op zijn zesde met muzikale studies 
aan de gemeentelijke muziekschool te Destelbergen. Hij 
volgde er viool en zang. Sinds 1995 zong hij bij het 
Gentse kathedraalkoor Schola Cantorum o.l.v. 
kanunnik Michael Ghijs en Filip Martens. 

In 2003 vatte hij zijn zangstudies aan als contratenor in 
het Lemmensinstituut te Leuven waar hij in 2008 als 
‘master in de muziek - zang’ afstudeerde bij Dina 
Grossberger en Dirk Snellings (Capilla Flamenca). 
Nadien specialiseerde hij zich verder in de oude muziek 
aan het Lemmensinstituut en aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag in het kader van het 
Erasmusproject. Hij kreeg er les van onder meer Peter 
Kooij, Michael Chance, Rita Dams en Jill Feldman. 
Verder volgde hij verschillende masterclasses 
(Alexander Oliver, Zeger Vandersteene...). 

Bart Uvyn wordt regelmatig uitgenodigd door 
ensembles als Capilla Flamenca, Psallentes, Vox 
Luminis en Sette Voci. Ook werkte hij mee aan 
verschillende projecten van BachPlus en Bl!ndman 
[vox]. Bart is ook vast ensemblelid van Currende (Erik 
Van Nevel) en neemt vaak deel aan projecten met 
Collegium Vocale Gent. Hij is medeoprichter van Utopia 
- Belgian Handmade Polyphony'. (www.bartuvyn.be) 

 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x ticket: koop uw toegangsticket (5, 3 of 0 euro) 

voor een bezoek aan de kerk en u krijgt er een 
volledig concert gratis bij.  

Voor alle info en laatste updates kan u terecht op onze website: www.sintpaulusantwerpen.be, 
waar u zich ook kan inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. 

Caroline De Wever en Guido Meeussen 



Johan Leman o.p., emeritus-
hoogleraar culturele antro-
pologie (KU Leuven) hield in 
maart een lezing over het 
verrijzenisgeloof. Hij deed dat 
vanuit het perspectief van de 
wetenschap (antropologie, 
bijbelexegese) en de rede 
(filosofie). De rede fungeert 
daarbij als brug tussen weten-
schap en geloof. Dat ligt 
volledig in de traditie van 
kerkvader Augustinus en 
dominicaanse filosofen als 
Albertus Magnus en Thomas 
van Aquino.  

In de encycliek Fides et Ratio (1998) bestrijdt paus 
Johannes Paulus II zowel het rationalisme als het 
fideïsme. Ook het fideïsme is voor hem een dwaling 
omdat het leert dat de rede niet bij machte is iets zinnigs 
te zeggen over het geloof, volledig in de lijn van Thomas 
van Aquino. Maar in de moderniteit, waarin de rede en 
het geloof tegen elkaar worden uitgespeeld, ging deze 
zienswijze verloren.  

In zijn Regensburgerlezing Glaube, Vernuft und 
Universität (2006) benadrukt paus Benedictus XVI 
(Joseph Ratzinger) dat geloof en rede met elkaar in 
overeenstemming moeten zijn. Het christendom heeft 
logos altijd als het belangrijkste kenmerk van het geloof 

gezien, in tegenstelling tot de islam.  Hij bekritiseerde 
sommige neo-thomistische en neo-orthodoxe theologen 
wegens hun eenzijdige nadruk op de onbereikbare 
transcendentie van God.  

In de dialoog van Ratzinger (toen nog kardinaal) met de 
niet-gelovige Duitse filosoof Jürgen Habermas in 2004 is 
veel gelijkgezindheid merkbaar. In de redereligie en de 
ethiek van Kant hebben ze zich kunnen vinden. Hun 
gezamenlijke wortels in de Verlichting komen daarbij 
naar boven. Dat de Verlichting het christendom 
vervangen zou hebben en niet meer nodig heeft, wordt 
door beiden verworpen. 

Hun dialoog toonde aan hoe rede en geloof elkaar 
aanvullen en waarom de seculiere samenleving en de 
religie elkaar nodig hebben. Dat is mooi verwoord in hun 
boek, dat werd uitgegeven toen Ratzinger reeds als 
Benedictus XVI door het leven gingi.  

In zijn beschouwingen over de Verrijzenis toont Johan 
Leman zich schatplichtig aan Ratzinger, zij het op 
eigenzinnige wijze. Ratzinger stelt dat de religie zich door 
de rede moet laten uitdagen en waarschuwt dat een 
religie die het contact met de rede verliest, gevaarlijk is 
en onmenselijk wordt.  

Als gelovigen niets meer over de kern van hun geloof 
kunnen zeggen dan dat het om mysteries en dogma’s 
gaat, gaan ze volgens hem de rede en de dialoog met de 
seculiere maatschappij uit de weg en dreigen ze te 
radicaliseren.  

 

RELIGIE 



Johan Leman vertrekt niet vanuit de openbaring over 
Jezus Christus als de Zoon van God en waarlijk verrezen 
Heer, maar vanuit de historische evolutie van het 
verrijzenisgeloof in de Bijbel en de historische Jezus. Het 
verrijzenisgeloof is in de Bijbel pas vrij laat opgedoken, 
niet lang voor Jezus werd geboren. Over het leven en de 
dood van Jezus bestaan er maar weinig bronnen buiten 
de Bijbel.  

 

Bovendien spreken de evangelisten elkaar tegen als ze 
het hebben over de verrijzenis van Jezus. Over zijn 
graflegging door Jozef van Arimathea zijn ze echter 
eensluidend. Feit is dat de leerlingen, na enig twijfelen, 
echt gingen geloven in de verrijzenis van Jezus. Amper 
25 jaar na diens dood schrijft Paulus: Als Christus niet is 
opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw 
geloof zinloos (1 Kor 14,14).  

RELIGIE 

Dieric Bouts (ca 1484), Mauritshuis Den Haag 

 



Ongelovige bijbelwetenschappers zien de verrijzenis dan 
ook als de stichtingsmythe van het christendom. Johan 
Leman spreekt dat tegen. Hij beschrijft uitvoerig 
verschillende mogelijke exact-wetenschappelijke 
verklaringen voor het verrijzenisgeloof van de leerlingen 
en de eerste christenen, maar geen enkele is volgens 
hem overtuigend.  

Het eerste deel van zijn lezing baseerde Leman op zijn 
boek uit 2014ii. In het tweede deel ging Leman op zoek 
naar de redelijkheid van zijn verrijzenisgeloof, aan de 
hand van de Duitse (gelovige) filosoof van de 
Verlichting, Immanuel Kant (1724-1804) en de 
Amerikaans-Franse (katholieke) filosofische antropoloog 
René Girard.  

Hij komt tot de conclusie dat we God redelijkerwijze 
kunnen veronderstellen, maar niet hoeven te bewijzen. 
God heeft Jezus herkend en bij Hem opgenomen. Daar 
wordt Jezus onze advocaat bij onze dood en verrijzenis. 
Door de immanente-transcendente aanwezigheid van 
Jezus in ons leven zullen ook wij herkend worden door 
God. 

Het verrijzenisgeloof is volgens Leman een 
basisvertrouwen in een gebeurtenis die historisch 
gesitueerd kan worden en die een radicale omkering van 
de waarden teweegbracht in de wereld. Dat 
basisvertrouwen is volkomen redelijk. De canon van het 
geloof kan op basis van de Heilige Schrift en de 
christelijke traditie op deze redelijkheid gebouwd  
worden, zoals bijvoorbeeld Gerhard Lohfink dat 
voortreffelijk doetiii.  

Leman stelt en beantwoordt de vraag naar de 
redelijkheid van het geloof door de filosofie van de 
Verlichting en het existentialisme, zoals Thomas van 
Aquino dat deed aan de hand van de Griekse filosofie. 

De brug bouwen tussen wetenschap en geloof blijft een 
onvoltooid project, net als de Verlichting zelf. Een anti-
verlichtingsdenken breidt zich echter uit in de 
maatschappij en in de kerk als reactie op het dominante 
wetenschappelijke wereldbeeld. Het is dan ook 
reactionair. In dat denken kan het geloof niet bevraagd 
worden door de rede en hoeft er geen brug gebouwd te 
worden tussen wetenschap en geloof. Dit denken heeft 

Benedictus XVI altijd afgewezen. Johan Leman treedt 
hem hierin bij. 

Naar aanleiding van zijn bezoek aan het Studium 
Generale werkt Johan Leman nu aan het herschrijven 
van zijn boek (eerste deel van zijn lezing) aangevuld met 
het tweede deel van zijn lezing. We kijken ernaar uit. 

 

 

Gilbert Lenssen  

 

 

Bekijk de volledige lezing van Johan Leman op de 
volgende link: https://youtu.be/P6Cl0Zziwfo 

 

 

                                                            
i Jürgen HABERMAS en BENEDICTUS XVI, Dialectiek van de 
secularisering: over rede en religie, uitgeverij Kampen, 2009. 
ii Johan LEMAN, Van totem tot verrezen H. Een historisch-
antropologisch verhaal, Pelckmans, 2014 

iii Gerhard Lohfink, Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig 
leven, Editions Erasme, 2021. 

RELIGIE 

Volgende lezing van het Studium Generale: 
x Woensdag 7 juni om 18u in de crypte  
x toegang langs de Sint-Paulusstraat 
x Avondgebed in de kerk om 18u met de vespers 

van Corpus Christi door Cantabo en een 
eucharistische aanbidding 

x 18u30: broodjesmaaltijd 
x 19u: Stefan Mangnus o.p. spreekt over de 

eucharistische visie van Thomas van Aquino 
x Inez Carsauw vertolkt eucharistische hymnen 

van Vincenzo Bellini en César Franck 
Receptie na de lezing 

x Toegang 10€ 
x Inschrijven: studiumgenerale@outlook.be 



Van Witte Donderdag tot paaszaterdag worden er in de 
kerk geen klokken geluid. Een ratel vervangt dan het 
klokkengelui. In de Sint-Pauluskerk dateert de houten 
ratel van 1867. 

In België, Frankrijk en Nederlands-Limburg vertelt men de 
kinderen dat de klokken paaseieren gaan halen in Rome, 
die ze dan na de liturgie van paaszaterdag rondstrooien. 
Nederland, Duitsland en de Angelsaksische landen 
houden de traditie in ere dat de paashaas de eitjes komt 
leggen. 

Heel sporadisch wordt de ratel als een muziekinstrument 
gebruikt bij de percussie-sectie, zoals in Till Eulenspiegels 
lustige Streiche van Richard Strauss. 

 

 

DIGITAAL 

 

In de kerk  ligt een boek om een gebedsintentie in te 
noteren. Op zondag neemt de priester deze 
gebedsintenties mee in zijn gebed tijdens de misviering. 
Bezoekers uit alle windstreken schrijven intenties op in 
het boek. Rosalie vraagt voor haar hond Gin te bidden. 

Ik hoop dat Gin gelukkig is en mij nooit vergeet, 
hij is de allerliefste hond die ik ooit heb gezien. 
Ik mis hem, hij was lief en ik kon tegen hem in 
mijn gedachten praten. 

Rosalie 

 

 



  

Dit exemplaar kan je moeilijk zien als je op de kerkvloer 
van Sint-Paulus staat. Waarschijnlijk kwam hij aange-
waaid op een stormachtige dag in het najaar van 1655. 
Dat winderige weer van toen kan je nog merken aan zijn 
verwaaide haren, zijn verdwaasde blik en zijn handjes, 
die zich vastklampen aan een rozentros. Aan zijn haren 
kan je zelfs zien vanwaar de wind toen kwam, pal uit het 
noorden. We weten niet zeker of het engeltje prompt 
versteend is na de landing of dat beeldhouwer Sebas-
tiaan de Neve hem als model heeft gebruikt, zo levens-
echt lijkt hij. 

(Detail Maria-altaar, derde zuil van links geteld, tamelijk 
hoog)

We krijgen een kleurrijk en bont gezelschap over onze 
vloer tijdens de bezoekersuren. Tal van nationaliteiten: 
van China over Israël en Roemenië tot Portugal. Veel 
Nederlanders ook. Onlangs een groepje jonge noorder-
buren begeesterd door onze kerk, maar niet echt besla-
gen in liturgische gebruiken en heiligeniconografie. Dat 
gebeurt steeds vaker, ‘sign of the times’, zeker bij jonge-
ren. Maar ad rem en geestig blijven ze onverminderd, die 
Hollanders. 

Toen ik vol trots de tien biechtstoelen van Verbruggen 
aanwees én had uitgelegd waarvoor die gebruikt werden, 
toonde de (letterlijk) grootste van het gezelschap zich 
(gespeeld?) verbaasd over het hoge aantal en vroeg dan 
– ik meende een vleugje spot te ontwaren – of die 
allemaal ‘gespecialiseerd’ waren. Dat ware een origineel 
idee geweest in tijden van biechthoogconjunctuur: 
biechtstoelen voor moord, blasphemie, diefstal, 
overspel…. 

De priester had in elk geval niet meer gebukt hoeven te 
gaan onder het biechtgeheim. Je ziet het zo voor je in 
Monty Pyton: ‘Adultery? This confessional please’. 

 

DIGITAAL 



Hebt u zich ook al eens afgevraagd hoe Jezus, Maria en 
al die mensen op onze schilderijen uw geliefde Sint-
Pauluskerk eigenlijk zien? Ze hebben meestal een uniek 
gezichtspunt, dat volledig anders is dan dat van ons, 
voetgangers zonder vleugels, zitters op lage stoelen. 

Wel, we vragen het aan de Rozenkransmadonna van het 
grote schilderij aan het Maria-altaar. We staan de 
laatste tijd bij haar op een goed blaadje, dan durf je al 
eens iets meer. Haar beschrijving van wat zij vanop haar 
plek ziet is zo accuraat, dat de foto zich als het ware 
vanzelf toont. 

Links kijkt ze pal op een getorste zuil van het altaar, waar 
twee blote cherubijntjes haar nogal oneerbiedig de rug 
toekeren. Amper iets verder staat Rosa van Lima, die 
ongeveer 360 jaar geleden Jezus even mocht vasthou-
den van Maria. Wat is ‘even’ in de Sint-Pauluskerk, die 
tijdloze tempel? Maria doet alsof ze niet weet dat de tijd 
is blijven stilstaan en laat die twee nog ‘even’ gelukkig 
zijn. 

Volgende keer kijken we met Maria rechtuit, de noorde-
lijke zijbeuk in. Dan wordt het pas echt spectaculair.

In de pandgang, vóór het eerste Lepanto-schilderij, trof ik 
hen. Zij waren heftig aan het discussiëren en hoorden mij 
niet als ik vroeg of zij een woordje uitleg wensten. Zij was 
een Antwerpse, hij was van 'boven de Moerdijk'. Dat was 
duidelijk aan zijn taal te horen. Zij wilde hem laten kennis 
maken met al die Antwerpse pracht, maar bleek nog niet 
helemaal overtuigd... We gingen met drieën scheep tegen 
de Ottomanen en zij werd met de minuut enthousiaster: 
“zie je wel!” riep ze telkens uit en toen we bij Pius V 
belandden, kon ik aan zijn reacties uitmaken dat hij een 
overtuigde calvinist was. Maar hij gaf toch toe dat “die 
paus van jullie toch een pientere kerel moet geweest zijn.” 

Wetende dat hij een calvinist was, dacht ik bij mezelf: “Let 
straks op je woorden als je de geschiedenis van de kerk uit 
de doeken doet.” Maar dat was geenszins een probleem: 
haar enthousiasme en haar Roomse opvoeding domineer-
den heel het scenario. Het was buiten aan de calvarieberg 
dat duidelijk bleek dat zij onder elkaar een weddenschap 
waren aangegaan. Zij claimde duidelijk haar overwinning 
maar hij gaf ruiterlijk toe dat zij gewonnen had en toen ze 
terug in de kerk kwamen zag ik nog net dat hij een briefje 
in de glazen offerblok stak! 

Ik had heel eventjes een zoete smaak tussen mijn kiezen... 

(de ervaringen van een nieuwe Sint-Paulusvriend, Paul 
Caroen) 

 

DIGITAAL 



 

DIGITAAL 

Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke weetjes lezen en/of op de hoogte 

blijven van allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk? Bezoek dan onze 

Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagrampagina @sintpauluskerkantwerpen 

            
 

Alle Facebookberichten en nieuwsjes verschijnen ook op onze website: www.sintpaulusantwerpen.be 

Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever) 



 

 

14u00  Gratis concert met UNVL-Singers uit Nevada 
10u30  Sacramentsdag - voorganger pastoor Croonenberghs o.p. 

     Orkestmis - Missa Brevis in F - J. Haydn 
     Vocaal ensemble Reflection en Euterpe Baroque Consort o.l.v. Patrick Windmolders 

10u30  11d e zondag van het jaar - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
     Gezongen mis met orgel  

10u30  12de zondag van het jaar - Voorganger Francis Akkara o.p. 
     Koormis - Schola Cantorum van Sint-Baafskathedraal (Gent) 
     Orgel met organist Nicolas De Troyer   
Vr  30 14u00  Gratis concert met Bromley High School Choir  

10u30 13d e zondag van het jaar - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
     Gezongen mis met orgel - titularis organist Bart Rodyns 

17u00 Dag Utopia – Festival Utopia Ensemble 
10u30  14d e zondag van het jaar - Voorganger pastoor Croonenberghs o.p. 

     Gezongen mis met orgel - titularis organist Bart Rodyns 
10u30  15d e zondag van het jaar - Voorganger Anton Milh o.p. 

     Gezongen mis met orgel - titularis organist Bart Rodyns 
10u30  16d e zondag van het jaar - Voorganger Anton Milh o.p. 

     Orgelmis met thema - L’ Estate met titularis organist Bart Rodyns  
14u00  Gratis concert met  Latymer Upper School 
10u30  17d e zondag van het jaar - Voorganger Francis Akkara o.p. 

     Solistenmis - Bart Uvyn countertenor 

 

19u00  Museumnacht 
10u30  18d e zondag van het jaar - Voorganger Anton Milh o.p. 

     Gezongen mis met orgel - titularis organist Bart Rodyns 
 
 
 

7 mei 
 – 4 juni

22 april 
 

De Antwerpse dominicanen nodigen u graag uit om op elke woensdag mee de vespers te vieren in het hoogkoor/de crypte van de Sint-Pauluskerk. 
De dominicaanse gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zeven broeders. Ze vieren 's morgens en 's avonds het officie, het getijdengebed in hun 
klooster. Eénmaal per week willen zij de intimiteit van hun gebed met u delen. Kom alvast tijdens de zomermaanden 's woensdags om 17u naar het 
hoogkoor in onze kerk en beleef de vespers van de predikbroeders mee in een kort moment van gebed, liederen en lezingen. Tijdens uitzonderlijke 
momenten en op feestdagen wordt er tijdens deze vespers gepreekt en worden ze verrijkt door de aanwezigheid van een koor.  

  AGENDA 



Sint-Pauluskerk Antwerpen 
Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
T 0477 97 07 13 (secretariaat) 
T 0497 23 83 60 (pastoor) 
info@sintpaulusantwerpen.be  
www.sintpaulusantwerpen.be 
 
Redactie:  
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever 
(directeur), Walter Geluyckens (voorzitter Sint-
Paulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur), 
Joris Reymer en Erwin Vandecauter (lay-out en 
grafische vormgeving), Armand Storck (coördinatie), 
Leo Van achter (logistiek), 
Bart Rodyns (muziek), Inès Ducès (hoofd muziekkapel) 
 
Vormgeving 
We make. 

Drukkerij 
zwartopwit 

V.U. 
Didier Croonenberghs en Paul Bistiaux, 
Sint-Pauluskerk 
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen  

Digitaal 
www.sintpaulusantwerpen.be 
redactie@sintpaulusantwerpen.be 

Verkoop 
losse nummers (aan de balie in de kerk), 5 euro 
 

 

 

COLOFON 



 


