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VOORWOORD

BITTE HILEF MIR

Moederkesdag is er bijna en dat zal u geweten hebben. We wijden niet minder
dan vier bijdragen aan de Moeder Gods. Daarnaast staat een hele serie
boeiende evenementen op stapel.

De Zoon, maar ook de Vader en vooral de Heilige Geest
hebben het niet makkelijk zich overeind te houden onder
de gelovige stervelingen. Jezus omarmen ze nog het
meest, omdat hij theologische branie koppelt aan een
diepe menselijkheid. Maar als het op puur empathisch
vermogen aankomt, moet Hij het toch afleggen tegen
Zijn moeder. De schier eindeloze reeks epithetons
(smarten, altijddurende bijstand, gratie...) die ze in de
loop der eeuwen opbouwde, getuigt daarvan..

Als het gaat om het afsmeken van gunsten, het bidden
om hulp in nood, het snakken naar bijstand, is er geen
enkele heilige die nog maar tot haar enkels reikt. De
duizenden kaarsjes die elke dag aangestoken worden in
kloosters en kerken zijn daar stille getuigen van. Maar de
plek waar een hunkerende gelovige en de Moeder van
God elkaar helemaal vinden, is toch het kapelletje. In
Monschau, net over de grens, bekleden vooral
dankbetuigingen de muren van die volkse gebouwtjes.

Een greep uit het aandoenlijke aanbod: ‘Du Mutter der
géttlichen Gnade’; ‘Dank der lieben Gottesmutter’;
‘Maria segnete unser Vertrauen’; ‘Ich preise und verehre
Dich o Maria’; ‘Fiir Erhérung in grosser Krankheit’.
Sommige gelovigen zijn dankbaar, maar hopen op meer:
‘Maria hab Dank. Hilf weiter’. De Moeder Gods mag niet
op haar lauweren rusten. Anderen wachten nog op een
eerste gunst: Zeige dass du Mutter bist’. Soms klinkt het
als een echte noodkreet: ‘Bitte hilf mir’.

In zijn pastorale bijdrage schrijft onze pastoor: “De
nederigheid van Maria stelt haar juist centraal.
‘Tenhemelopneming’ beleven staat synoniem voor het
opnemen van het leven, het brengen van ‘hoogte’ in je
leven. Maria geloofde niet in een wonderlijke God, maar
in een God die wonderen doet”. Verder brengen we het
tweede deel van het vertelconcert over onze
Rozenkransmadonna dat op 1 mei plaatsvond. Tot slot
van de Maria-bijdragen, kunt u een spannend verhaal
lezen over de Zoete Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch,
die korte tijd in onze kerk verbleef.

Verder vindt u verschillende teasers voor evenementen
die de komende weken onderdak vinden in Sint-Paulus,
zoals ‘Laus Polyphoniae’, de ‘Nacht van de Kerken’,
‘Open Monumentendag’ en natuurlijk ‘Schatten van
Vlieg’, een belevenis voor uw kinderen of kleinkinderen in
de vijf Monumentale Kerken van Antwerpen. Goed
nieuws ook voor de muziekliefhebbers: de
buitenrestauratie start pas in 2024, waardoor we tot het
einde van het jaar het volle potentieel van onze kerk
kunnen benutten. In het najaar kunnen we u daarom een
nieuw vertelconcert aanbieden, deze keer over Soriano.

Veel leesplezier

Guido Meeussen
hoofdredacteur



PASTORAAL

NEDERIG MET MARIA

De “Tenhemelopneming’ van Maria is geen oproep om ons hoofd in de
wolken te steken, maar net om nederiqg te zijn, zoals de Moeder van Jezus.
Nederigheid is aanvaarding, geen vernedering, maar zelfbewust-zijn met

de blik op God.

Waarom zeggen we dat Maria al bij God is, in lichaam
en ziel ? De kerk mag dan wel beweren dat dit een
dogma is, maar waarschijnlijk vindt de overgrote
meerderheid deze uitspraak nauwelijks geloofwaardig.
En als we ze al aanvaarden, zien we niet in wat dat voor
ons betekent. Maar een dogma is geen aanslag op de
menselijke rede: het spreekt alleen als het iets over ons
leven onthult.

In die zin is de 7enhemelopneming een mysterie dat
geen rationele antwoorden biedt, maar existenti€le
vragen stelt. Is 15 augustus gewoon een heropleving van
de cultus van de moedergodin die in veel religies
voorkomt? Is de Tenhemelopneming er om meer
‘vrouwelijkheid’ te brengen in een al te mannelijk
instituut? De kwestie ligt subtieler.

Dit feest spreekt over ons, over onze menselijke
bestemming die in God is vastgelegd.

Ondanks onze tegenstrijdigheden, ondanks het feit dat
we niet weten wat er na onze dood gebeurt, gaat het
erom dat we de moed hebben nederig te zijn. Ware
nederigheid aanvaardt, net zoals Maria, dat we deel
uitmaken van een groter verhaal, een verhaal dat we
niet beheersen en dat verder gaat dan wij. Het is het
verhaal van God dat voortgezet wordt na onze dood en
dat ons daarin verwelkomt. We moeten accepteren dat
we niet door onszelf worden grootgebracht, maar door
God en anderen.

Wat bijzonder is in het Magnificat- de hymne in het
evangelie - is dat Maria zichzelf in het middelpunt van
Gods werk ziet. Haar nederigheid zet haar niet opzij,
buitenspel. Ze staat precies in het midden! Maria, de
nederige dienares, keert dus alle logica om: "De
machtige heeft aan mij zijn wonderen gedaan’, zegt ze.
Ze staat centraal, in het hart van Gods belofte.



Door haar nederigheid ontdekt ze Gods werk in het hart
van haar leven. Nederigheid betekent dus niet dat je
jezelf moet vernederen. Het betekent een hoog en
accuraat bewustzijn van zichzelf te hebben, zijn sterke
en zwakke punten kennen. Nederig zijn is deze God in
ons verwelkomen die groter is dan wij! Nederig zijn zoals
Maria, betekent niet aan de kant gaan staan.

Door haar vertrouwen biedt Maria ons een prachtige
weg van nederigheid, dat wil zeggen een weg van
dankbaarheid voor alles wat we ontvangen hebben. In
die zin is ‘wezen van de opneming worden, vrij zijn. Het
is om onszelf te bevrijden van ons ego. Om vrij te zijn,
moeten we aannemen en verwelkomen wat we niet voor
onszelf hebben gekozen: onze taal, onze genen, onze
opvoeding, onze ouders.

Wie deze weg van bevrijding niet volgt, kan in de
verleiding komen om het leven te ondergaan, om te
overleven. En zeggen: "Het is mijn lot. Ik kan er niets aan
doen”. Maar Maria's weg inslaan is in haar leven een
grotere horizon ontdekken dan die we onszelf geven.
Een echte vrijheid ontdekken. De 7enhemelopneming
beleven is dus eenvoudigweg het leven opnemen.
Hoogtein je leven zetten. Kijken naar je leven met de
ogen van vertrouwen en niet van verdenking.

PASTORAAL

De Tenhemelopneming beleven is accepteren dat iets
groters dan onszelf in het diepst van ons wezen zit en
ons draagt; het is erkennen dat ons leven wordt bezocht
door degene die wonderen doet. De orthodoxen noemen
dit feest de Onts/apenis van Maria. In slaap vallen
betekent vaak loslaten. Niet controleren. Vertrouwen op
iets groters: ‘God geeft het immers (aan) zijn beminden
in de slaap’ (Psalm 127,2)!

Dit feest nodigt ons niet uit om in de wolken te klimmen,
maar om zwanger te zijn van God, om ons te laten
bewonen door Zijn aanwezigheid. Een dominicaanse
mysticus, Johannes Tauler, heeft het over “God in ons
brengen’.

Maria geloofde niet in een wonderlijke God, maar in een
God die wonderen doet. Een God die ons op deze aarde
bezoekt om te verhogen —op te hemelen— wat
verlaagd is. Dit is de radicale bekering die we moeten
beleven. In veel situaties, als onze handen leeg zijn, of
onze toekomst hopeloos, kan ons hart gevuld worden
met iets groters dan we ons voorstellen.

Didier Croonenberghs o.p.

pastoor van de Sint-Paulusparochie

T MEISTER DES AACHENER MARIENLEBENS, KEULEN, CA 1485. MUSEUM AACHENER DOMSCHATZ



EVENEMENTEN

Zomerse zoektocht in Antwerpse kerken

SCHATTEN VAN VLIEG

De vijf monumentale kerken van Antwerpen (MKA) gooien collectief de
poorten open voor een zomerse zoektocht. Samen met de Antwerpse
musea verwachten ze nog tot donderdag 31 augustus veel jong volk, op
zoek naar de ‘Schatten van Viieg’.

De Schatten van Viieg-zoektocht laat families met jonge
kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken
met een bibliotheek, museum, kerk, cultuurhuis en nog
veel meer andere erfgoedsites. In de zomervakantie
verstoppen honderden Viaamse en Brusselse
vrijetijdslocaties schatkisten tussen de boeken in een
bibliotheek, in de tuin van een museum of in een
onverwacht hoekje van een kerk. Kortom,
staycationplezier verzekerd voor de hele familie!

Op uitinvlaanderen.be vinden families activiteiten die
leuk zijn voor en met kinderen, onder het Vlieg-label. Zie
je het label staan? Dan is dit een leuke activiteit voor
kinderen tot 12 jaar. Vlieg inspireert zo families binnen
de grote vrijetijdsagenda van UiT in Vlaanderen. Je kunt
kiezen uit duizenden activiteiten voor of met kinderen, in
elke regio. Bij elke activiteit met het Vlieg-label staat
aangegeven voor welke leeftijd(en) die geschikt is.

‘Voel jif wat ik voel?’is het thema van Vlieg in 2023. Op
sommige plekken wordt de nadruk gelegd op het
tactiele, maar dat ligt wat moeilijk in de Antwerpse
kerken, vanwege de kwetsbaarheid van de kunstwerken
en gebouwen. Daarom heeft MKA gekozen voor een
spirituele invulling van ‘voelen’en tegelijk ruimte gelaten
voor enkele onschuldige tastbare onderdelen. De
zoektochten in de vijf deelnemende Antwerpse kerken
zijn geschreven op maat van kinderen in het lager
onderwijs.

Schatten van Vlieg

Monumentale Kerken
Antwerpen



Vlieg helpt de kinderen om de schat te vinden en staat
er in de Antwerpse kerken gelukkig niet alleen voor. MKA
heeft ervoor gezorgd dat Vlieg een assistent krijgt per
kerk. In Sint-Andries is dat Dries de visser, in Sint-
Carolus Borromeus Caro het bloemenmeisje, in Sint-
Jacob, hoe kan het ook anders, Jacob de reiziger, in
Sint-Paulus voel je hoe leuk bellenblazen is met Paulien
en, last but not least, pakt de kathedraal uit met Pieter
de bouwer.

Die schattige figuurtjes zijn getekend door Steven de
Rie, huistekenaar van 't Vlaams Stripcentrum vzw in
Wilrijk. Vlieg is de rode draad van het project in
Vlaanderen en Brussel, maar het zijn de getekende
assistenten, die kinderen en volwassenen rondleiden in
de wondere wereld van de Antwerpse kerken. Ze maken
in de individuele zoekboekjes een directe link met het
verhaal dat de kerken willen brengen. Elke deelnemende
kerk heeft zo een handig boekje gemaakt. Er staan
weetjes in over het katholieke geloof en kleine
opdrachten met tips, die leiden naar de in elke kerk
verborgen Schat van Viieg.

De zoekboekjes krijg je mee aan de balie, wanneer je
een Schatten van Vliegkerk bezoekt. Als je van plan
bent om alle vijf de deelnemende kerken te bezoeken,
dan is het een goed idee om in de eerste kerk een
kaartje te vragen, waarop je stempeltjes kan
verzamelen. Een extra Schat van Viieg wacht op je in de
laatste kerk die je bezoekt, wanneer je de volle kaart
inlevert.

EVENEMENTEN

De vijf monumentale kerken in de Antwerpse binnenstad
hebben elk hun persoonlijkheid en verhaal en ze liggen
bovendien op wandelafstand van elkaar. U ontdekt er
weergaloze architectuur en oogstrelende kunstwerken
van meesterhanden. In deze vijf kerken zijn levende
katholieke geloofsgemeenschappen thuis. Behalve
schoonheid en verwondering, vindt u er inspirerende
liturgie, stilte en gebed en komt u er tot rust.

Ze zijn de architecturale kroonjuwelen van de stad,
gebouwd met zorg en vakmanschap. Wanneer u deze
kerkgebouwen binnenwandelt, treft u een onuitputtelijke
schat van beeldende kunst aan, vol herkenbare emoties
en briljante details. Anders dan musea zijn het niet
zomaar verzamelplaatsen van kunstwerken, maar
plekken waar u religieuze meesterwerken in situ
bewondert, op de plaats en in de context, waarvoor ze
in de loop der eeuwen werden besteld en ontworpen.

Ontdek Schatten van Viieg in schatten van Antwerpse

monumenten, met heel de familie, tijdens een zomer om
van te dromen.

Armand Storck

Praktisch
e Zoekboekje voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar en hun
(groot)ouders

e Gratis mits geldig toegangsticket
Tijdens de openingsuren voor toerisme van de kerken

e Vraag je gratis zoekboekje en stempelkaartje aan de balie en ga
samen op stap

e Verzamel de stempels van de vijf kerken en ontvang bij de laatste
een extra prijs!

e Meer lezen? Kijk op de website van MKA https://mkantwerpen.be/
of die van uitinvlaanderen.be




GESCHIEDENIS

De vlucht van de Zoete Lieve Vrouw

EEN VROUWENKWESTIE

Niet alleen onze Rozenkransmadonna beleefde een Europese odyssee. Ook
de zogenaamde Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch ging op rondreis
door de Lage Landen. In 1650 vertoefde ze zelf§ even in onze kerk. Naast
Maria zelf, speelden twee vrouwen een hoofdrol.

’s-Hertogenbosch werd in 1629 door protestantse
troepen veroverd op het Spaanse leger. In het
capitulatieverdrag van 14 september werd het de
katholieke Bossche mannelijke geestelijkheid toegestaan
om de roerende goederen en ornamenten uit hun
kerken, kloosters en kapellen mee te nemen. Ze kregen
daarvoor twee maanden tijd en de protestanten stelden
karren ter beschikking.

De religieuze gebouwen zouden daarna door de nieuwe
protestantse machthebbers gezuiverd worden van
paapse superstitién. De calvinisten wilden de rooms-
katholieke heiligenbeelden, in hun ogen afgodsbeelden,
verwijderen en vernietigen. De vrouwenkloosters
mochten blijven bestaan en hun goederen behouden.

Trompetgeschal in mineur

Bisschop Ophovius bracht de sieraden en
kostbaarheden van de Sint-dJanskathedraal tijdig in
veiligheid. Hij verliet op 4 oktober onder officieel
trompetgeschal de stad met vier karren en reisde naar
Hilvarenbeek, Mechelen, Brussel en Antwerpen. Een
groot deel van de kostbaarheden kwam terecht in het
predikherenklooster in Antwerpen, waarvan hij eerder
prior was. In Brussel vertrouwde hij aartshertogin
Isabella kostbare relikwie€n en zware zilveren beelden,
kruisen en cibories toe. Een ander deel werd in
’s-Hertogenbosch en omstreken verborgen opgeslagen.

De calvinistische predikanten eisten in januari 1630 de
kostbaarheden van de Bossche kerken op en gingen op
zoek naar verborgen roomse sieraden. Bisschop
Ophovius had het wonderbeeld, de Zoete Lieve Vrouw
met al haar sieraden (kronen en kledij), al eerder
ondergebracht bij jonkvrouw Anna van Hambroeck
(1590-1660), die in 1625 een huis aan de Oude Dieze had
gekocht.



Bisschop Ophovius en het kapittel van Sint-Jan
vertrouwden Van Hambroeck vanwege haar grote inzet
bij de Mariaverering en betrokkenheid bij de processies.
Zij beloofde het wonderbeeld overal te volgen, waar het
ook zou worden geplaatst. De jonkvrouw genoot binnen
de stad veel aanzien en was gerelateerd aan de nieuwe
Bossche gouverneur Johan Wolfert van Brederode.

Maar vanaf januari 1630 was het wonderbeeld i
’s-Hertogenbosch niet meer veilig. Anna van Hambroeck
besloot na overleg met Ophovius, om de Zoete Lieve
Vrouw met al haar sieraden naar het
predikherenklooster in Antwerpen over te brengen.

Op reis

De Gelderse edelman Arent van Boecop vergezelde de
jonkvrouw op haar reis. Welke route ze hebben gekozen,
is onbekend. Zij kwamen op 28 januari 1630 met het
beeld aan bij de Antwerpse dominicanen. Onderweg
werden ze nog eerst overvallen door Staatse huurling
soldaten uit Bergen op Zoom.

Die roofden drie zilveren kronen, maar lieten het beeld
van de Zoete Lieve Vrouw met rust. Bisschop Ophovius
schakelde, blijkens zijn dagboek, een zekere Van der
Gouwen in om de gestolen kronen op te sporen en terug
te brengen. Dat lukte wonderwel.

Bisschop Ophovius wilde de Zoete Lieve Vrouw in de
predikherenkerk te Antwerpen plaatsen en daar de
Mariabedevaart voorzetten. Jonkvrouw Van Hambroeck
was het daarmee niet eens en schakelde op 25 februari
1630 de Bossche kapucijn P. Columbanus als
bemiddelaar in om contact te leggen met aartshertogin
Isabella.

Het beeld, dat vanaf 1380 in 's-Hertogenbosch werd
vereerd, diende volgens Van Hambroeck op dezelfde
plaats te vertoeven, waar de kerkschatten van de Sint-
Jan bewaard werden.

GESCHIEDENIS

Na enkele weken stemde bisschop Ophovius in met het
voornemen om het beeld naar Brussel te brengen. Hij
stelde wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat het
‘miraculeus belt van de Soete Moeder Godts van
Sertogenbosch’ ooit weer in de stad en in de kerk zou
terugkeren, waar het werd weggenomen.

Het wonderbeeld zou nooit aan de rechtsmacht van de
Bossche bisschop worden onttrokken en zou altijd
eigendom blijven van de stad ’s-Hertogenbosch.

Eindelijk naar huis

Ophovius hoopte in zijn Italicanse brief van 15 maart
1630 aan aartshertogin Isabella dat zij nog eenmaal de
Zoete Moeder in de Bossche Sint-Jan zou mogen
terugzien. Het beeld werd door Infante Isabella eerst
geplaatst in de Sint-Jacob op de Koudenberg, de
hofkerk in Brussel, maar verhuisde na enkele dagen
naar de Sint-Gaugericuskerk.

Op 25 maart 1630 werd het wonderbeeld, gedragen
door vier Bossche kapucijnen, in een plechtige processie
naar een aparte kapel gebracht. Anna van Hambroeck
volgde als eerste het beeld, met aartshertogin Isabella
achter haar. Bisschop Ophovius zegende later in 1630
het mirakelbeeld, dat in 1641 opnieuw verhuisde naar
een altaar in de Sint-Jacob. Het Spaanse hof en de
bevolking van Brussel konden haar hier vereren.

De Zoete Lieve Vrouw bleef in Brussel tot in 1853,

waarna zij op 27 december van dat jaar terugkeerde
naar de Sint-Janskathedraal van ‘s-Hertogenbosch.

Dr. Kees van den Oord

Foto: Ad Hartjes
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Nacht van de kerken

GOED EN KWAAD

Ontdek op deze ‘Nacht van de kerken’ hoe de ecuwige strijd tussen goed en
kwaad in de loop der eeuwen in beeld werd gebracht. Welkom in onze Sint-
Pauluskerk voor de 12de editie van deze klassieker.

De tekst op de website van TOPA (TOerisme Pastoraal
Antwerpen) geeft volgende duiding:

Voor velen staat christeljjke godsdienst gelijk met een
reeks morele voorschriften dje je moet naleven om nu en
in de hemel goed te staan bij God. Alsof godsdienst een
soort prestatiesport is. Jezus’ boodschap was nochtans
dat Hjj gekomen is om ons van het kwaad te bevrijden
en diit allereerst door ons onze zonden te vergeven.

Ken je nog de Tien Geboden? De moraal stond voorop,
en hoe kleinburgerlijk die ook werd ervaren, de nadruk
lag sterk op de persoonljjke verantwoordeljjkheid en de
eigen beleving van deugden die je helpen in de strijd
tussen goed en kwaad. Ervaar je nog die geboden’
zoals ze in de Bijbel bedoeld zijn, als richtingwijzers voor
Je leven? Eerljjk zjin? Je niets illegaals toe eigenen?
Geen bestaande relaties ondermijnen? Het leven van
anderen beschermen? Je ouders respecteren en ook die
andere Leven-Gever, God, eren? De vragen van goed en
kwaad laten de mens niet los. Diep in zijn hart houdt de
mens van het goede en haat hij het slechte - of wat hif
daarvoor houdlt.

Ontdek op deze ‘Nacht van de kerken’ hoe de esuwige
strijd tussen goed en kwaad in de loop der eeuwen in
beeld werd gebracht en hoe dit in de liturgie en de
sacramenten tot uiting komt.

Praktisch

Datum: zaterdag 12 augustus van 19 tot 23u

Lezing: 19u1b in het zuidelijke transept over ‘De
geschiedenis van de biecht’ door Leo Vereecken
Harpconcert om 20u en 21u vooraan in de kerk door
Karen Peeters

De Sint-Paulusvrienden staan klaar om u rond te
leiden langs de elf biechtstoelen in de kerk.

hpps://topa.be/nacht-van-de-kerken




GESCHIEDENIS

De odyssee van ‘onze’ Caravaggio (2)

SUBSTITUUT-MADONNA

In onze vorige ‘Paullus’ vertelden we u hoe onze Rozenkransmadonna
vanuit Italié in Antwerpen terecht kwam. In deze tweede aflevering doen
we uit de doeken, waarom ze uiteindelijk in Wenen is beland en hoe we een
mooie kopie in de plaats kregen.

De paters dominicanen en de broederschap van de
Rozenkrans van de Sint-Pauluskerk houden van hun
Rozenkransmadonna. Tussen 1651 en 1786 hangt het
werk in het Maria-altaar en lokt veel bezoekers. Dat blijkt
uit talrijke reisverslagen. Als je Antwerpen bezoekt,
vergeet dan zeker de Caravaggio in de predikherenkerk
niet: dat is de teneur.

Maar met Antwerpen gaat het in de 18% eeuw niet zo
goed. De aanhoudende blokkade van de Schelde heeft
de stad in economisch verval gestort. De Oostenrijkers
komen in de plaats van de Spanjaarden en daarmee is
het tijdperk van de Verlichting aangebroken. Een
grootschalige secularisatie komt op gang.

Keizerin Maria-Theresia geeft een stevige aanzet. Ze
krijgt de paus zover dat hij de jezuietenorde opheft. Tal
van jezuietenkloosters veranderen in Theresia-colleges,
andere in parochiekerken. Om de in beslag genomen
kloosters, kerken, gronden en kunstwerken van de
jezuieten te beheren, wordt in september 1773 in Brussel
het comité jésuitique opgericht. Het aantal door de
staat geconfisqueerde kunstwerken uit die

jezuietenkloosters wordt geschat op 2.500. Al in 1775
rapporteert kanselier Kaunitz aan Maria-Theresia dat
het sluiten van kerken en het verwijderen van
kunstwerken “een negatieve invloed heeft op de
bevolking van de Oostenrijkse Nederlanden, die zeer
gehecht is aan dat soort decoratie”.

Om te vermijden dat kunstwerken naar het buitenland
verdwijnen en de negatieve gevoelens worden
aangewakkerd, ijvert een aantal lokale kunstenaars voor
het oprichten van openbare galerijen, de voorlopers van
onze musea. Twee Brabanders treden hierbij op de
voorgrond: Andries Cornelis Lens en Guillaume
Bosschaert. Maria-Theresia geeft haar fiat voor de
oprichting van openbare galerijen en musea, maar de
meeste kunstwerken komen elders terecht. Ze worden
openbaar verkocht, soms aan de nieuwe
parochiekerken, maar meestal aan buitenlandse
kunstliefhebbers. In Frankrijk is de interesse groot, het
Louvre is er in volle opbouw. De exodus van Viaamse
religieuze kunst is begonnen, 20 jaar voor de Franse
razzia.



GESCHIEDENIS

Jozef in Antwerpen

Kroonprins Jozef Il is gecharmeerd door de idee van de
galerijen. Maria-Theresia gaat akkoord met het voorstel
van haar zoon om de Oostenrijkse keizerlijke collectie -
tot dan verspreid over verschillende paleizen - samen te
brengen op één plek: de Galerie Belvedere in Wenen.
Die collectie vormt de basis van het huidige
Kunsthistorisches Museum.
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In 1780 overlijdt Maria-Theresia en wordt Jozef Il keizer.
Nauwelijks een jaar later gaat hij op reis naar zijn
Nederlanden. Hij doet dat incognito of liever, dat is de
bedoeling, alleen lukt dat niet zo goed. Wanneer hij op
18 juni arriveert in Antwerpen, staan burgemeester en
schepenen hem op te wachten en raakt zijn koets amper
vooruit door de mensenmassa.

Jozef logeert in een hotel aan de Meir, waar hij wordt
voorgesteld aan Lens. Die heeft zich opgewerkt tot
schatter-kunstexpert. Het klikt tussen de keizer en de
schilder en ze maken een afspraak om samen
kunstwerken te gaan bekijken. Jozef en Lens ontmoeten
elkaar in de vooravond aan de kathedraal en bekijken
de schilderijen van Rubens.

Daarna gaan ze naar Sint-Paulus, de dominicanenkerk,
die op de weg ligt naar het Oosterhuis. Het is dus meer
dan waarschijnlijk dat Jozef op 19 juni 1781, tussen zeven
en acht uur ‘s avonds, bevangen wordt door de
schoonheid van de Rozenkransmadonna van
Caravaggio en dat jammer genoeg nooit meer vergeet.
Wat vaststaat is dat Andries Cornelis Lens de hand
heeft gehad in de ontmoeting tussen keizer en schilderij.
Jozef geeft tijdens zijn bezoek aan Antwerpen een
gouden snuifdoos cadeau aan Lens en biedt hem
vruchteloos een betrekking als hofschilder in Wenen
aan.

De OQostenrijkse experimenten zijn in die zin een
laboratorium voor de volgende generatie 'verlichte'
geesten, met name de Franse bezetters. Het beheer van
duizenden in beslag genomen kunstwerken noopt de
Oostenrijkse regering om meer dan tien jaar lang een
complexe organisatie op te zetten om alles te
inventariseren, selecteren, verkopen, transporteren.
Door de opheffing van de zogenaamde onnodige
kloosters in 1783 door Jozef I, komen de goederen van
162 kloosters in onze streken in het bezit van de staat.
Ruw geschat gaat het om 21.000 kunstwerken. Dat lijkt
veel, maar daar zitten ook snuisterijen als zilveren
doosjes of kelken bij. Trouwens, de inventaris van onze
kerk omvat vandaag nog circa 1.400 items.



Ware verhaal

Om die golf van inbeslagnames te beheren, wordt in
Brussel het Comité de la Caisse de Religion opgericht.
De dossiers en registers van die religiekas worden
vandaag bewaard in het Rijksarchief in Brussel en het is
daar dat we het ware verhaal van de verwerving van de
Rozenkransmadonna van Caravaggio door Jozef ||
gevonden hebben.

De documenten van de Religiekas nemen 42,3 lopende
meter in beslag, goed voor 523 dozen. De Religiekas
krijgt de ongelooflijk complexe taak toegewezen om de
162 gebouwen van onnuttige kloosterorden, de annexen
van die gebouwen en de kunstwerken in die gebouwen
te beheren, te verkopen of te herbestemmen. In al die
documenten onze Rozenkransmadonna terugvinden,
zou als zoeken naar een speld in een hooiberg zijn.
Gelukkig kennen we de correspondentie tussen keizer
Jozef Il en zijn kanselier Kaunitz, over de lijst met
schilderijen uit de Oostenrijkse Nederlanden. Aan de
hand van die gedateerde brieven, wisten we welke
registers we moesten doorzoeken.

Zoals we eerder zagen, werkt Andries Cornelis Lens
samen met Guillaume Bosschaert voor het Comité
Jésuitique. De twee experts zullen ook hun diensten
aanbieden aan de Religiekas. Bosschaert heeft de
leiding van het duo en maakt in 1785 een catalogus, die
onrechtstreeks bepalend zal zijn voor het lot van onze
Rozenkransmadonna. Op basis van die catalogus kiest
de Galerie Belvedere in Wenen de werken die zij wil
verwerven. Op 19 april 1785 - 4 jaar na Jozefs bezoek
aan Antwerpen - presenteert kanselier Kaunitz die
selectie per brief aan de keizer. Enkele dagen later
antwoordt Jozef. Hij heeft de catalogus doorgenomen
en zelf een aantal schilderijen aangeduid.

“Volgens een rapport dat ik heb ontvangen”, schrijft
Jozef, “zijn er in de predikherenkerk in Antwerpen twee
schilderijen, die het verdienen om in de galerij te
hangen. Het ene is een altaarstuk aan het Dominicus-
altaar van Michelangelo en het andere een Caravaggio
met de H. Dominicus die, omringd door enige andere
heiligen, rozenkransen uitdeelt aan het volk.

GESCHIEDENIS

Ik twijfel er niet aan dat we ze kunnen verwerven, als we
ze ruilen tegen één of twee andere schilderijen uit de
catalogus. Geef de kloosterlingen er eentje van Rubens
of van De Crayer of een paar andere meesters, die de
religieuzen welgevallig zijn. Verwittig de gevolmachtigde
minister in Brussel en zeg dat hij oplet bij de verpakking
en het transport”.

T ROZENKRANSMADONNA IN HET KUNSTHISTORISCHES MUSEUM (EIGEN FOTO)



GESCHIEDENIS

Geen inbeslagname

Dat van die Michelangelo Buonarroti (dé Michelangelo)
is voor een volgende keer. We noteren alvast dat Jozef
geen instructies geeft om de Rozenkransmadonna in
beslag te nemen of het schilderij te ruilen tegen een
kopie. Onze Rozenkransmadonna komt dus in april 1785
weer in het vizier van de keizer en zal er niet meer aan
kunnen ontsnappen.

Met die datum in het achterhoofd, konden we gericht
aan de slag in de registers van de Religiekas. De
communicatie in het Oostenrijkse keizerrijk verloopt vlot,
want tijdens de zitting van de Religiekas van 3 juni 1785
wordt volledig verslag uitgebracht over hoe die
administratie de wens van Jozef over de
Rozenkransmadonna heeft behandeld. Op vier
bladzijden wijdt rapporteur baron de Feltz uit over de
status van de Rozenkransmadonna.

De Religiekas heeft op 14 mei 1785 een brief ontvangen
van de minister van Oorlog om, ten eerste, zes
schilderijen te onttrekken aan de catalogus van
Bosschaert. Die mogen niet verkocht worden en zijn
bestemd voor het keizerlijk kabinet in Wenen. Ten
tweede, om uit dezelfde catalogus de twee mooiste
werken van De Crayer te kiezen en die ook naar Wenen
te sturen. Ten derde, om voor Zijne Majesteit twee
werken uit de catalogus te ruilen tegen twee ltaliaanse
werken die zich in de predikherenkerk bevinden: één van
Michelangelo Caravaggio, één van Michelangelo
Buonarroti.

“Wat de predikheren betreft”, vervolgt baron de Feltz,
“hebben we besloten een rapporteur naar hun klooster
te sturen”. Feltz vermeldt zijn naam niet, maar het gaat
mogelijk om Lens. Onze expert vertrekt op keizerlijke
missie naar Sint-Paulus en noteert “dat de religieuzen
zich haasten” om tegemoet te komen aan de wensen
van Zijne Majesteit. Volgens de instructies van Jozef
heeft Lens vervolgens de catalogus getoond van de in
beslag genomen kunstobjecten in het Antwerpse depot.
Daar mochten de dominicanen werken uit kiezen, ter
vervanging van hun schilderijen. Feltz verduidelijkt: “Met
uitzondering van een Van Dyck van hoge waarde, dat
zou geen gelijkwaardige ruil zijn”.

En dan lezen we in de notulen waarom de ruil van de
Rozenkransmadonna tegen andere kunstwerken niet
doorgaat. Ten eerste bevindt zich in het depot geen
enkel altaarstuk dat de afmetingen van de Caravaggio
ook maar benadert. Ze zijn simpelweg allemaal te klein
voor ons grote Maria-altaar. Bovendien zijn de
dominicanen erg gehecht aan het onderwerp en zien ze
het niet zitten het schilderij te ruilen tegen &één met een
ander thema.

Daar is de kopie

Dat zijn de twee redenen waarom een groot altaarstuk
van Caravaggio, zo gegeerd door de keizer van
Oostenrijk, niet vervangen wordt door een schilderij van
een meester als Rubens, Van Dyck of De Crayer. De
rapporteur vervolgt, gniffelend over de naiviteit van de
broeders.

“De religieuzen leken zeer gehecht aan het thema van
de Rozenkransmadonna en ik heb hen dan voorgesteld
een kopie te laten maken door de schilder Quertenmont
van Antwerpen. Hij wil dat doen voor 700 gulden, wat
lang niet de waarde vertegenwoordigt van één van de
schilderijen, die we wilden ruilen uit de Antwerpse
collectie”. Andries Lens rapporteert wat een goede deal
hij met de predikheren heeft gemaakt en vervolgt: “lk
vermeld nog dat de Michelangelo Buonarroti geruild is
tegen een schilderij van Van Dyck. Het is door het
onderwerp dat de predikheren die ruil aanvaard
hebben, want het is een middelmatige Van Dyck. De
Buonarroti daarentegen is zeer mooi, zij het onder het
niveau van de ltaliaanse meester”.

Kortom: de predikheren hebben zich in het zak laten
zetten. Ze hadden in ruil een Rubens kunnen
aanvaarden en zelf de kopie van Quertenmont kunnen
bekostigen. We mogen wel niet vergeten dat de
kloosters in die periode krap bij kas zitten en vaak op
eigen initiatief kunstwerken verkopen om hun dagelijks
onderhoud en het onderhoud van gebouwen te betalen.
De Quertenmont zegt dat hij twee maanden nodig heeft
voor de kopie en gaat in de zomer van 1785 aan de slag.
De notulen van de Religiekas zwijgen lange tijd over de
kopie. Tot in de lente van 1786. Quertenmont vraagt op
22 maart een toeslag van 350 gulden boven op de



afgesproken som van 700 gulden. Op 30 maart geeft de
Religiekas opdracht om de gegrondheid van die claim te
verifiéren. Quertenmont beweert dat de bijna
afgewerkte kopie al in september 1785 beschadigd werd
tijdens een transport naar een ander klooster. Dat
transport was nodig omdat de keizerlijke troepen hun
intrek namen in het klooster waar Quertenmont aan het
werk was.

Restaurateur Caroline Meert, die de kopie door de
Quertenmont in maart gereinigd heeft, bemerkte
retouches aan horizontale beschadigingen, die mogelijk
te wijten zijn aan het haastig en onzorgvuldig oprollen
van het schilderij. Die beschadigingen kunnen in
september 1785 veroorzaakt zijn.

Redenen genoeg dus om de versie van Quertenmont te
geloven. Een plausibel scenario is dat hij de kopie
maakte in het nabijgelegen Falconklooster en verjaagd
werd door het gedruis van de soldaten. Zeker is dat hij
de kopie niet hier in Sint-Paulus schildert, naast het
origineel, maar in een door het regime gesloten klooster.
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Klaar voor transport

Zo loopt ons verhaal stilaan ten einde. Op 27 mei 1786
noteert de secretaris van de Religiekas het laatste
rapport van baron de Feltz over de
Rozenkransmadonna in de notulen. We lezen dat de
Caravaggio is verpakt en aangekomen in Brussel. Dat
zal wel kloppen, want twee dagen eerder werd het uit
ons Maria-altaar verwijderd. Verder staat er dat de
kopie van Quertenmont is afgewerkt, dat de paters ze
gezien hebben en zeer tevreden zijn met het geleverd
werk. De Religiekas beveelt aan om de vraag van de de
kopiist voor een extra vergoeding van 350 gulden goed
te keuren. Op 18 september 1786 ontvangt Quertenmont
de volledige som van 1.050 gulden.

Op 7 juli 1786 wordt de kopie van de Quertenmont in ons
Maria-altaar bevestigd, klaar om de storm van de
Franse Revolutie te doorstaan. Akkoord, het is maar een
kopie, maar het is een mooie en ze is nog altijd bij ons.
De Fransen hadden zeker de originele Caravaggio niet
laten hangen en ze hadden evenmin de gewoonte om
mooie kopieén in ruil te geven.

Research en tekst: Armand Storck
Tekstbewerking: Guido Meeussen

1T BUITENAANZICHT KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
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ONDERWEG MET
PAULUS

Overal langs Vliaamse wegen kom je Maria tegen, overal langs Europese
kerken zal je Paulus merken. Snapshots van een alomtegenwoordige
missionaris op onze recente rondreizen.

Uw Paulus-spotter liep deze lente en zomer in drie
verschillende landen onze heilige tegen het lijf. Een kort
reisoverzicht.

Volgens lokale overleveringen predikte Paulus ook in
lllyricum, een Romeinse provincie die deels samenvalt
met het huidige Albanié. Zo zou hij in de havenstad
Dyrrhachium gepasseerd zijn, maar van een doortocht
van Paulus in Durrés (huidige naam) is in Handelingen
noch in wetenschappelijk werk over Paulus iets terug te
vinden.

Hoe dan ook: hij is erg populair in de regio, zo konden
we vaststellen. In verschillende Albanese steden met een
orthodoxe gemeenschap kwamen we kerken tegen
gewijd aan Paulus. Uiteraard in Durrés, maar ook in de
hoofdstad Tirana (zie foto 1en 2), zo stelden we bij een
bezoek in juni vast.

Kort daarvoor, in mei, exploreerden we het noorden van
Aragon en ook daar blijkt Paulus een graag geziene
figuur bij kunstenaars, kloosters en kerken. We vonden
hem onderaan op een prachtig retabel uit de 16de eeuw
in de kerk van San Pedro el Viejo in Huesca (foto 3).

In het Museo Diocesano van de kathedraal in diezelfde
stad, enkele straten verder, duikt hij nog twee keer op:
&én keer in (een klassieke) combinatie met Petrus.

Ook bij beeldhouwers is hij geliefd. Een maand eerder,
in april, merkten we onze missionaris twee keer op aan
de baai van de Somme. Een eerste keer in de viering van
de cisterciénserkerk in Valloires (foto 6), in een eerder
ongebruikelijke iconografie. Hij ruilt zijn boek voor een
slang (Hand 28, 3-5).

Een tweede keer ontmoetten we hem op de prachtige
fagade van de Sint-Wulframkerk in Abbeville (foto 6): hij
is een stuk van zijn rechtervoet en -hand kwijt, maar
blijft er onverstoorbaar bij. Zo kennen we hem:
onverschrokken, de borst vooruit, de heilige boeken in
aanslag.

Guido Meeussen

Wie de komende weken of maanden een interessante
afbeelding van Paulus op zijn of haar weg ontmoet of
een Paulus op een eerder onverwachte plek (zie
Albanié], mag zeker een (kwaliteitsvolle) foto doorsturen
naar de redactie. Graag met een interessant tekstje
erbijj.






EVENEMENTEN

Open Monumentendag 2023

MET HART EN ZIEL

Op 10 september is het weer zover, dan trekken 350.000 Viamingen
eropuit om de ruim 800 activiteiten van Open Monumentenday te
beleven. Sint-Paulus doet weer mee of wat had u gedacht. De focus ligt dit
Jaar op de link tussen materieel en iimmaterieel erfgoed.

De vijf monumentale kerken van Antwerpen zijn al
jarenlang enthousiaste deelnemers aan dit evenement.
Kerken zijn Vlaanderens talrijke, zo niet grootste dan
toch hoogste monumenten en dan ook nog eens
authentieke kunsthuizen. Het thema van dit jaar, dat
hart en die ziel en de link naar immaterieel erfgoed, lijkt
wel bedacht op maat van de Viaamse kerken. Ook onze
Antwerpse big five hebben natuurlijk het thema opgepikt
en hun programma’s in die zin uitgewerkt.

pen
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Met hart
en ziel

Kom de vespers ontdekken en meevieren in de
koorbanken van de kathedraal of trek met het jonge
volkje naar de Sint-Andrieskerk, waar ze als een apostel-
visser aan de slag gaan met een hengel. De grote
mensen kunnen ondertussen aansluiten bij een
zoektocht naar ons innerlijk kompas. De Sint-Carolus
Borromeuskerk werkt samen met de opleiding Kantwerk
van de Academie in Wilrijk. Er is een laagdrempelige
tentoonstelling over de kantcollectie en de bezoekers
kunnen kantklossters aan het werk zien. In de Sint-
Jacobskerk kan je kiezen uit verschillende rondleidingen
en de stand van de restauratie met eigen ogen
opmeten.

De Sint-Pauluskerk geeft er naar goede gewoonte een
lap op tijdens Open Monumentendag. De Broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans kleedt
en tooit het processiebeeld van Maria in de kerk, terwijl
bezoekers dit uitzonderlijk /ive kunnen beleven.
Ondertussen loopt er een tentoonstelling met foto’s van
vroegere processies in de kerk, terwijl ook een filmpje
over een processie van lang geleden vertoond wordt.



In de namiddag kunnen de bezoekers meermaals
deelnemen aan aan een singalong in de kerk, een leuke
workshop geleid door Tatjana Scheck, violist, docent en
directeur Zuidgeluid. Zij heeft de liedjes geoefend met
onze special guests van het CJMIB, het Centrum voor
Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding. Sint-
Paulus is al eeuwenlang synoniem voor muziek, met z'n
allen zingen en er vreugde aan beleven. We zetten
graag die traditie voort.

Open Monumentendag in Antwerpen wordt op die
manier een mooie en inclusieve belevenis. De Antwerpse
centrumkerken hebben de dag met hart en ziel
voorbereid. Ze kijken ernaar uit om aan bezoekers het
unieke immateriéle erfgoed te tonen dat ze zorgvuldig
koesteren.

Open Monumentendag wordt in Vlaanderen
georganiseerd door erfgoedorganisatie Herita. Ze
beheert en restaureert waardevolle historische plekken
in Vlaanderen, met de steun van vele vrijwilligers. Zo
worden schitterende, maar vaak kwetsbare
monumenten bewaard voor toekomstige generaties. Het
erfgoed dat Herita beheert stelt ze open voor het
publiek.

Onder de noemer "Met hart en ziel" focust Herita dit jaar
op de link tussen onroerend en immaterieel erfgoed: de
niet-tastbare tradities, gebruiken en vakkennis, die
belangrijk zijn om door te geven aan toekomstige
generaties. Honderden lokale organisatoren hebben met
die visie volop activiteiten bedacht en uitgewerkt om
aan het publiek voor te stellen tijdens de tweede zondag
van september.
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Open Monumentendag maakt deel uit van de European
Heritage Days. In de loop van de maand september kan
je in 60 verschillende landen en regio's over heel Europa
monumenten en erfgoed ontdekken. De deelnemende
landen spreken jaarlijks een gezamenlijk Europees
thema af. Dus als je tijdens Open Monumentendag op
pad gaat, weet dan dat er miljoenen Europeanen dat
samen met jou doen!

Armand Storck

Praktisch

Open Monumentendag 2023 vindt plaats op zondag 10
september 2023.

De Sint-Paulussite is die dag gratis voor toeristisch
bezoek, van 12u tot 17u. De ingang is zoals altijd langs
de Sint-Paulusstraat en de Lourdestuin. De site is
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het aankleden van het processiebeeld gebeurt in de
kerk en start tussen 12u30 en 13u. Reken op ongeveer
anderhalf uur.

De tentoonstelling en het filmpje kan je doorlopend
bekijken in de kerk.

Er zijn twee workshops singalong in de kerk, één om 15u
en één om 16u. Ze duren elk ongeveer een half uurtje.
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Bijzonder atelier Studium Generale

DE ANDERE THOMAS

Her atelier van juni was een ‘Gesamtkunstwerk’ met de vespers van
Corpus Christi door Cantabo, een lezing in twee delen door Stefan
Mangnus o.p. en hymmnen van Thomas van Aquino in toonzettingen van
Vincenzo Bellini en César Franck, door Inez Carsauw en Bart Rodyns.

Chris Van Vliet, educatief codrdinator van het bisdom
Antwerpen becommentarieerde nadien: “£en
kwaliteitsvolle en inspirerende Corpus Christi - avond:
een prachtige locatie, een warm en gastvrij onthaal,
diepgang, een sfeer van amicale verbondenheid, een
vieugje ontwapenende humor, een krachtige
vesperliturgie, sterke muzikale intermezzi, verzorgde
food en beverage......hartverwarmend dat er zo’n vitale
plek is in Antwerpen. *

Thomas van Aquino is vooral bekend als scholastiek
theoloog en filosoof. Hij domineerde als doctor
angelicus de theologie en de kerk tot diep in de 19de
eeuw. Hij schreef monumentale systeemtheologie in
twee grote werken. Daarnaast schreef hij eucharistische
hymnen waarin zijn minder bekende dichterlijke
kwaliteiten stralen. Daarin schemert zijn mystiek door in
de mijmeringen over de nabije maar ongenaakbare God
en in de vragen die hij naar God stelt. Op het einde van
zijn leven kon hij zijn monumentale werk Summa
theologica niet beéindigen, zodanig onder de indruk
was hij van de onuitspreekbaarheid van God. Hij wilde
niet meer spreken en schrijven en stierf het jaar daarop
in contemplatie en gebed.




In opdracht van Urbanus IV schreef hij het H. Officie
voor Corpus Christi, een feest dat deze paus meenam
uit Luik, waar hij voordien vicaris van de kathedraal was.
Thomas leefde in de tijd van de zogenaamde ‘derde
eucharistische crisis’ over de werkelijke aanwezigheid in
de eucharistie. Het volstond niet meer deze als een
geestelijke werkelijke aanwezigheid in de biddende
gemeenschap te verstaan, in de geest van Mattheus die
Jezus Christus laat zeggen: “Waar twee of meer in mijn
naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden”.

De monstrans met de hostie als corporele materiéle
werkelijke aanwezigheid ontstond in die tijd. Met de
transsubstantiatie, die veel later kerkelijke leer maar
nooit dogma werd, probeerde Thomas aan de hand van
Aristoteles aan te tonen hoe de substantie van iets (de
hostie) kan veranderen (door de consecratie) zonder
dat de uiterlijke verschijningsvorm verandert. Thomas
werd en wordt verweten een materialist te zijn. Hij stelde
een einde aan een puur geestelijke geloofsopvatting.

Het is voor Stefan Mangnus zeer belangrijk om Thomas
in zijn tijd te begrijpen. De tijdgeest veranderde
fundamenteel in de 14de eeuw. Nooit geziene
economische en demografische groei en globale
handel, opkomende macht van de steden, de burgerij en
een nieuwe intellectuele elite haalde de middeleeuwse
wereld grondig door elkaar. Door het contact met de
Arabische cultuur die de kennis van de Griekse filosofen
bewaard had, verspreidde het wereldbeeld van
Aristoteles zich.

In tegenstelling tot het wereldbeeld van Plato was de
aardse werkelijkheid geen povere schaduw van hemelse
werkelijkheden, maar had, zoals de mens, een
volwaardige autonomie. Het belang van het materiéle
en het fysische kwam plots centraal te staan en bracht
de heersende theologie in problemen. Albertus Magnus
had Aristoteles reeds grondig bestudeerd.

Thomas studeerde bij Albertus Magnus, aan het
Studium Generale in Keulen en ook bij hem aan de
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Sorbonne in Parijs. Later zou Thomas het Studium
Generale in Napels leiden. Het is door Albertus dat
Thomas de overheersende figuur in de
laatmiddeleeuwse filosofie en theologie is geworden. Na
de dood van Thomas verdedigde Albert zijn leerling en
vriend tegen vijanden, een coalitie van franciscanen,
andere dominicanen, de aartsbisschop van Canterbury,
ook een dominicaan, allen onder de leiding van de
aartsbisschop van Parijs, Stéphane Tempier,
opdrachthouder van Paus Johannes XXI.

Jaloerse theologen

Tal van leidende theologen en kerkleiders waren kwaad,
jaloers en beledigd door de snelle opmars van Thomas
en zijn totaal nieuwe benadering van het geloof met
behulp van de filosofie van Aristoteles. Enkelen hadden
tijdens disputaties hun gezicht verloren, en waren uit op
wraak, nu hij dood was en zich niet meer kon
verdedigen.

De akte van beschuldiging was gericht tegen 219
filosofische thomistische stellingen, die de filosofie van
Aristoteles introduceerden om met hulp van de rede het
geloof te ondersteunen en ‘geloofwaardiger’ te maken.
De beschuldigingen beoogden de oude platonische en
augusijnse theologie van een puur geestelijk geloof te
herstellen. Daarin was geen plaats voor de rede van de
vernieuwers van zogenaamde rationalisten en
materialisten, zoals Thomas van Aquino.

We hebben het mede te danken aan de moed van Albert
om Thomas postuum vrij te pleiten, dat wij nu
ongebonden kunnen filosoferen over geloof en rede in
het Studium. Het geloof heeft de rede nodig, want
zonder de ratio steken het fundamentalisme en de
onverdraagzaamheid de kop op. Wat Thomas
controversieel maakte was dat hij de tekenen van de
nieuwe tijdgeest herkende en er een nieuw theologisch
en filosofisch systeem voor ontwierp.



RELIGIE

Dat raakte vele gevoelige snaren en beroerde diep
gevestigde machten en interesses. Een meer dan
duizendjarige traditie werd in vraag gesteld. Het
magisterium van de kerk moest grondig herzien worden.
Het is aan de voorzienigheid van paus Urbanus |V te
danken dat dit waagstuk ondernomen werd. Zijn
voorganger, Johannes XXI wilde Thomas nog laten
veroordelen.

Het is belangrijk te wijzen op de latere ontwikkelingen
van het neo-thomisme, dat krampachtig vasthield aan
zijn ideeén tegen de nieuwe tijdgeest van
industrialisering, wetenschappelijke en technologische
ontwikkeling in de 19de en begin 20ste eeuw. Het neo-
thomisme diende als instrument van het
antimodernisme. Leidende dominicaanse theologen
zoals Congar, Chenu en Féret, maar ook jezuieten zoals
de Lubac probeerden met een “nouvelle théologie® als
derde weg tussen modernisme en antimodernisme te
vinden. Zij waren de wegbereiders van Vaticanum |l.
Theologische vernieuwing blijft een heikele
aangelegenheid in de kerk, ook binnen de dominicaanse
orde waar ook de nieuwe theologie bestreden werd.

Thomas zag de noodzaak van een nieuwe theologie, na
bijna duizend jaar traditie en in het licht van een totaal
nieuwe tijdgeest. Door het neo-thomisme wordt Thomas
waargenomen als conservatief theoloog. Dat was hij
geenszins in zijn tijd. Eerder een revolutionair!

Gilbert Lenssen

Literatuurverwijzingen kunnen opgevraagd worden op
studiumgenerale@outlook.be

Het volgende atelier vindt plaats op woensdag 6
september. Bernard de Cock o.p., prior van het klooster
van Brussel spreekt over ‘identiteit’. Hij wordlt ingeleid
door Eva Greeve. Hoe identificeren we ons
maatschappelijk, cultureel en religieus? In een
multiculturele en multireligieuze context? Waarom is
identiteit vandaag zo belangrijk geworden? Die vraag
wordlt niet beantwoord door de vele commentatoren van

Woke.
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Programimna van augustus rot oktober

THE SHOW CAN GO ON

We krijgen groen licht! De restauratiewerken aan de kerk beginnen pas in 2024, we
kunmnen het jaar dus tot het gaatje muzikaal inkleuren. We zijn volop bezig met het
afronden van de programmatie, houd daarom zeker onze nieuwsbriefin de gaten voor de
laatste ontwikkelingen. De mis van Gounod en Laus Polyphoniae zorgen in augustus
voor een mooi zomereinde.

Augustus

Lev adamov (viool) - Museumnacht

zaterdag 5 augusus, 20u (om het uur ), kerk

In het PaulLusnummer van Sacramentsdag vindt u het
volledige programma voor Museumnacht 2023 terug.
Hier focussen we ons op het muzikaal programma van
deze avond én nacht.

Lev Adamov zal vanaf 20 uur en dan telkens om het uur
in de kerk zijn virtuoze vioolkunsten demonstreren. Deze
Russische violist, afkomstig uit Sint-Petersburg, speelde
als jonge muzikant mee met grote orkesten als het
Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij gaf les aan de
faculteit van het Brooklyn Conservatory of Music en
doceerde aan de academie in Dinant. Hij is één van de
oprichters van het New York Music Teaching Artist
Collective (NYMTAC). Lev woont ondertussen al een tijdje
in Antwerpen.

Love2Arts Gallery & Ma’Go - concert
maandag 7 augustus 14u, kerk en ‘tSchooltje

Van 1tot en met 8 augustus organiseert
Love2Arts Gallery, het kunstencentrum op
Desguinlei nr 90, met het Ma’Go Antwerpen haar
32ste zomerfestival vol masterclasses, concerten
en wedstrijden voor jonge muzikanten. Bart
Rodyns, onze muziekdirecteur, is €én van de
docenten. Ter afsluiting van deze week, brengen
de studenten korte recitals in onze kerk en

‘t Schooltje.

Praktisch:

e ingang: Sint-Paulusstraat

tickets: koop uw toegangsticket (5, 3 of O
euro) voor een bezoek aan de kerk en u krijgt

er een volledig concert gratis bij.
meer info via www.love2arts.com
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Martine Beernaert (barokviool) - solistenmis

zondag 13 augustus 10u306 april, 10u30, kerk
Dries Ghesquiere o.p.

Op deze viering nét voor de grote orkestmis voor Onze-
Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming krijgt onze organist,
Bart Rodyns, gezelschap van Martine Beernaert, violiste
én Barts’ betere helft. Dat zal voor muzikaal vuurwerk
zorgen!

Martine haalde op haar 17de haar viooldiploma aan de
Stedelijke Muziekacademie van Wilrijk. Ze speelde bij
jeugdorkesten als het Filharmonisch Jeugdorkest Van
Vlaanderen en het Brussels Youth Orchestra. Ze
studeerde verder aan het conservatorium van
Antwerpen én aan het conservatorium van Den Haag.
Aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij
Lucy Van Dael verdiepte ze zich in de barokviool en
volgde ze masterclasses bij 0.a. Paul Klinck, Tamara
Ignatieva en Jos Van Immerseel.

Martine speelde o.a. bij het Brussels Philharmonic, de
Beethoven Academie, Collegium Ad Mosam, Collegium
Instrumentale Eindhoven en het jonge Belgische
strijkorkest Camerata Enkabara van violist Henry
Raudales. Vandaag is Martine vast lid van het Euterpe
Baroque Consort, het ensemble waarvan haar man en
onze titularis-organist, Bart Rodyns, artistiek leider is.
Daarnaast geeft ze les in haar eigen muziekschool,
Muziekhuys 44 in Lier en aan een hele reeks academies
en muziekateliers, vooral in het Antwerpse. Ze werkte ook
mee aan het Klankkleuren-project voor Jeugd & Muziek
en leidde de strijkersrepetities voor het Symfonisch
Jeugdorkest Edegem.

(muziekhuys'tt.be)

Messe Solennelle van Charles Gounod —
orkestmis

dinsdag 15 augustus , kerk - Didier Croonenberghs o.p.

Al ruim 30 jaar kan u op Moederkesdag genieten van de
Messe Solennelle van Charles Gounod. Van deze
opvoeringen nam hét koor van Antwerpen, deChorale, er
25 voor zijn rekening. Samen met enkele solisten en het
orkest La Passione o.l.v. Paul Dinneweth zullen ze ook dit
jaar voor een onvergetelijke viering zorgen. Maar deze
mis zou niet compleet zijn zonder de ‘O Beata Mater’ van
August De Boeck (1865 - 1935) als afsluiter of de
meezinger na de communie, ‘O.L.V. van Vlaanderen’ van
Lodewijck de Vocht (1887 - 1977). Al even oefenen?

Liefde gaf U duizend namen

Groot en edel, schoon en zoet

Maar geen een die 't hart der Viamen
Even hoog verblijden doet

Als de naam, o Moedermaagd,

Die gij in ons landje draagt.

Schoner klinkt hijf dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren [(bis).

Waar men ga langs Viaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,

Komt men U, Maria, tegen,

Staat Uw beeltenis te pronk

Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen

Moge 't nimmer hier verand'ren

O gijj Lieve Vrouw van Viaand'ren (bis)

Blijf in 't Vlaamse herte tronen

Als de hoogste koningin

Als de beste moeder wonen

In elk Vlaamse huisgezin

Sta ons bij in alle nood,

Nu en in het uur der dood

Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Viaand'ren [bis]



Antwerpen. Townscape — Soundscape
Laus Polyphoniae 2023

van vrijdag 18 augustus tot zaterdag 26 augustus, 20u
of 22u1b, kerk of ‘t Schooltje

Hoe klinkt een stad? Wie vandaag door de straten van
Antwerpen loopt, hoort de meest diverse geluiden:
auto’s, trams, flarden van gesprekken ... Maar hoe klonk
Antwerpen in de 15de en 16de eeuw? Anders,
ongetwijfeld. Toch was de stad zeker geen oase van
stilte! We kunnen ons wel een idee vormen van het
geroep en geschreeuw in de straten en op markten of
van de knarsende kranen in de haven. Wie graag weet
welke muziek er toen in de kerken en stadspaleizen klonk,
is welkom op Laus Polyphoniae 2023. De editie
‘Antwerpen. Townscape - Soundscape’ wordt een
levendige klankband die de muziek uit de Antwerpse
glorietijd doet weerklinken.

Antwerpen kende in de late 15de en vooral 16de eeuw
een ongeziene economische en culturele bloei. De
Scheldestad was een internationale metropool.
Goederen van over de hele wereld werden er verhandeld
door koopmansfamilies die grote fortuinen vergaarden.
In de bedrijvige stad werd ook gemusiceerd op
allerhande plekken, van grootse kerken tot private
woningen. De beste zangmeesters werden aangeworven
om muziek te componeren voor de liturgie. Uitgevers
drukten muziekbundels voor de luitspelers die thuis
musiceerden.

Antwerpen was een centrum van boekdrukkunst.
Drukkers als Phalesius en Plantijn waren vermaard om
de hoge kwaliteit van hun muziekuitgaven. Meerdere
concerten tijdens ‘Antwerpen. Townscape - Soundscape’
maken gebruik van die Antwerpse muziekdrukken.
Samen met Huelgas Ensemble, Collegium Vocale Gent,
Utopia, het Portugese Cupertinos of de Franse sopraan
Perrine Devillers bladeren we door de partituren. Het
Belgische Utopia kijkt naar beeldmotetten, een unieke
druk met prachtige gravures die ook muziek bevatten.
Dankzij compositieopdrachten aan jonge componisten
krijgen de historische motetten ook een hedendaags
pendant.

MUZIEK

Johannes Ockeghem, Jacobus Barbireau, Jacob
Obrecht, Andreas Pevernage, Cornelius Verdonck, Peter
Philips ... het zijn allemaal meesters van de polyfonie die
we kunnen linken aan de stad. Hun muziek wordt door
de beste internationale ensembles uitgevoerd, zoals Blue
Heron, Cappella Pratensis & | Fideli, Le Miroir de
Musique en Stile Antico. Het Belgische Graindelavoix
stelt met Wonderjaren en Hongerjaren een tweeluik voor
over het hoogtepunt en de zwanenzang van de
polyfonie in Antwerpen.

‘Antwerpen. Townscape - Soundscape’ wordt niet alleen
een vocaal festival, maar ook een instrumentaal
evenement. Het Antwerps Liedboek krijgt een actuele en
koldereske herinterpretatie in de handen van het
muziektheatercollectief Les Ames Perdues. Paul O’Dette,
Chordophony, Zefiro Torna en Jean Rondeau brengen
het mooiste werk voor luit en virginaal. Klavierspeler
Mario Sarrechia en historicus Michael Pye, succesauteur
van Antwerpen. De Gloriejaren bundelen de krachten
voor een muzikale vertelling over het muziekleven in de
Antwerpse 16de eeuw. Jong talent ziet u aan het werk
tijdens IYAP (International Young Artists Presentation),
en voor wie zelf wil bijleren over de Antwerpse (muzikale)
geschiedenis, zijn er naar gewoonte boeiende lezingen
en cursussen.

(amuz.be)

In de Sint-Pauluskerk staan de volgende concerten
geprogrammeerd:

e vrijdag 18 augustus, 20u: Componisten en
kapelmeesters aan de Antwerpse kathedraal met
Huelgas Ensemble

zaterdag 19 augustus, 18ultb: “Jacob Obrecht: Missa
sub tuum praesidium, een lezing met Jennifer Bloxam
zaterdag 19 augustus, 20u: Jacob Obrecht en
Jacobus Barbireau met Cappella Pratensis & Fedeli
maandag 21 augustus, 20u: Pedro Rimonte: Missa
Ave Virgo sanctissima & Peter Philips met Stile Antico
woensdag 23 augustus, 22u15: De uitstraling van de
Antwerpse drukkers in de renaissance met Huelgas
Ensemble

donderdag 24 augustus, 20u: Johannes Pullois (1420-
1478) met Sollazzo Ensemble

vrijdag 25 augustus, 20u: Duarte Lobo: Een
Portugees requiem in een Plantijndruk met
Cupertinos

zaterdag 26 augustus, 20u: Carolus Luython:
Lamentations met Cappella Mariana & L’Achéron
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‘Nicolaas Van Haeghen 1654’ — orgelmis
zondag 27 augustus, 10u30 kerk - Francis Akkara o.p.

Op deze 21ste zondag van het liturgisch jaar zet onze
organist het orgel in de kijker. We hebben het dan niet
over de kast en het houtsnijwerk van Peter Verbruggen
de Oude naar een ontwerp van Erasmus Quellinus de
Jonge. De kern van de zaak en van deze orgelmis is het
muziekinstrument zelf, de pijpen als het ware. Dat is van
Nicolaas Van Haeghen, gebouwd tussen 1654 en 16568,
een kroonjuweel van de Vlaamse orgel-bouwkunst. Het
wordt gerekend tot de belangrijkste nog gebruikte
historische stadsorgels van West-Europa.

September

Gemengd koor Aidomen - koormis
zondag 3 september, 10u30, kerk - Anton Milh o.p.

De start van het nieuwe pastoraal jaar in Sint-Paulus
wordt opgeluisterd door Aidomen, een vierstemmig
gemengd koor uit Kalmthout. Het startte in 1971 onder de
naam Heuvelkoor. In 1992 kreeg het koor zijn huidige
naam, Aidomen, wat ‘wij zingen’ betekent. Sinds 2015
staat het onder leiding van Kristin Roland. Na deze
viering bieden de broeders graag een hapje en een tapje

aan.

Viering van de broederschap van H. Kruis -
koormis

zondag 10 september, 10u30, kerk
Didier Croonenberghs o.p.

Viering van de Dag der Zeelieden - solistenmis
zondag 24 september, 10u30, kerk - Kiran Joy o.p.

Violist Lev Adamov en pianist Gen Tomuro
recital Durletfonds

zondag 24 september, 15u, 't Schooltje

Oktober

Octaaf voor de Broederschap Onze-Lieve-Vrouw
van de Heilige Rozenkrans — koormis

zondag 1 oktober, 10u30, kerk - Anton Milh o.p.

De Soriano’s van Sint-Paulus - vertelconcert
zaterdag 7 oktober 20u, kerk

We kunnen er nog niet veel over kwijt, maar wie er bij
was op 1 mei, op het vertelconcert over de
Rozenkransmadonna, zal deze 7de oktober graag
noteren in zijn of haar agenda. Armand Storck duikt
opnieuw de boeken en de archieven in voor dit
kunsthistorische detectiveverhaal tussen Linkeroever en
Soriano, Calabrié. Samen met verteller Guido Meeussen
en de muzikanten van Bart Rodyns maken we weer een
boeiende en tegelijk gezellige reis doorheen de prachtige
geschiedenis van de Sint-Pauluskerk. Elders in dit
PaulLlusnummer licht Armand een tipje van de sluier.



Processieviering - solistenmis
zondag 8 oktober, 10u30, kerk - Francis Akkara o.p.

Project Aasha, ‘Hoop op een betere toekomst’
benefietconcert

zondag 15 oktober, 15u, kerk

Hebt u afgelopen kerst bij ons ook zo’n prachtige sjaal
van ‘project aasha’ gekocht? Met deze centjes probeert
‘aasha’ sinds de zware aardbevingen van 2015 de
armste gezinnen in Nepal te steunen. Wegens de
coronacrisis is dit meer dan ooit nodig. Corona mag dan
wel voorbij zijn, de impact is in landen als Nepal nog
meer voelbaar dan bij ons.

De centjes geraken stilaan op en daarom organiseert
project aasha - aasha betekent ‘hoop’ - ondertussen
zijn vierde benefietconcert in de Sint-Pauluskerk. De link
met onze kerk is snel gemaakt. Een dochter van Inés
Ducés, voorzitter van de muziekkapel, is é&n van de
initiatiefnemers van het project.

Het muzikale programma is nog niet helemaal rond.
Houd daarom goed onze nieuwsbrief in de gaten en

noteer alvast de datum!

(www.projectaasha.be)
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Voor actuele info: check onze website
(www.sintoaulusantwerpen.be) en schrijf u in voor onze
digitale nieuwsbrief.

Caroline De Wever en Guido Meeussen




EVENEMENTEN

Vertelconcert over Dominicus in Soriano

DE VERGETEN KOSTER

De volgende muzikale lezing komt eraan, nog spannender dan die over onze
‘verloren’ Caravaggio. Voor dit vertelconcert reizen we, althans in gedachten,
helemaal naar het zuiden van Italié. Maar zoals steeds keren we uiteindelijk
weer terug naar onze vertrouwde Sint-Pauluskerk.

We kunnen er nog niet veel over kwijt, maar wie op 1 mei
of op 2 juli aanwezig was bij onze muzikale lezingen over
de Rozenkransmadonna, weet dat het allemaal de
schuld van Jozef Il van Oostenrijk is. Die brave borst
had in 1785 niet alleen op de Rozenkransmadonna zijn
keizerlijke oog laten vallen, maar ook op een
Michelangelo. Gedurende 238 jaar hebben we hem
daar een beetje mee uitgelachen, het wordt tijd dat
Jozef in ere hersteld wordt. Net zoals we dat ook deden
in verband met onze Caravaggio.

Het verhaal van Dominicus in Soriano is bekend in onze
kerkgemeenschap. We hebben er al veel over
geschreven en dat komt vooral door de afbeelding van
Dominicus, in onze zuidelijke dwarsbeuk (zie foto). Ons
schilderij uit de eerste helft van de 17de eeuw is een
vroege kopie van het doek dat - althans volgens de
legende - Maria, Maria Magdalena en Catharina van
Alexandrié in 1530 schonken aan de koster van het
predikherenklooster in Soriano (Calabrig). Ook over het
moment dat die schenking gebeurde, de mise-en-scéne,
zijn er in de 17de eeuw veel schilderijen geproduceerd.
Dacht Jozef Il dat dé Michelangelo de auteur was van
het schilderij met die scéne, dat lange tijd in ons
Dominicusaltaar heeft gehangen?

Het wordt, zoals je van ons gewend bent, een grondig
onderzocht verhaal over geloof en hoe het werd
uitgebeeld. Met een in scherven gevallen dominicaanse
droom over Utopia in Calabri€, mirakels en de
Dominicus in Soriano, die uit een vorige eeuw werd
opgevist door de contrareformatie. Hoe we geholpen
werden door de raad van een kerkje in een Scheldedorp.

Onze muziekdirecteur Bart Rodyns en zijn muzikale
vrienden zorgen naar goede gewoonte voor een
gepaste muzikale invulling, het is niet voor niets een
benefietvoorstelling ten voordele van Muziek in Sint-
Paulus. Vertellers met dienst zijn Armand Storck en
Guido Meeussen. Volg onze nieuwsbrief en social media
voor meer details, die tijdens de productie van deze
Paullus nog niet bekend zijn. Tot dan!

Armand Storck



Praktisch

Zaterdag 7 oktober om 20u in de Sint-Pauluskerk.
Ingang langs de Sint-Paulusstraat.

De Soriano ’s van Sint-Paulus, een vertelconcert in twee
delen.
Drie musici, twee vertellers.

De opbrengst van dit evenement gaat volledig naar
onze Muziekkapel, ‘Muziek in Sint-Paulus’

We plannen een receptie, voor, tijdens of na het
concert.

EVENEMENTEN




DIGITAAL

Facebook-hitparade van juni tot augustus

MINIATUURTJIES

Duiven en de kerken...

.. ‘(not) @ match made in heaven’. We zijn ze liever kwijt
dan rijk. Ze zetten muren, beelden, daken, ... onder een
laagje ‘witte verf’. Wanneer je ze dan ook nog eens
tegenkomt in de calvarietuin, genietend van het
zonnetje boven op een beeld, dan wil je die het liefst
direct wegjagen.

Toch heeft zo’n duif op het hoofd van een engel iets
aandoenlijks én betekenisvol, zeker voor een kerk: de
Heilige Geest is neergedaald! Je trekt de lijn door naar
de Heilige Geest boven op het hoofd van Maria in het
Lam Gods van Jan Van Eyck.

De duif poseert mooi en je kan rustig een foto nemen.
Uiteindelijk kom je te dicht en ze vliegt weg. Je denkt nog
‘spijtig” maar dan zie je die fijne witte streep uit de haren
van de engel lopen. Gelukkig hebben we onze
slechtvalken in de klokkentoren.

Gezichtspunt van een madonna: vooruit!

Verleden keer vroegen we o
de Madonna del Rosario
van ons Maria-altaar om
even naar links te kijken
en gaven we u een hint
over hoe spectaculair
haar uitzicht recht vooruit
wel is. Deze foto bewijst
het. Links ziet ze een
schitterende rij zuilen, die
de noordzijde van het
kerkschip schragen en
rechts strekt zich de
ongelooflijk mooie serie
van de 15 Mysterién uit,
boven vijf unieke
biechtstoelen. Maria ziet
zich gereflecteerd in twee
droeve beelden.

Helemaal achteraan bevindt ze zich naast het Kruis van
haar Zoon. Rechts vooraan staat de bedroefde moeder
door iedereen verlaten en is ze alleen met haar verdriet.

Gelukkig vangt ze een glimp op van het schilderij van
Gaspar de Crayer, helemaal vooraan. Daar ziet Maria
hoe ze Dominicus troost, lang geleden alweer, daar is ze
goed in. De gewelven boven de noordelijke zijoeuk
bekronen het uitzicht van Maria. Ze heeft in 1968 gezien
hoe die gewelven stand hielden, terwijl het brandende
dak van de Sint-Pauluskerk erdoor probeerde te breken.
Alleen zij weet waarom dat niet gelukt is.



Spurtje voor de hostie

Il se passe toujours quelque chose & Charleroi. Een
hilarische opdruk op een T-shirt van een vroegere
collega flitste door mijn hoofd, toen ik tijdens de
zondagsmis een dame naar broeder Anton zag lopen
om in extremis nog een deeltje van het lichaam van
Christus te bemachtigen. In haar spoor een bedeesde
jongen, haar zoontje allicht, die ook graag een hostie
genuttigd had. Maar dan volgde grote broer, die het
onverwachte manoeuvre van zijn moeder breed
glimlachend filmde met zijn slimme telefoon.

Een moment van opschudding in een voor de rest
rustige viering, ware er niet die handige move van
broeder Kiran die zich als een volleerd politicus indekte
met zijn preek over de Drievuldigheid. Een geloofspunt
waarover menig theoloog al gestruikeld is. ‘Als u straks
zegt dat u niets begrepen hebt van mijn preek, dan is hij
geslaagd’. Il se passe toujours quelque chose & Saint-
Paul.

DIGITAAL

7Zoek de Sint-Pauluskerk

Dat Antwerpenaren zelfbewust zijn, is bekend. Dat was
in het begin van de 20ste eeuw niet anders. Toen Gent
in 1913 een wereldtentoonstelling organiseerde, liet
Antwerpen er trots zijn visitekaartje achter, in de vorm
van de Hypsoskaart: een prachtige aquarel van bijna
tien meter lang en 1,65 meter hoog met een panorama
van de stad. De kaart is genoemd naar het gelijknamige
tekenbureau.

De wereldtentoonstelling in Gent vond plaats op de plek
waar zich nu het citadelpark bevindt. Een 30-tal landen
nam deel aan de tentoonstelling, net als verschillende
steden, waaronder Antwerpen.

Antwerpen pakte uit met de havenuitbreiding uit de 19de
eeuw en presenteerde zichzelf tot in de kleinste details
als een indrukwekkende en hedendaagse stad. Zoek de
Sint-Pauluskerk op de kaart. De kaart is vandaag de
dag te bewonderen in het MAS.
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Simon de Zeloot

Simon de Zeloot was één van de twaalf apostelen. Hij
behoorde tot een joodse politicke groepering die de
Romeinen desnoods met geweld uit het land wilde
verdrijven.

Het beeld van Simon staat in de Sint-Pauluskerk een
beetje verscholen tegen de zuidkant van het kerkschip,
dicht bij het imposante orgel. Als attribuut houdt hij een
grote boomzaag vast. Het verhaal gaat dat hij
middendoor werd gezaagd na zijn gevangenneming.

Sowieso is een boomzaag gevaarlijk gereedschap. Kijk
maar eens naar de neus van Simon.

Zeker geen gele

We hebben nogal wat documenten over de Oostenrijkse
periode in de 18de eeuw doorploegd, toen we de
geschiedenis van onze Rozenkransmadonna van
Caravaggio ontrafelden. Daardoor lazen we in het
archief van de Sint-Pauluskerk ook een instructie van de
Antwerpse bisschop Dominicus de Gentis, gedateerd 13
augustus 1754.

De bisschop stuurde op die dag een brief aan de Sint-
Walburgiskerk, die zoals u weet de parochiale
voorganger van uw geliefde Sint-Pauluskerk was. Om de
tekst kracht bij te zetten liet hij de brief niet alleen van
hem komen: ‘ende van haere keijserlijcke ende
koninklijcke majesteijt, de koniginne van Hongarijen,
Bohemen, etc.’

Dat kan tellen. Nu gaat het komen, denk je dan, hier
werd geschiedenis geschreven. ‘Er is een groot misbruik
vastgesteld’, begint het veelbelovend, maar dan volgt
snel de anticlimax. De pastoor, onderpastoors en
kapelaans van Sint-Walburgis ‘en alle andere, die het
ook aangaan’, zijn zwaar de mist in gegaan. Ze hebben
‘op den autaer geele keirssen gebrand, terwijle het
Alderheijligste Sacrament is uijtgestelt’.

De bisschop schreef niet in de brief wat er mis is met
gele kaarsen, wanneer het Heilig sacrament is
uitgestald, maar verwees naar een verbod van zijn
voorganger. Dezelfde obsessie voor detail vonden we
tijdens ons onderzoek ook bij Jozef Il. De zoon van Maria
Theresia had niet voor niets de bijnaam ‘keizer-koster’.




Zeepbellen en daglelies

Paulientje de bellenblazer is het figuurtje dat tijdens de
zomervakantie jonge schatzoekers op weg helpt naar de
schatkist in Sint-Paulus. Het project ‘Schatten van Vlieg’
laat kinderen op een laagdrempelige manier
kennismaken met het Viaamse en Brusselse
kunstpatrimonium.

DIGITAAL

Paulientje is gebaseerd op twee 17de-eeuwse
bellenblazers, die afgebeeld staan op de lambrisering
aan de noordelijke muur van onze kerk, net onder de
schilderijenreeks van de 15 mysterién. De zeepbellen
zweven omhoog tot ze bijna de vogels raken en zelfs de
wolken bovenaan.

De eerste daglelie van het jaar, die ik deze ochtend in de
tuin zag pronken, deed me denken aan de symboliek
van die zeepbellen in Sint-Paulus. Net zoals de daglelies
benadrukken ze de vergankelijkheid van het leven. Als je
ze ziet in volle schoonheid, kleurrijk, stralend en sterk,
dan lijkt het of ze altijd zullen blijven bestaan. Net zoals
ons leven, tot de bel plots barst of de bloem gedurende
de nacht verwelkt.

We laten de jonge schatzoekers tellen hoeveel
zeepbellen de twee blazers produceren. De vakantie is
gemaakt voor zomers plezier, met houten zeepbellen die
wel voor eeuwig lijken te bestaan. Laat de kinderen
maar plezier maken, de symboliek volgt later wel.

Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke weetjes lezen en/of op de hoogte blijven van

allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk?

Bezoek dan onze Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagrampagina

@sintpauluskerkantwerpen en word onze vriend/volger! Like us/volg ons! Dank u!
Alle Facebookberichten en nieuwsjes verschijnen ook op onze website:

www.sintpaulusantwerpen.be.

Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever)




AGENDA

AUGUSTUS
Za 5 13u00 — huwelijk Peter Horemans & Lily Tang - voorganger Rik Aegte
19u00 — Museumnacht tot 1u00
Z0 6 10u30 — 189 zondag door het jaar - voorganger Anton Milh o.p. - gezongenmis met orgel
12u00 doop Hector Billet - voorganger Paul Scheelen
Za —12  19u00 — Nacht van de kerken
Zo —15 10u30 — 199 zondag door het jaar - voorganger Dries Ghesquiere o.p.
solistenmis met Martine Beernaert, barokviool
Di —15 10u30 — Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - voorganger Didier Croonenberghs o.p.
orkestmis- Messe Solennelle de Sainte Cécile - Charles Gounod - met deChorale,
solisten en La Passione - o.l.v. Paul Dinneweth
Vr —18 18u00 — Laus Polyphoniae - Klara live - concert
Za —19 18u30 — Laus Polyphoniae - concert
Zo —20 10u30 — 20°*° zondag door het jaar - voorganger Kiran Joy o.p. - orgelmis
Wo—25 22ul5 — Laus Polyphoniae - concert
24,25 en 26 19u00 Laus Polyphoniae - concert
Za —26  11u00 — huwelijk Jan Dinneweth & Anna Moreels
Zo —27 10u30 — 21°** zondag door het jaar - voorganger Francis Akkara o.p.
orgelmis met thema: Nicolaas Van Haeghen (1654)
12u00 doop Thomas Van Trier - voorganger Francis Akkara o.p.

SEPTEMBER

20 5 10u30 — 22°*° zondag door het jaar - voorganger Anton Milh o.p.
koormis: Gemengd koor Aidomen o.l.v. Kristin Roland
Wo— 6 17u00 — Studium Generale Atelier
Zo —10 9u00 — doop Elise Colman - voorganger Didier Croonenberghs o.p.
10u30 — 23°* zondag door het jaar - Broederschap van het Heilig Kruis - koormis
voorganger Didier Croonenberghs o.p - orgelmis
12u00 — Open Monumentendag
Zo —17 10u30 — 24°*° zondag door het jaar - voorganger Dries Ghesquiere o.p. - orgelmis
Zo —24 10u30 — 2b5°* zondag door het jaar - Dag der Zeelieden - voorganger Kiran Joy o.p. solistenmis

15u00 — recital Durletfonds - met violist Lev Adamov en pianist Gen Romuro
OKTOBER
20 I 10u30 — 26°* zondag door het jaar - start octaaf van de Rozenkrans

voorganger Anton Milh o.p. - koormis
12u00 doop Clara Croenen

Wo— 4 17u30 — Studium Generale Atelier
Za 7 20u00 — vertelconcert Soriano
Z0 8 10u30 — 27°*° zondag door het jaar - processie - voorganger Francis Akkara o.p. - koormis

Za —14 13u00 — doop Hendrik Cardon - voorganger Anton Milh o.p.
Zo —15 10u30 — 28°*° zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p - orgelmis

15u00 — benefietconcert Project Aasha, ‘Hoop op een betere toekomst’
Za — 21 15u00 — concert - koor uit Bristol
20u00 — concert - vocaal ensemble Reflection

Zo —22 10u30 — 29°*° zondag door het jaar - voorganger Kiran Joy o.p - orgelmis
Zo —29 10u30 — 30°* zondag door het jaar - voorganger Dries Ghesquiere o.p - orgelmis

HUWELIJKEN

Laurent Le Grelle & Ariane Van Brussel — 17 juni
Ben Cappuyns & Yentl De Jonghe — 8 juli

UITVAARTEN
Herbert De Raedt — 24 juni

Vanaf Pasen 2022 nodigen de Antwerpse dominicanen u uit om op elke woensdag mee de vespers te vieren in het
hoogkoor van de Sint-Pauluskerk. De dominicaanse gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zeven broeders. Ze
vieren 's morgens en 's avonds het officie, het getijdengebed in hun klooster. EEnmaal per week willen zij de
intimiteit van hun gebed met u delen. Kom alvast tijdens de zomermaanden 's woensdags om 17u naar het hoogkoor
in onze kerk en beleef de vespers van de predikbroeders mee in een kort moment van gebed, liederen en lezingen.
Tijdens uitzonderlijke momenten en op feestdagen wordt er tijdens deze vespers gepreekt en worden ze verrijkt door
de aanwezigheid van een koor. 34



COLOFON

Paul Zzs

Sint-Pauluskerk Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22

2000 Antwerpen

T 0477 97 07 13 (secretariaat)
T 0497 23 83 60 (pastoor)
info@sintpaulusantwerpen.be
www.sintpaulusantwerpen.be

Redactie:

Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever
(directeur), Walter Geluyckens (voorzitter Sint-
Paulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur),
Joris Reymer en Erwin Vandecauter (lay-out en
grafische vormgeving), Armand Storck (codrdinatie],
Leo Van achter (logistiek),

Bart Rodyns (muziek], Inés Ducés (hoofd muziekkapel)

Vormgeving
We make.

Drukkerij
zwartopwit

V.U.

Didier Croonenberghs en Paul Bistiaux,
Sint-Pauluskerk,

Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen

Digitaal
www.sintpaulusantwerpen.be
redactie@sintpaulusantwerpen.be

Verkoop

losse nummers (oon de balie in de kerk], 5 euro;

100%

CO,-neutraal gedrukt .
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