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Dus: Kerk, neem uw verantwoordelijkheid. In een periode 
dat begenadigde kunstenaars onze kerkgebouwen 
prachtige kunstwerken schonken, veroordeelde u 
gelovigen die het evangelie anders lazen dan u tot de 
brandstapel. Vandaag heerst nog te veel omerta over 
het kraken van jonge levens. 

Sic transit gloria ecclesiae.  

De parochie van Sint-Paulus, onze dominicanen en alle 
medewerkers en sympathisanten staan voor een heel 
ander verhaal: een verhaal van respect, samenwerking, 
vriendschap én vooruitgang, een verhaal van liefde voor 
kunst, muziek en mensen. 

Dit Allerheiligen-nummer wil daar opnieuw een bijdrage 
toe leveren. De voorbije én komende maanden stonden 
en staan bol van activiteiten en plannen, die getuigen 
van de dynamiek van onze gemeenschap: verheldering 
van het verleden en bouwen aan de toekomst. 

Op het einde van het vertelconcert over Dominicus van 
Soriano onthulden we een prachtig, zij het zwaar 
beschadigd, schilderij - mogelijk van  Cornelis De Vos. 
We hopen de nodige fondsen te vinden om het te 
restaureren, net als onze kerk. De werken voor die 
buitenrestauratie starten in 2024. 

Met de aankoop van een deel van de ruïnes van het 
oude klooster, in combinatie met de werken aan het 
kerkgebouw, koesteren we de materiële integriteit van 
onze site; met de start van een traject voor jongeren op 
weg naar hun communie, zorgen we voor spirituele 
kracht. 

U kunt ook lezen over de nieuwe leden van de kapel van 
O.-L.-V. van de H. Rozenkrans, de vreemde ‘kuiperijen’ in 
onze kerk, de onverwachte ‘link’ tussen Waregem en 
Sint-Paulus, een prachtig nieuw boek over onze kerk en 
natuurlijk ons onnavolgbaar muziekaanbod. 

Maar proeft u vooral van de bijdrage van onze pastoor 
Didier: een gebruiksaanwijzing, zij het geen eenvoudige, 
om heilig te worden. Van zombies of ‘levende doden’ 
hoef je geen angst te hebben, de ‘dode levenden’ 
moeten ons pas echt schrik inboezemen. 

Veel leesplezier! 

 

 

 
Guido Meeussen 
hoofdredacteur 

 

VOORWOORD 

 



Beloftes gaan vaak over hetzelfde. 

Hervormingen, veranderingen, meer banen, extra groei, 
geluk, veiligheid, welzijn, een betere gezondheid... In de 
zaligsprekingen —de woorden die we elk jaar met 
Allerheiligen lezen— verkondigt Jezus zijn beloften aan 
ons. Maar die zijn erg bijzonder en hebben het over een 
nogal paradoxaal geluk, geen enkele politicus zou ze 
durven maken. 

“Gelukkig zijn de armen”; “gelukkig zijn de vervolgden”; 
“gelukkig zijn zij die rouwen”. Voor alle duidelijkheid: het 
gaat hier niet over dood, zelfverloochening of ontken-
ning, maar over beloften van leven. Het zijn geen 
oproepen om te falen in het leven, maar om te slagen. 
Het zijn oproepen tot een paradoxale heiligheid! 

In het dagelijkse taalgebruik wordt het woord heilige 
maar al te vaak gereserveerd voor helden, morele 
voorbeeldfiguren en mystici. Deze heiligen zijn zo 
buitengewoon dat ze wezens van een andere soort lijken 
te zijn, bijna onnavolgbaar. Maar met Allerheiligen vieren 
we alle ‘gewone’ heiligen. Jij en ik.  

De eerste christenen noemden zich ‘broeders’, maar ook 
‘heiligen’, wat in hun taal 'apart' betekende. De eerste 
christenen legden zichzelf op om hun gedrag te veran-
deren, om de levenswijze van ‘heiligheid’ aan te nemen. 
In zijn allereerste brief schreef Paulus: “Het is Gods wil 
dat jullie heilig leven” (1 Thess 4:3).  En toch uitte hij in al 
zijn brieven verwijten en harde opmerkingen aan het 
adres van zijn gemeenschappen. Niet alles was perfect 
en vaak ontbrak de liefde.  

Maar dat weerhield Paulus er niet van om zijn broeders 
en zusters als heiligen te beschouwen. In feite is er iets 
paradoxaals aan heiligheid. Een heilige zijn is 
tegelijkertijd een geschenk van God én een taak die 
volbracht moet worden! Christenen zijn heilig door het 
doopsel, maar worden het ook door hun manier van 
leven, hun beslissingen, hun trouw.   Laten we eerlijk zijn: 
wat is de belangrijkste vraag die aan het einde van ons 
leven gesteld kan worden? Is dat niet: “Heb ik/jij (echt) 
geleefd?” Dat is misschien wel het enige criterium op 
basis waarvan elk van onze levens zal worden 
beoordeeld, gewogen en geoordeeld: “Hebben we 
geleefd?” Niet fysiek, biologisch, maar menselijk, ten 
diepste. Dit is alleen maar een schijnbare paradox: zelfs 
als we ademen dankzij onze longen, zelfs als het bloed 
door onze aderen stroomt, is dat allemaal niet genoeg 
om levend te zijn. We kunnen dood levend zijn. 

 

PASTORAAL 

Allerheiligen - Fra Angelico 



Zoals je weet kunnen we leven zonder echt te ‘bestaan’. 
Françoise Dolto noemt het met een mooi neologisme, 
devivre, wat je als ontleven zou kunnen vertalen. 
Ontleven betekent niet sterven, maar ophouden te leven 
tijdens het leven. Mensen zijn de enige zoogdieren die 
kunnen ophouden met leven terwijl ze nog leven! Dan 
komen depressie, verdriet en misschien het verlangen om 
er een eind aan te maken. 

Op Allerheiligen, het feest van het grote leven, biedt 
Jezus ons het handvest van het leven dat ten volle 
geleefd wordt: de zaligsprekingen. Hij toont ons acht 
wegen of richtlijnen om zo'n heilig leven te leiden. Zoals 
je weet is 8 het getal van Pasen en van de vreugde.  

Laten we deze tekst goed begrijpen: het gaat er niet om 
katholieker of religieuzer te zijn, maar om voluit in het 
leven te staan. Elk van de zaligsprekingen kan gehoord 
worden door elke mens, ongeacht zijn/haar 
achtergrond, ongeacht zijn/haar religie. Gandhi zei dat 
hij huilde toen hij de zaligsprekingen las, zo getroffen 
was hij door de schoonheid van de tekst.  

Zalig zijn de armen -  
Wat betekent dit anders dan dat we om te leven ruimte 
moeten maken, een leegte, zodat het leven zijn werk kan 
doen. Want wie vol is, kan niets ontvangen. 

Zalig zijn de zachtmoedigen -   
Wat betekent dit anders dan dat de zachtmoedigen 
levendiger zijn dan de sterken, want de sterken zijn 
lafaards. Is het niet zo dat de zachtmoedigen hun kracht 
beheersen. Paulus herinnert ons eraan dat hij juist sterk 
is als hij zwak is. 

Zalig zijn de zuiveren van hart – 
Wat betekent dit anders dan dat een zuiver en verenigd 
hart levendiger is, want een verdeeld hart is een hart dat 
zijn kracht en zijn leven verspilt. 

Zalig zijn zij die vervolgd worden – 
Alleen degenen die niets doen zullen niet worden 
tegengesproken...  
Maar degenen die beslissen, spreken, werken voor vrede 
zullen onvermijdelijk worden tegengesproken en 
vervolgd. 

Ik nodig jullie uit om deze zaligsprekingen te herlezen en 
erover te mediteren. Want al zijn jullie heilig, jullie 
moeten nog heilig worden. Zalig zijn zij die elke dag de 
paden van de zaligsprekingen bewandelen! Gezegend 
zijn zij die echt geleefd hebben en dus levend sterven. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van Sint-Paulus 

PASTORAAL 

Allerheiligen - anoniem icoon 
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Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van Sint-Paulus 

PASTORAAL 

Allerheiligen - anoniem icoon 



Zaterdag 7 oktober was het weer feest in Sint-Paulus. 

We toonden een recent verworven schilderij, een mise-

en-scène van wat er bijna 500 jaar geleden gebeurde in 

het dominicanenklooster van Soriano, in Zuid-Italië. 

Volgens de legende overhandigden de maagd Maria, 

Catharina van Alexandrië en Maria Magdalena toen een 

in de hemel vervaardigd schilderij van Dominicus aan 

een verbouwereerde koster. 

Armand en Guido vertelden het boeiende verhaal van de 

legende en de geschiedenis van deze beroemde site in 

Calabria, gelardeerd met 17de-eeuwse muziek gebracht 

door het trio Bart Rodyns (organo), Wim Becu 

(trombone) en Bart Coen (fluit). We hadden al een - 

sobere, eenzame - Dominicus van Soriano in ons zuidelijk 

transept, nu hebben we er een tweede bij. 

Het doek kregen we cadeau van de Sint-Martinuskerk in 

Burcht, die eerder dit jaar werd ontwijd en herbestemd. 

Het is een meesterwerk, daarover zijn kenners die het 

schilderij al zagen het eens. Waarschijnlijk sierde het 

kunstwerk het dominicanessenklooster in Temse en werd 

het begin 19de eeuw gekocht door Sint-Martinus.  

Archiefstukken en stijlonderzoek wijzen in de richting van 

Cornelis De Vos (of zijn atelier) als mogelijke auteur. Op 

basis van die bronnen en stilistische analyse komen we 

uit op een datering in het tweede kwart van de 17de eeuw. 

Cornelis De Vos werd geboren in Hulst in 1584/5 en 

overleed in Antwerpen in 1651.  

  

 

ERFGOED 



Sint-Paulus neemt de tijd om dit verder te onderzoeken 
en fondsen te werven voor de restauratie. Want die is 
broodnodig, het werk is helaas in zeer slechte staat. Het 
doek is op verschillende plaatsen beschadigd, de 
verflaag vertoont op vele plekken barsten, het meest 
dringende werk wordt dus het herdoeken van dit mooie 
schilderij, aldus restauratrice Greet Smets.  

Ondertussen is het schilderij weer veilig opgeborgen en 
niet zichtbaar voor het publiek. Binnen enkele jaren 
hopen we het feestelijk te mogen presenteren als een 
schitterende parel van de Sint-Pauluskerk. De zoektocht 
naar de nodige middelen om dit kunstwerk te herstellen 
is met deze begonnen. 

 

Armand Storck en Guido Meeussen 

 

 

ERFGOED 



In 2003 riep de Vlaamse regering het topstukkendecreet, 
de topstukkenraad en de topstukkenlijst in het leven. De 
directe aanleiding vormde de verkoop van vier 
belangrijke stillevens van Joachim Beuckelaer aan de 
National Gallery van Londen twee jaar eerder.  

Dankzij het decreet kunnen dergelijke ‘zeldzame’ en 
‘onmisbare’ stukken, ‘topstukken’ met een uitzonderlijke 
historische, cultuurhistorische, archeologische, 
wetenschappelijke of artistieke betekenis Vlaanderen 
niet zomaar verlaten. Bovendien adviseert, ondersteunt 
en subsidieert deze raad de bezitters van dergelijke 
topstukken. 

Wandel na je bezoek aan het MAS zeker onze kerk nog 
eens binnen. Van de zes topstukken Sint-Paulus rijk is, 
kan je er vijf bekijken. De bekendste zijn ‘de 15 Mysteriën 
van de Rozenkrans’ (1618), geschilderd door elf schilders 
van de 17de-eeuwse Antwerpse Schilderschool en 
‘Dispuut van het Heilig Sacrament’ (1609/1610) van Peter 
Paul Rubens. Beiden prijken al op de topstukkenlijst sinds 
2005.  

Twee jaar geleden in maart werd ook het parament - 
liturgische voorwerpen van textiel - van keizerin Maria-
Theresia (1753) daar aan toegevoegd. Dit ensemble is 
echter te fragiel om getoond te worden. Een uitvoerig 
verslag over dit parament kan je nalezen in PaulLus van 
juli 2021, digitaal te raadplegen op onze website. 

De voorbije zomer mochten we nog drie zilveren objecten 
toevoegen aan de topstukkenlijst. Je kan ze alle drie 
terugvinden in onze schatkamer en, voor alle 
duidelijkheid, niet op de expo in het MAS. Bij de 
beschrijving vermelden we telkens de reden waarom 
deze voorwerpen een plaats kregen op de lijst. 

1. Reliekhouder van de heilige Joannes 
Nepomucenus (1752) 

motivatie: uniek, belang voor collectieve geheugen 

De Tsjech Joannes Nepomucenus werd in 1729 heilig 
verklaard, maar in Vlaanderen vinden we weinig 
afbeeldingen van hem terug.  

Aan de hand van kleine taferelen en symbolen toont 
deze reliekhouder of ostensorium gedetailleerd het leven 
van deze heilige: de bonnet staat voor zijn rol als vicaris-
generaal van het aartsbisdom Praag, de stola voor zijn 
rol als biechtvader van de koningin. De tong met 
hangslot wijst op zijn weigering om dat biechtgeheim te 
breken.  

De cartouche met sterrenkrans symboliseert hoe Maria 
na zijn marteldood in 1393 het lichaam uit het water 
haalde met haar stralenkrans. In 1753 schonk keizerin 
Maria-Theresia dit ostensorium aan de broederschap 
van Joannes Nepomucenus van de Sint-Walburgiskerk, 
één van de oudste kerken van Antwerpen, die in 1817 
werd afgebroken. 

 

EVENEMENTEN 



 

2. Berechtingsciborie, door Hendrik Corbion (1654-
1655)   

motivatie: uniek, zeer hoge artistieke waarde, belang 
voor het collectieve geheugen 

Een compleet exemplaar van een berechtingsciborie, 
zeldzaam omdat het chrismatoriumbusje - een busje met 
daarin de heilige olieën - bovenaan nog bewaard is. Het 
drijfwerk met verschillende tafereeltjes zoals het Laatste 
Avondmaal, de Calvarie en de Verrijzenis is van hoge 
kwaliteit. Ook dit stuk behoorde oorspronkelijk toe aan 
de Sint-Walburgiskerk, meer bepaald aan de 
broederschap van de Veertiendaagsche Berechting. 

EVENEMENTEN 



3. Stralenmonstrans, door Jan Pieter Antoon 
Verschuylen (1839)  

motivatie: uniek, ijkwaarde, artistieke waarden 

Eén van de belangrijkste werken van zilverdrijver J.P.A. 
Verschuylen is de stralenmonstrans met de bekering van 
Paulus. In de stralenkrans zijn er niet minder dan 554 
diamanten verwerkt.  

De juwelen die erin verwerkt werden, zijn offergaven van 
parochianen aan de kerk. Het geheel weegt zo’n 10 
kilogram. 

Caroline De Wever 

 
Bron: 
topstukken.vlaanderen.be 

EVENEMENTEN 



Het nieuwe traject ging zondag 3 september officieus 
van start met een ‘boekentassenwijding’ tijdens de 
eucharistieviering, opgeluisterd door koor Aidomen, met 
Bart Rodyns aan het orgel. 

Dit traject bestaat uit twee luiken: een aantal 
catechesemomenten en een aantal ‘instapvieringen’, 
d.w.z. zondagse eucharistievieringen waarin – o.m. door 
een aangepast muzikaal programma – gezinnen met 
kinderen zich helemaal thuis kunnen voelen. Een 
aangepaste, flexibele en vooral persoonlijke aanpak 
staat daarbij voorop.  

De maandelijkse catechesemomenten worden steeds op 
woensdagnamiddag georganiseerd, de praktische 
informatie vindt u onderaan dit artikel. De kers op de 
taart, de eerste communie dus, vindt plaats tijdens de 
zondagsviering van 26 mei 2024.  

Graag lichten we voor deze viering al een tipje van de 
sluier. Deze bijzondere eucharistie met eerste communie 
zal muzikaal opgeluisterd worden door Kobe, de zoon 
van onze titularis-organist Bart Rodyns. Kobe won al 
verschillende prijzen en speelt onder meer trompet. 

Voor het catechesetraject denken we in de eerste plaats 
aan kinderen geboren in het schooljaar 2016-2017, maar 
het spreekt voor zich dat we graag een uitzondering 
maken als daar goede redenen voor zijn. 

Heeft u interesse of vragen bij dit catechesetraject, dan 
kan u contact nemen met pater (of broeder, u mag 
kiezen) Anton Milh (a.milh@dominicains.be).U kunt hem 
natuurlijk ook aanspreken voor of na de zondagsviering, 
tijdens is een beetje moeilijk. Dat aanspreken kan 
eveneens op een andere activiteit in Sint-Paulus.  

Mark Vermeulen en Anton Milh o.p. – catechisten 

Praktisch: 

x donderdag 19 oktober om 19u, infomoment in 
Sint-Paulus 

x woensdag 15 november, 13 december, 17 januari, 
21 februari, 13 maart en 17 april, van 14u30 tot 
16u catechese vorming in Sint-Paulus  

x zondag 26 mei om 10u30 in de kerk: eerste 
communie 

 

PAROCHIE 



Dit boek gaat over de dominicanenkerk in 
Antwerpen (vandaag de Sint-Pauluskerk). Het is 
opgebouwd rond drie kunstwerken, gemaakt of 
verworven met de hulp van kunstenaar Peter Paul 
Rubens: de cyclus van de 15 mysteriën van de 
rozenkrans (in situ), Caravaggio ‘s 
Rozenkransmadonna (nu in Wenen) en het 
hoogaltaarstuk, de Toorn van Christus (nu in Lyon). 

Tijdens het leven van Rubens werden de kerk en het 
klooster volledig herbouwd, waardoor één van de 
meest spectaculaire gewijde ruimtes in Noord-
Europa ontstond. In dit rijk werk beschouw ik 
vroegmoderne kerken als theaters van de politieke 
economie, waardoor de Sint-Pauluskerk herleeft als 
kern van het commerciële, burgerlijke en religieuze 
leven in Antwerpen. 

De hoofdstukken behandelen opeenvolgende 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de Lage 
Landen, gebaseerd op kunstwerken, gemaakt of 
verworven tussen 1616 en 1620. Deel 1: de 
calvinistische republiek (1577-85); deel 2: het 
Twaalfjarig Bestand (1609-21); deel 3: de 
vijandelijkheden met de Republiek, vóór de Vrede 
van Münster (1648), met focus op het beleg van 's-
Hertogenbosch (1629). 

 

BOEKEN 

 



Het eerste hoofdstuk onderzoekt  de 
mysteriëncyclus in het licht van de 
‘geheugenoorlogen’ die tijdens de wapenstilstand 
werden gevoerd. De rozenkransdevotie kreeg een 
politieke impuls nadat Antwerpen als onderdeel van 
een calvinistische republiek in de vergetelheid werd 
geduwd. 

Dat komt bovenop de rol die de devotie kreeg 
toegewezen tijdens de slag nabij Lepanto van 1571, 
waarin de overwinning de suprematie van 
katholieke troepen over het Ottomaanse Rijk en bij 
uitbreiding, over de protestantse ketterij zou 
hebben bewezen. Ik vraag me in het boek af welke 
rol kunstwerken kunnen spelen in de constructie 
van het historisch geheugen. 

Hoofdstuk twee onderzoekt de vervaardiging en het 
patronaat van de mysteriëncyclus ca. 1617, in kader 
van het programma van katholieke vernieuwing in 
de Spaanse Nederlanden onder leiding van de 
regenten, aartshertogen Albrecht en Isabella. Ik 
vraag me af of kunstwerken politieke betekenis 
kunnen hebben door het feit zelf van hun bestaan. 

Caravaggio ‘s Rozenkransmadonna werd 
gelijktijdig verworven met en voor de 
mysteriëncyclus. Het derde hoofdstuk brengt het 
‘sociale leven’ van het altaarstuk in kaart als een 
‘heilig goed’ op zijn reis van Rome naar Amsterdam, 
daarheen gebracht door de Vlaamse schilder Louis 
Finson en geërfd door zijn zakenpartner, Abraham 
Vinck. Ik vraag me af hoe religieuze kunstwerken 
waarde kunnen krijgen los van hun liturgische 
functie. 

Hoofdstuk 4 onderzoekt de vriendschapsnetwerken 
tijdens de wapenstilstand die de aankoop van het 
schilderij voor de orde der dominicanen mogelijk 
maakten, 'uit genegenheid' voor de Sint-Pauluskerk. 
Een Antwerps netwerk werd geleid door Rubens en 
collega-kunstenaars Hendrick van Balen en Jan 
Brueghel I. Ik vraag me af in hoeverre altruïsme 
wederkerig was in de vroegmoderne tijd, en hoe dat 
een breder maatschappelijk voordeel kon hebben? 

Het vijfde hoofdstuk onderzoekt de afbeelding van 
kloosterprior Michael Ophovius als Sint-Dominicus 
in het hoogaltaarstuk van de Toorn van Christus en 
de bouw van een nieuw koor om het tentoon te 
stellen. In de jaren 1630 werd het hoogaltaarstuk 
geïnstalleerd in een rijk decoratief programma, met 
ondermeer de verloren glas-in-loodramen van 
Abraham van Diepenbeeck, die tien episodes uit het 
leven van Sint-Paulus uitbeeldden. 

Zoals ik beweer, werd het koor of ecclesia fratrum 
een simulacrum (evenbeeld, spiegelbeeld, nvdr) 
van de kathedraal van 's-Hertogenbosch na het 
succesvolle beleg van de stad door de Nederlandse 
stadhouder Frederik-Hendrik. Ophovius, de 
voormalige bisschop van Den Bosch, bracht 
decoratieve voorwerpen van zijn vroegere zetel 
naar het Antwerpse klooster en maakte er een "klein 
Rome" in ballingschap van. 

Ik vraag me af hoe heilige geschiedenis kan worden 
gebruikt als politieke retoriek en hoe kerkdecoratie 
verleden en heden binnen één plaats kan 
samenbrengen. 

 

vertaling Engelse tekst Armand Storck 

Referentie: 

Adam SAMMUT, Rubens en de dominicanenkerk in Antwerpen: kunst en 
politieke economie in een tijd van religieus conflict, Leiden, 2023. 

Een uitgave in de reeks Brill's studies over kunst, kunstgeschiedenis en 
intellectuele geschiedenis, 67, Leiden. 

BOEKEN 

Praktisch: 

x Boekpresentatie op woensdag 25 oktober om 
20u in ‘t Schooltje 

x Ingang langs de Sint-Paulusstraat 22 
x De presentatie vindt plaats in het Engels 
x Aansluitend bieden wij een drankje aan 
x Dit evenement is gratis, maar we verzoeken u 

om uw komst te melden op 
info@sintpaulusantwerpen.be met vermelding 
van het aantal personen. 



Gaspar was geliefd bij zijn opdrachtgevers en het ruime 
publiek, maar tevens bij andere beroemde schilders van 
zijn tijd. Een anekdote – of is het een legende – toont dit 
aan. Antoon Van Dyck passeert tijdens een reis tussen 
Engeland en Antwerpen langs Gent en besluit 
onaangekondigd zijn vriend Gaspar te bezoeken. Die 
heeft daar een huis gehuurd om te ontsnappen aan het 
drukke hofleven in Brussel.  

Het is nog vroeg in de ochtend en De Crayer ligt nog in 
zijn bed, wanneer de dienstbode hem wekt. Gaspar 
springt uit bed en rent ‘gekleed in een lustig nagt-
gewaet’ naar Antoon en omhelst zijn vriend. Die schiet in 
een lach en dreigt ermee om Gaspar in die schaars 
geklede staat te tekenen. Die plagerij zou uitmonden in 
een schitterend portret van Gaspar, weliswaar netjes 
aangekleed. 

In onze kerk hebben we twee altaarstukken van De 
Crayer. De zelfkastijdende Dominicus, getroost door 
Maria en haar lieflijke hofdames, tooide in vroegere 
tijden het Dominicusaltaar aan het doksaal. De piëta 
aan het H. Kruisaltaar is prachtig, hoewel een 19de-eeuws 
massief tabernakel een groot deel van het meesterwerk 
aan het oog onttrekt. Gaspar kende Sint-Paulus en zijn 
kunstwerken. 

Je kunt niet om Hans Vlieghe heen als je De Crayer 
bestudeert. Vlieghe ’s Gaspar De Crayer, sa vie et ses 
œuvres, (Arcade, 1972) biedt een gedetailleerd inzicht 
over de schilder. Het is in dat boek dat Vlieghe een 
vergelijking maakt tussen een figuur op onze 
Rozenkransmadonna van Caravaggio en die van 
Thomas op een werk dat hij toewijst aan De Crayer, 
‘Ongeloof van de heilige Thomas’.  

 

GESCHIEDENIS 

Fragment uit: Hans Vlieghe - Gaspar De Crayer, sa vie et ses œuvres 
(Arcade, 1972) 



‘Omdat Thomas op zijn knieën zit’, schrijft Vlieghe, ‘kan je 
de zolen van zijn vuile voeten zien. Dat motief heeft De 
Crayer zonder twijfel geleend bij de 
Rozenkransmadonna van Caravaggio. Dat schilderij 
werd voor de Sint-Pauluskerk verworven, kort na 1617’. Als 
we de twee schilderijen vergelijken zien we inderdaad de 
vuile voeten, maar ook de houding van Thomas, die bijna 
copy-paste overeenkomt met de anonieme bedelaar, die 
naast de dienstbode knielt op de Rozenkransmadonna. 

We vonden geen goede digitale afbeelding van de 
Ongelovige Thomas, dus namen we contact met de Sint-
Amandus en Sint-Blasiuskerk in Waregem, waar het 
schilderij hangt. We laten de penningmeester, Geert 
Kesteloot, die ons de foto van dit artikel stuurde, aan het 
woord: 

GESCHIEDENIS 

Ongeloof van de heilige Thomas - toegeschreven aan Gaspar De Crayer - 
Sint-Blasiuskerk, Waregem 



Het schilderij was enkele jaren geleden het voorwerp van 
een ‘mislukte’ restauratie. Het canvas bestaat uit 
verschillende delen en bij het verwijderen van het vernis 
zijn de naden van het doek losgekomen. Experten 
hebben het schilderij bekeken en een nieuwe restauratie 
zou enorm veel geld kosten, wat we op dit ogenblik niet 
hebben. Het schilderij hing vroeger in de grote 
vergaderzaal van de dekenij. Door zijn mislukte 
restauratie hangt het nu op een minder prominente 
plaats in de decanale kerk”. 

Uw Paullus wilt zich niet op de borst kloppen, maar een 
broodnodige restauratie aan de pilaartroon voor Maria 
in de Sint-Jacobuskerk van Kapellen kwam met subsidies 
op gang en is vandaag gefinaliseerd, na een artikel in 
uw favoriete tweemaandelijkse blad. Hopelijk krijgt de 
Thomas van Waregem via deze weg dezelfde 
subsidiërende aandacht: de heilige, Gaspar De Crayer 
en de Waregemse kerk verdienen het. 

Overigens houden we graag een slag om de arm. 
Caravaggio en De Crayer hebben geen monopolie op 
vuile voeten. Deze zomer wandelde onze hoofdredacteur 
door de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen en 
trof daar eveneens ongewassen voeten aan. Dit keer van 
een herder op een ‘Aanbidding’, een werk toegeschreven 
aan Abraham Janssens (1573-1632). Of dit werk voor of 
na 1617 gecreëerd werd, weten we helaas niet. 

 
Armand Storck 

GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS 

Aanbidding - toegeschreven aan Abraham Janssens - Sint-Bartholomeuskerk, 
Geraardsbergen 



De kerkraad van Sint-Paulus streeft naar het 
behoud en de herwaardering van het historische 
patrimonium van de site. De verwerving van de 
ruïne past in de grootschalige plannen om dit 
streven te realiseren, aldus voorzitter Paul Bistiaux.  

Een grondige studie over de invulling van het 
gebouw en de tuin is aangevat. 

Deze vleugel van het klooster is door de brand van 
1968 vervallen tot een ruïne, maar het ruime 
gebouw straalt nog altijd de vroegere glorie uit. 

De benedenverdieping werd gebruikt als refter. Op 
oude foto’s van rond 1900 is de keuken in de hoek 
van de tuin nog te zien.  

Op de eerste verdieping bevonden zich de 
slaapzalen voor de gasten, dikwijls studenten van 
het ‘Studium Generale’. Dat was  de universitaire 
opleiding in richtingen zoals wijsbegeerte en 
theologie, die de Antwerpse predikheren vanaf de 
17de eeuw aanboden.  

Armand Storck 

 

ERFGOED 



De ceremonie vond plaats tijdens de orkestmis van 
Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, met een bomvolle 
kerk dus. Nobele onbekenden zijn de twee ‘nieuwkomers’ 
allerminst. Addi en Guy, een onafscheidelijk koppel, 
maken al enkele jaren deel uit van de Sint-
Paulusvrienden en draaien enthousiast mee als 
onthaalmedewerker. 

Guy Embrechts (27 juni 1954) – rechts op de foto - is een 
rasechte Schotenaar. Na zijn studies geneeskunde in 
Antwerpen, vestigde hij zich als huisarts in die gemeente. 
Vier jaar geleden ging hij met pensioen.  

Daarna zat hij niet stil maar startte als vrijwilliger, bij de 
Sint-Paulusvrienden, maar ook in de seniorenadviesraad 
van Schoten en sinds kort bij de Vier Notelaars, een 
aanbodcentrum voor meerderjarigen met een beperking. 

Addi Ryckaert (9 december 1945) – links op de foto -, de 
man van Guy, heeft zijn roots in Antwerpen-Zuid. Na zijn 
handelsstudies aan Sint-Lodewijk werkte hij als 
logistieker in verschillende petrochemiebedrijven in de 
Antwerpse haven. In 2024 is Addi al 20 jaar met 
pensioen.  

Naast zijn inzet voor Sint-Paulus, heeft hij een bijzondere 
hobby, met name het maken van glaskunstwerken in zijn 
studio in Mortsel. Hij exposeerde al verschillende keren. 

 

PAROCHIE 



Naast de installatie van Guy en Addi door onze 
pastoor Didier en hun gelofte om zich steeds in te 
zetten voor Sint-Paulus en de broederschap, kregen 
ook Jean-Marie Wielemans en Jos Mees een 
speciale vermelding. 

 

Zij zijn intussen al meer dan 25 jaar lid van de 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans.  

Guido Meeussen 

…Waarom toetreden tot deze broederschap? Het instandhouden van een traditie van 450 jaar vinden we 
allebei belangrijk. Want tradities zijn de ankers van het verleden. Tradities worden gedragen door tal van 
generaties. Als je goed zoekt, kan je uit dat verleden lessen trekken en antwoorden vinden op de vragen van 
nu. Wie weet ontdek je ook een blik op de toekomst.  
Als lid van de Sint-Paulusvrienden ontvangen we elk jaar duizenden mensen vanuit de hele wereld. Het 
tonen van onze kunstschatten is boeiend, maar ook een antwoord geven op vragen van gelovige en niet-
gelovige bezoekers is belangrijk. Hun dankbaarheid geeft ons warmte  
en voldoening. Warmte die soms lang nawerkt. Dit heeft mee onze keuze voor de broederschap bepaald… 

(bewerkt deel van een tekst van Guy en Addi t.g.v. hun toetreding) 

PAROCHIE 



zaterdag 21 oktober, 15u, kerk 

Reizende koren zingen graag in onze kerk vanwege haar 
akoestiek. Als er dan ook nog een talrijk publiek komt 
opdagen, kan het niet meer op. Afgelopen zomer is onze 
‘fanclub’ van deze gratis namiddagconcerten mooi 
gegroeid. In juni en juli kregen we Amerikaanse en Britse 
schoolkoren over de vloer. Nu is het de beurt aan de 
volwassenen. De ‘Exultate Singers’ is een ervaren 
kamerkoor uit Bristol met 45 zangers. Dirigent David 
Ogden richtte het op in september 2002, sindsdien gaf 
het koor al ruim 250 concerten. Enkele daarvan waren te 
horen op BBC Radio en de populaire BBC programma’s 
‘Songs of Praise’ en ‘The One Show’. 

Het volledige programma ontdekt u via onze website en 
onze nieuwsbrief.

zaterdag 21 oktober, 20u, kerk  

We laten het vocaal Reflection ensemble o.l.v. Patrick 
Windmolders aan het woord:  

“In een snel veranderende wereld worden we overspoeld 
met onheilspellende berichten over conflicten, 
dramatische natuurverschijnselen en extreme politieke 
verschuivingen. De invloed daarvan op de levenskwaliteit 
van grote groepen mensen is vaak gigantisch. Hun 
penibele situatie raakt ons diep en tegelijk staat het ver 
van ons af. Immers, wie zijn die mensen en hoe gaan zij 
hiermee om? Ons medeleven staat bijna altijd tegenover 
een anonieme context. 

In ons programma ‘Give them a face’ geven jonge 
kunstenaars (leerlingen artistieke opleiding van de 
Kunsthumaniora Antwerpen, nvdr.) in hun verbeelding 
een gezicht aan deze anonieme slachtoffers. Tijdens de 
uitvoering laten zij zich inspireren door tekst en muziek 
om simultaan zichtbaar te maken wat het betekent om 
onvrijwillig en kansloos getroffen te worden door extreem 
onheil.” (bron reflectionvocaal.com) 

 

MUZIEK 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x ticket: koop uw toegangsticket (5, 3 of 0 euro) 

voor een bezoek aan de kerk en u krijgt er een 
volledig concert gratis bij.  



Op het programma staat werk van Jules Van Nuffel 
(1883-1953, B), Jonathan Harvey (1939-2012, VK), Alfred 
Schnittke (1934-1998, D),  Joseph Rheinberger (1839-1901, 
Liechtenstein), Samuel Barber (1910-1981, VS), Veljo 
Tormis (1930-2017, Est) en Jake Runestad (°1986, VS). 

woensdag 1 november, 10u30, kerk – voorganger pastoor 
Didier Croonenberghs o.p. 

Tijdens deze viering herdenken we het leven én de dood, 
van degene die we liefhebben maar te snel van ons zijn 
heengegaan. Een stemmige viering die prachtig wordt 
opgeluisterd door de zangers van Utopia Ensemble en 
de muzikanten van Euterpe Baroque Consort o.l.v. Bart 
Rodyns.   

Net zoals de afgelopen twee jaren staat er voor deze 
viering een Lutherse mis (1738/39) van Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) gepland. Maar in tegenstelling tot de 
andere jaren zijn het er deze keer twee, namelijk de BWV 
233 of de (korte) Mis in F groot en de BWV 234 of de 
(korte) Mis in A groot. Als je weet dat alle vier de Lutherse 
missen materiaal ontlenen uit Bachs’ ouder werk, 
meestal cantates en dat de opbouw steeds bestaat uit 6 
bewegingen met een Kyrie en een Gloria, dan weet je 
dat het voor onze muziekdirecteur Bart Rodyns een koud 
kunstje is om hier een geslaagde combinatie van te 
maken.  

Na de viering trakteren we u graag op een babbel bij 
een drankje. 

zondag 12 november, 10u30, kerk – Kyran Joy o.p. 

In oktober kon u reeds kennis maken met gastorganist 
Stefan Verberckmoes. Zijn interesse voor orgels ontstond 
toen hij een kleine versie kreeg van een grootnonkel. Hij 
heeft nooit notenleer of orgellessen gevolgd en leerde 
door bijvoorbeeld de noten in letters boven de 
muziekbalken te schrijven. Stefan heeft als amateur een 
mooie carrière opgebouwd. Eén van zijn mooiste 
momenten was toen hij op het koororgel in de kathedraal 
van Antwerpen een mis van bisschop Johan Bonny 
mocht opluisteren (bron: hln.be) 

Voor deze viering brengt hij violiste JeongSun Goo mee 
met wie hij al tien jaar een muzikaal duo vormt. In haar 
geboorteland Zuid-Korea studeerde ze viool aan de 

Ehwa universiteit in Seoul waar haar interesse voor 
kamermuziek ontstond. Ze verdiepte zich verder in het 
genre en behaalde haar masterdiploma in deze richting 
in 2005 aan het conservatorium in Rotterdam onder Ilya 
Grubert en Thijs Kramer.  JeongSun is sinds 2008 
concertmeester van het strijkersensemble Entente 
Cordiale en lid van verschillende ensembles voor 
kamermuziek. Sinds 2019 is ze lid van het De La Haye 
Ensemble (bron: delahaye-ensemble.com) 

MUZIEK 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x tickets: vvk € 25 / kassa € 30 
x reserveren op hello@reflectionvocaal.com 



zaterdag 18 november, 20u, kerk 

Mannu Wuyts en zijn Muzikaal Ensemble Alegría zakken 
voor hun najaarsconcert opnieuw af naar Sint-Paulus. 
Drie keer staat ‘Dixit Dominus’ op het programma, 
telkens gecomponeerd door drie groten uit de barok: 
Georg Friedrich Händel (HWV 232), Antonio Vivaldi (RV 
595) en Jan Dismas Zelenka (ZWV 68). Alegría voert zijn 
concerten steevast uit op historische instrumenten. 
Gastsolisten zijn de sopranen Jana Pieters en Marie van 
Luijck, altus Jan Wouters, tenor Leander Van Gijsegem
en bariton Matthew Zadow (bron: alegria-online.be). 

zondag 19 november, 10u30, kerk – voorganger pastoor 
Didier Croonenberghs o.p. 

Let op! Om praktische redenen vieren we dit jaar Sint-
Cecilia een weekje vroeger dan normaal. U mag uw 
stembanden voor de Deutsche Messe van Franz 
Schubert dus wat vroeger beginnen smeren. Het is zowat 
de enige orkestmis waar u zonder enige schroom mag 
meezingen. Ziet u het niet zitten om voor de 
patroonheilige van de muzikanten te zingen? Geen 
probleem, koorleider Erik Demarbaix brengt 
verschillende Vlaamse koren mee en krijgt de 
instrumentale steun van de koninklijke fanfare ‘De 
Trouwe Vrienden’ uit Duffel en de koninklijke fanfare 
‘Sint-Niklaas’ uit…Putte. Na de viering trakteren we u 
graag op een babbel bij een borrel. 

Foto: http://www.nicolasdetroyer.be 

Geen enkele psalm werd meer onderzocht door 
Bijbelexegeten dan psalm 110. Dixit Dominus of ‘de Heer 
zegt’ zijn de eerste woorden van deze tekst, die behoort 
tot de groep der koningspsalmen, psalmen geschreven 
door koning David. Drie van de vier evangelisten 
refereren aan deze psalm, Paulus zelfs bij herhaling. 
“David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest 
bewogen: ‘De Heer heeft gesproken tot Mijn Heer: Zit 
aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden onder Uw 
voeten heb gelegd” (Marcus 12, 36). 'Mijn Heer’ verwijst 
naar Jezus. Psalm 110 wordt daarom geïnterpreteerd 
als de voorbeschouwing op de Dag der Oordeels 
wanneer Jezus als Messias zal plaatsnemen aan de 
rechterhand van God.  

Geen enkele Bijbeltekst werd meer op toon gezet dan 
psalm 110. Het is een klassieker onder de 
zondagvespers. Naast de hierboven vermelde 
componisten hebben ook Alessandro Scarlatti, 
Wolfgang Amadeus Mozart (o.a. Vesperae solennes de 
Dominica KV321) en Claudio Monteverdi (Mariavesper 
SV206) deze koningspsalm getoondicht. Dixit Dominus 
wordt op 18 november een spiritueel, fonkelend feest 
van steeds wisselende klankkleuren, jubelende 
koormuziek, ontroerende solo’s, samen met een 
energiek en triomfantelijk orkest. 

MUZIEK 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x tickets: vvk € 25 (-25 j. € 10) (voorverkoop tot 

15/11)/kassa + € 2 
x bestellen via 03 239 26 08 of via 

kaarten@alegria-online.be  
x meer info via www.alegria-online.be 



zondag 19 november, 15u, kerk  

Een middeleeuws verhaal over een ridder en zijn zwaard, 
over gevechten, land veroveren, vriendschap en verraad. 
Is dat echt zo middeleeuws als het klinkt of is het akelig 
actueel? 

Het 'Roelandslied' is gebaseerd op de bekende 
middeleeuwse Roelandssage, waarin de gelijknamige 
ridder in 778 sneuvelt tijdens de terugtocht van Karel de 
Grote uit wat we vandaag Spanje noemen. Hans 
Leenders maakte op uitnodiging van Orgelpark 
Amsterdam en in samenspraak met uitgever Leduc in 
Parijs een bewerking van dit orkestwerk, geschreven 
door de Parijse componiste Jeanne Demessieux.  

Het werd een prachtig stuk kamermuziek voor 
harmonium, piano, soliste en koor. Het duo Nicolas 
Callot en Bart Rodyns zorgt voor de noodzakelijke 
expressie in deze bezetting. Ze doen dat met de in de 
19de eeuw erg populaire combinatie van piano of 
‘hamerklavier’ en harmonium of ‘expressiever orgel’. 
Samen met de jonge theatermaker Noah Janssen wordt 
dit moderne werk van een middeleeuws lied omgevormd 
tot een eigentijdse vertelling, gebracht door de stemmen 
van mezzosopraan Franske van der Wiel en het koor 
Studium Chorale. De typisch Franse muziek van 
Demessieux speelt uiteraard de hoofdrol. 

MUZIEK 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x tickets: 20 euro, bestellen via info@eubc.be 
x Meer info via studiumchorale.nl 

Jeanne Marie Madeleine Demessieux, geboren in 
Montpellier (1921) en gestorven in Parijs (1968) was 
organiste, pianiste, componiste en onderwijzeres. Zij 
was bovendien één van de weinige vrouwelijke 
organisten, bekend om haar virtuositeit.  

Nauwelijks 12 werd ze al benoemd tot organist-titularis 
van de Saint-Espritkerk in het 12de arrondissement van 
Parijs, een functie die ze 29 jaar uitoefende. Van 1936 
tot 1939 en van 1941 tot 1946 studeerde ze bij organist 
Marcel Dupré (1886–1971), die haar prees als zijn beste 
leerling ooit.  

In 1946 gaf ze haar eerste concert in de Salle Pleyel in 
Parijs. Dit vormde de start van een internationale 
carrière als organiste met meer dan 700 concerten in 
Europa en de Verenigde Staten, wat haar als eerste 
vrouwelijke organiste ooit een platencontract 
opleverde. Demessieux had een fenomenaal geheugen. 
Ze kende 2500 werken, inclusief de complete 
orgelwerken van Bach, Franck en Liszt uit het hoofd.  

In 1962 werd ze organiste in de Parijse kerk La 
Madeleine. Daarnaast was ze professor aan de 
conservatoria van Nancy (1950-52) en Luik (1952-68). 
Tijdens een groot deel van deze Luikse periode - die 
allicht haar sterke band met België en in het bijzonder 
Limburg verklaart - schreef Demessieux aan het 
Chanson de Roland (1951-1956). Ze noemde dit 
avondvullend werk in oratoriumstijl zelf een poème 
lyrique en vingt chants. Haar muzikale nalatenschap 
bevindt zich nu in het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg in Maastricht. Opmerkelijk detail: één van haar 
leerlingen was Jean Wolfs, de voorganger van Hans 
Leenders (zie hierboven) als cantor-organist in de Onze-
Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. 

In 1960 werd ze benoemd tot ridder in de Belgische 
Kroonorde. Van haar oeuvre zijn vooral de Six Études, 
op. 5 (1944) bekend, vanwege de zeer hoge 
moeilijkheidsgraad. Demessieux overleed op 47-jarige 
leeftijd aan kanker. De uitvaart vond plaats in de 
Madeleinekerk. Tijdens de uitvaartdienst werd het orgel 
niet bespeeld, maar bedekt met een zwart laken tot aan 
de vloer. 



zondag 26 november, 10u30, kerk, voorganger Anton 
Milh o.p. 

Nadat de Italiaanse en Europese orgelgrootheden in de 
kijker werden gezet, is het nu de beurt aan de Franse 
componisten. Onze titularis-organist Bart Rodyns licht 
nog geen tipje van de sluier. Houd daarom zeker onze 
website en nieuwsbrief goed in de gaten. Wél zeker is 
dat na deze viering van Christus Koning de broeders 
klaar staan voor een babbel én de ondertussen niet 
meer weg te denken borrel. 

zondag 26 november, 15u, ’t Schooltje 

De Limburgse pianist en componist Maarten Lingier 
(°1993) startte zijn pianostudies in Amsterdam. Aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel behaalde hij in 
2017 ‘cum laude’ zijn masterdiploma. In 2018 besloot hij 
compositie te studeren aan de Ecole Normale de 
Musique de Paris, Alfred Cortot, een studie die hij een 
jaar later afrondde met de onderscheiding 'Degré 
Supérieur de Composition’. In datzelfde jaar werd hij 
gevraagd om een kameropera met rapinvloeden te 
schrijven voor het B-Classic festival. Dit werk werd 
uitgevoerd op 28 maart in C-Mine, Genk.  

Eveneens in 2019 werd hij finalist van het concours 'Île de 
créations'. Zijn werk Suite concertante pour violoncelle 
werd uitgevoerd in 2021 door het 'Orchestre National 
d'Île de France' met Victor-Julien Laferrière als solist en 
uitgezonden op France Musique. In 2020 kreeg hij de 
opdracht voor een compositie voor viool en piano. Dit 
werk was verschillende keren te horen op Klara met 
Vilmos Csikos op viool en Lingier aan de piano. 
Vervolgens haalde hij in Parijs, in de ‘Ecole Normale de 
Musique’, de eerste prijs ‘compositie’. 

Het concert wordt georganiseerd door het Emmanuel 
Durletfonds. Het volledige programma ontdekt u via onze 
website en onze nieuwsbrief. 

 

zondag 3 december, 10u30, kerk – voorganger Francis 
Akkara o.p. 

Met zijn 15 minuten is deze orkestmis (1775/76, Salzburg) 
de kortste mis die Mozart geschreven heeft. De naam 
‘orgelsolo’ heeft hij te danken aan de markante plaats 
die het orgelspel inneemt in het Benedictus. Verder 
komen er ook trompetten en pauken in voor, waardoor 
de mis niet enkel kort (‘brevis’) is maar ook plechtig 
(‘solemnis’). 

O.l.v. Patrick Windmolders zorgt vocaal ensemble 
Reflection samen met de muzikanten van Euterpe 
Baroque Consort voor een stemmige uitvoering. Maar 
een viering van Sint-Elooi zou niet compleet zijn zonder 
de aambeeldslagers, de smeden van het broederschap 
van Sint-Elooi en de koperblazers van de Scheldezonen 
uit Hoboken. De jachthoornblazers van de Koninklijke 
Antwerpse Jachthoornkring maken het feest compleet. 
Na de viering trakteert het broederschap u graag op een 
warme borrel op de Veemarkt. 

Praktisch: 

x ingang langs de Sint-Paulusstraat 
x tickets: 18 euro voor niet-leden, 14 euro voor 

leden, 16 euro voor 60+ers en 8 euro voor -21-
jarigen 

x bestellen via emmanuel-durlet.be of storten op 
de rekening BE35 3200 4363 7037 op naam van 
het Emmanuel Durletfonds vzw met de 
vermelding ‘Maarten Lingier’ en het aantal 
plaatsen. 

MUZIEK 



zondag 10 december, 10u30, kerk – voorganger Didier 
Croonenberghs o.p. 

December is vaak koud maar vooral erg donker. Met de 
adventsvieringen én de viering van de heilige Lucia laten 
we dat niet aan ons hart komen.  Vocaal ensemble Close 
Cover, op het groot orgel begeleid door Erwin van 
Bogaert, zorgt voor een instant warm gevoel en een 
heldere, frisse kijk op deze tijd van het jaar. Na de viering 
biedt de broederschap van de H. Lucia u een drankje 
aan.  

Het vocaal ensemble Close Cover werd in januari 2022 
opgericht en bestaat uit zeven zangers en zangeressen, 
allemaal ervaren amateurs met een passie voor 
koormuziek. Met enthousiasme verkent het ensemble 
allerlei stijlperiodes, van renaissance tot hedendaags, 
waarbij de vreugde en schoonheid van vocale stemmen 
in harmonie centraal staan. Zij laten zich hierbij 
inspireren door vermaarde ensembles zoals Voces8 en 
The King’s Singers. 

zondag 10 december, 15u, ’t Schooltje 

Paul Heyman (°1994) studeerde af bij Raphael Wallfisch 
in Zürich met de grootste onderscheiding en vervolgde 
zijn opleiding bij France Springuel in Parijs. Hij behaalde 
prijzen op verschillende nationale en internationale 
wedstrijden. Paul speelt op een cello van ca. 1740, 
gebouwd door J. C. Hoffman, de belangrijkste 
leverancier van instrumenten van J.S. Bach. Hij is als 
solist één van de meest actieve musici van België. Er 
verschenen twee cd’s met Belgische romantische werken 
voor cello en piano, verder ook werk van Alexander 
Skrjabin, Josef Suk, Franz Schubert en Felix. 
Mendelssohn. 

Wouter Valvekens (°1997) kreeg zijn eerste pianolessen 
op 6-jarige leeftijd aan het conservatorium van 
Mechelen. Na studies bij Polina Leschenko in Antwerpen, 
zette Wouter zijn studies verder aan de Royal Academy 
of Music in Londen bij Ian Fountain. Tijdens zijn opleiding 
nam hij al deel aan verschillende internationale 
concours zoals de César Franck International Piano 
Competition in 2016 (3de prijs) en de Paços Premium 
International Competition in Portugal in 2019 (1ste prijs). 
Met violiste Alice Van Leuven en Paul Heyman richtte hij 
het trio Aries op. Als concertpianist treedt Wouter in heel 
West-Europa op. 

Het volledige programma, een organisatie van het 
Emmanuel Durletfonds, ontdekt u via onze website en 
onze nieuwsbrief. 

MUZIEK 

Voor actuele info: check onze website (www.sintpaulusantwerpen.be) en schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

 

Caroline De Wever en Guido Meeussen 

 



De kuipers, of vatenmakers, vormden samen met de 
schrijnwerkers één ambacht tot 1471 en hadden hun 
gezamenlijke gildealtaar in de kathedraal. De 
patroonheiligen van de schrijnwerkers waren Johannes 
de Doper en Johannes de Evangelist. De kuipers kozen  
de heilige Matthias als patroon, niet te verwarren met de 
evangelist Mattheüs. 

Volgens één van de vele legendes over zijn leven, werd 
Matthias gestenigd en daarna onthoofd met een bijl. 
Daarom zouden de kuipers hem tot patroonheilige 
hebben genomen. De dissel die de heilige vasthoudt is 
een soort bijl waarvan het blad dwars op de steel zit en 
waarmee kuipers het ruwe hout bewerken (1). 

Matthias is de apostel die na het verraad en de 
zelfdoding van Judas diens plaats innam. Hij stierf 
volgens de overlevering omstreeks het jaar 63 in 
Jeruzalem. In de reeks apostelbeelden in de middenbeuk 
van onze kerk kreeg Paulus als twaalfde een plaats in 
het rijtje, niet Matthias. 

In 1497 scheidden de kuipers zich af van de 
schrijnwerkers en kregen ze het Sint-Jans altaar in de O.-
L.-Vrouwekerk ter beschikking. Het schilderij dat ze toen 
lieten maken, wordt voor het eerst vermeld in 1655, het is 
een kruisafneming. In een inventaris uit 1660 werd de 
naam van ‘Quinten Massys' toegevoegd. 

  

 

ERFGOED 

Foto 1: Heilige Matthias, anoniem, gepolychromeerd eikenhout en zilver 
(1688) (collectie Koning Boudewijnstichting, Fonds Pierre-François Tilmon, 
in depot bij het Musée provincial des Arts anciens du Namurois, Namen), 
met dank aan de Koning Boudewijnstichting.   



Op 8 januari 1680 bestelden de kuipers voor hun nieuwe 

portiekaltaar bij Hendrik Herregouts een schilderij dat de 

marteldood van de heilige Matthias voorstelt (3) 

Hendrik ontving voor dit schilderij 425 gulden. 

Het vorige schilderij (van Quinten Metsys dus) werd 

bewaard in het gildehuis van de kuipers op de Grote 

Markt, maar het zal in 1697 verkocht worden uit 

geldnood. 

In 1684 schonk Willem de Ryck een schilderij met een 

steniging van de heilige Matthias aan het kuipersgilde 

(2). Als dank werd hij in februari uitgenodigd op een 

etentje bij het gilde. De kuipers beschikten nu over twee 

altaarstukken, die alternerend op het altaar werden 

geplaatst. 

Niet iedereen was even enthousiast over de schilderijen. 

De Antwerpse jezuïet, Daniel Van Papenbroek, schreef in 

zijn Annales Antverpienses dat ze een gouden schilderij 

(dat van Metsys) hadden geruild voor twee koperen 

schilderijen. Niettemin lieten de kuipers een mooie 

omheining aanbrengen rond hun portiekaltaar, waarvan 

restanten te zien zijn in de kathedraal.  

ERFGOED 

Foto 3: Steniging van de heilige Matthias, Willem de Ryck (rond 

1684), Sint-Pauluskerk. 

Foto 2: Marteldood van de heilige Matthias, Hendrik Herregouts 

(ca. 1680), Sint-Pauluskerk. 



Willem de Ryck werd geboren in Antwerpen in 1648 waar 
hij gedoopt werd in de kathedraal op 17 december. Hij 
overleed in Londen in de periode 1697-1699. Willem was 
een leerling van Erasmus Quellinus II  

Naast schilder was hij ook goud- en zilversmid, in 
Engeland was hij eveneens actief als etser. Een bekende 
gravure van William hangt in het Rijksmuseum van 
Amsterdam, Suzanna en de ouderlingen. 

Zijn eerste schilderij schonk hij aan het Kuipersgilde in de 
kathedraal op 22 februari 1684 

Hendrik Herregouts (1633-1704) werd geboren te 
Mechelen als zoon van David Herregouts en Cecile 
Geniets. Drie van hun vier zonen werden kunst-schilders. 
Hendrik Herregouts werd in 1664 lid van het Sint-
Lucasgilde. 

Zijn indrukwekkendste schilderij Het Laatste Oordeel 
schilderde hij voor de Sint-Annakerk in Brugge. Het doek 
dat boven de inkomdeur hangt heeft een oppervlakte 
van 104 m2. Het schilderij is een paar jaar geleden 
gerestaureerd. Herregouts overleed in Antwerpen in 1704. 

 

De twee schilderijen van de kuipers bevinden zich 
vandaag in de Sint-Pauluskerk. Achteraan in de kerk 
tegen de noordzijde hangt De steniging van de apostel 
Matthias van Willem de Ryck, aan de zuidkant bevindt 
zich De onthoofding van de apostel Matthias van 
Hendrik Herregouts. 

In 1802 werd Sint-Paulus de parochiekerk van het 
schipperskwartier in plaats van Sint-Walburgis. Die kerk 
deed tijdens het Franse bewind dienst als opslagplaats 
en werd in 1817 gesloopt. De Kruisoprichting van Rubens 
uit Sint-Walburgis kwam in de kathedraal terecht.  

Pas in 1840 arriveerden de twee schilderijen van het 
kuipersgilde in onze kerk. Al jaren circuleert een 
hardnekkig verhaal dat Sint-Paulus die twee werken 
kreeg in ruil voor de Kruisoprichting - die om onduidelijke 
redenen naar de kathedraal ging - maar bewijs daarvoor 
hebben we (nog) niet gevonden. 

Verschillende bronnen tonen aan dat de werken allebei 
een tijdlang in het hoogkoor van onze kerk hebben 
gehangen. Daarna vertoefden ze een tijdje op de zolder 
(in elk geval tot 1883), voor ze hun huidige plaats kregen. 
Het schilderij van Hendrik Herregouts werd in 1971 
gerestaureerd, dankzij het mecenaat van Jos Van den 
Eede, toen voorzitter van het Vlaams Economisch 
Verbond (V.E.V.). 

 

 

 

Walter Geluyckens 

 

 

 
Bronnen: 

Inventaris van het kunstpatrimonium van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Antwerpen. 
Jozef VAN LERIUS, Onze lieve vrouwe Kerk van Antwerpen, vóór 
den tweeden inval der Franschen, in 1794,  Antwerpen, 1853. 
Archief van Greet Smets 
Josua BRUYN, in Oud Holland Tijdschrift voor kunst in de lage 
landen, nr.16  pag. 65 
Ria FABRI en Nico VAN HOUT, Van Quinten Metsys tot Peter 
Paul Rubens, uitgegeven door De Kathedraal vzw & BAI 
publishers. 

ERFGOED 



Auteur Wendy Wauters wijst in haar boek De geuren van 
de kathedraal (Lannoo, 2023) op het praktische nut van 
zijluiken aan altaarstukken: “De brandende kaarsen 
stonden tijdens de mis vervaarlijk dicht tegen de 
kostbare altaarstukken, wat meteen de reden was om de 
buitenluiken vaak volledig zwart te schilderen of alleen 
maar in grijstinten te tooien”. De zijluiken werden 
geopend tijdens hoogdagen en bleven voor de rest van 
het jaar meestal gesloten. 

Ook in de Sint-Pauluskerk wilde de kerkraad in de 19de 
eeuw de schilderijen beschermen, zo lezen we in de 
notulen van de zitting van 8 augustus 1813: “De kamer 
der kerkmeesters van Sint-Paulus heeft genoteerd dat 
het gordijn van het altaarstuk van het koor gemaakt is 
om dat schilderij te bevrijden van de aanhoudende hitte 
van de zomer en ook van het stof, dat door kuisen van 
koor en kerk daarop zou kunnen vallen”. Het gaat om 
bezorgdheid over het schilderij De Kruisafneming van 
Cels, dat pas luttele jaren eerder in het hoogaltaar was 
geplaatst. 

De kerkraad wilde natuurlijk dat kerkgangers hun nieuwe 
aanwinst af en toe konden zien en voegde eraan toe: 
“Dat nochtans dit pronkstuk, dienende tot sieraad van 
het huis Gods, op alle bijzondere feestdagen der kerk en 
die dagen op welke deze kerk het meest bezocht wordt, 
aan de ogen van het publiek niet mag onttrokken 
worden”. 

 

 

DIGITAAL 

 



‘  
De bovenste torenkamer van de Van Straelentoren biedt 
een prachtig uitzicht over de stad. We zien vier van de 
vijf monumentale kerken, met daarbij uiteraard onze 
kerk. Deze toren met bijhorend woonhuis bevindt zich in 
de binnenstad, tussen het Frans Halsplein en de Korte 
Sint-Annastraat. 

Antoon Van Straelen kocht dit pand in 1565. Hoewel de 
buitenburgemeester zelf katholiek was, gedroeg hij zich 
tolerant tegenover andere godsdiensten. Hij probeerde 
samen met Willem van Oranje een toenadering tot stand 
te brengen tussen katholieken en lutheranen. Om die 
reden liet de hertog van Alva hem voor de Raad van 
Beroerten brengen. Het vonnis luidde: verbeurdverklaring 
van alle goederen en … de doodstraf. Op 24 september 
1568 werd hij onthoofd in Vilvoorde. 

 

 

DIGITAAL 

We komen er niet uit en vragen onze geachte lezers langs 
deze weg om hulp. Welk woord gebruikte ‘Pietro Pauolo 
Rubens’ (zijn spelling) precies in een brief op 17 september 
1626? 

In Paullus hebben we eerder dit jaar in twee delen het 
spannende verhaal gebracht over prior Michael Ophovius 
van het Antwerpse predikherenklooster en zijn gewaagde 
missie naar Heusden in 1623, die hem bijna zijn hoofd 
kostte. We hebben aangetoond dat zijn vrijlating te danken 
was aan een Mata Hari van de 17de eeuw, Bertholda van 
Swieten en dat zijn ‘vrienden’, zoals Pieter Paul Rubens een 
eerder matige rol vertolkten in het ‘happy end’. 

Als compensatie voor zijn ontberingen en waarschijnlijk ook 
om haar schuldgevoelen wat te temperen, zorgde de 
infante Isabella er na zijn vrijlating voor dat Ophovius 
benoemd werd tot bisschop van ’s Hertogenbosch. Dat 
gebeurde in 1626. Rubens meldde dit aan zijn penvriend 
Pierre Dupuy in een PS van een Italiaanse brief, op 17 
september 1626. 

Er zijn veel bronnen die de brief gebruiken als bewijs voor 
de hulp die Rubens heeft geboden om de vrijlating van 
Ophovius te verkrijgen. Wij zien er enkel een bewijs in dat 
ook Rubens over een gevoel voor humor beschikte. 
Afhankelijk van de bron scheef Rubens in de laatste zin: 
“De ruil van de strop/ ketenen/ kerker tegen een mijter 
heeft hem goed gedaan". 

De brieven van Pietro Pauolo aan Dupuy zijn nu 
gedigitaliseerd en beschikbaar op het platform van BNF 
Gallica (FR). Het PS in de brief uit 1626 is duidelijk, behalve 
dat ene woord, dat de ruil tegen een mijter beschrijft. De 
foto’s tonen het volledige PS en het deel van de zin waar 
het om gaat. 

Wat denkt u van het tweede woord op de detailfoto? Als 
het ‘strop’ zou zijn, dan staat er ‘cappio’, als het ‘kerker’ 
zou zijn, dan staat er ‘carcero’ en dan is er nog een soort 
combinatiewoord ‘strop en kerker’, dan zou het ‘laccio’ zijn. 
Of is het toch een woord dat iets volledig anders betekent? 
En heeft dat gekke krulletje onder de vierde letter een 
betekenis? We komen er niet uit. 

 

 

We zullen u eeuwig dankbaar zijn als u uw ideeën of tips 
kunt schrijven aan info@sintpaulusantwerpen.be – een 
mooi geschenk en eeuwige roem zal volgen voor wie ons 
als eerste een sluitend antwoord kan bezorgen! 

 
  

 

DIGITAAL 



In een stukje grond achter het koor van de Sint-
Pauluskerk staat een boom, die elke herfst zorgt voor 
bladeren in de dakgoot van het aanpalende 
Zwartzusterklooster, met alle gevolgen van dien.Toen 
men de boom wilde omhakken kwam een boomspecialist 
ter plaatse en stelde vast dat de boom een zeldzame 
bergiep (Ulmus glabra) was. “Laten staan”, luidde zijn 
advies.  

De meeste iepen worden door een schimmel aangetast. 
In 1930 ging 60 % van het iepenbestand verloren. Een 
tweede epidemie begon in 1972 en duurt nog steeds. 
Enkel een jaarlijkse injectie tegen de iepenschimmel 
helpt. Onze bergiep heeft geen spuitje nodig. Hij staat al 
decennia lang gezond en wel achter de koorapsis van de 
kerk. 

De schitterendste foto’s van een lege Sint-Pauluskerk, met 
uitgekiende balans tussen gezichtspunt, lichtinval en 
sluitersnelheid, kunnen maar op matige belangstelling van 
onze pastoor Didier rekenen. “Waar zijn de mensen?”, 
vraagt hij dan, “ik wil volk in mijn kerk, ook op de foto’s”. 

Hij heeft gelijk, wat ben je met een stijgend aantal 
gelovigen tijdens de vieringen in Sint-Paulus, als je volhardt 
met foto’s van een lege kerk? Vandaag maken we het goed 
met een mooie foto uit de oude doos en we geven aan de 
pastoor tegelijk een tip om nog meer mensen naar onze 
kerk te brengen: stuur het leger! In 1930 brengt het 
tijdschrift ‘Antwerpen’ verslag uit van de 100ste verjaardag 
van het 8ste Linieregiment, met een viering in de Sint-
Pauluskerk. Het is één van de oudste regimenten van België 
en werd opgericht met een decreet van het Regentschap 
op 16 oktober 1830. De soldaten van het regiment 
verdienden hun frontstrepen tijdens de Wereldoorlogen. 

De foto is genomen vanop het oksaal en daarom een 
beetje wazig in de verte. Hij geeft een goede indruk van 
een preconciliaire kerk, zonder vieringaltaar, waar de 
priesters in het Latijn aan het hoofdaltaar celebreerden, 
met hun rug naar de mensen. Opvallend zijn de bakstenen 
ribben van het gewelf (nu witgekalkt) en de enorme 
kroonluchter (letterlijk met kroon), ongeveer boven de plek 
waar nu het vieringaltaar staat. De foto is waarschijnlijk 
genomen rond het feest van het heilig Kruis, want het 
schilderij van Cels, ‘De Kruisafneming', aan het hoogaltaar 
is bedekt met een enorm kruisdoek. Honderden mensen 
dringen op het hoogkoor en in het kerkschip om een glimp 
en geluid op te vangen van de mis. Zo, onze taak is weer 
volbracht, een gelukkige pastoor is er twee waard. 

 

DIGITAAL 



Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1932 in Los 
Angeles in de Verenigde Staten werden er ook 
kunstwedstrijden georganiseerd. Kunstwerken, 
geïnspireerd door sport, kwamen in aanmerking voor 
medailles in vijf categorieën: architectuur, literatuur, 
muziek, schilderkunst en beeldhouwkunst. Deze 
merkwaardige wedstrijden maakten van 1912 tot 1948 
deel uit van het olympische programma. In 1932 stuurde 
België een echtpaar naar Los Angeles voor de 

olympische discipline schilderkunst. Het waren Désiré 
Acket (1905 – 1987) en zijn vrouw, Nelly Degouy (1910 – 
1979). Ze wonnen geen medailles. 

Désiré en Nelly waren tekenaars, beeldsnijders en 
auteurs. Désiré was bekend voor zijn grafische kunst, die 
werd gepubliceerd in boekillustraties, kalenders en als ex 
libris. In het tijdschrift ‘De Stad’ verscheen in 1930 een 
tekening van Désiré Acket, een gezicht op de Veemarkt, 
met achteraan de onvermijdelijke Sint-Pauluskerk. Acket 
heeft een ‘belle’ van het Schipperskwartier prominent 
vooraan gezet, terwijl op de achtergrond zeer grote 
mensen voor de gevels van café ‘Het Schaap’ 
paraderen. De bomen imiteren de kerk en reiken tot aan 
de wolken. Antwerpen, je zal altijd een stad van reuzen 
zijn, al is het maar in ons hoofd en in onze kunsten. 

In 1943 laat pastoor Louis Van Bostraeten een kelk maken 
voor zijn ouders Petrus Van Bostraeten en Catharina De 
Vos. En geloof het of niet: hij liet de goudsmid als ‘knoop’ 
een zilveren Paulusbeeldje uit de 17de eeuw gebruiken, 
afkomstig van een altaarkruis. Dat altaarkruis gemaakt 
van ebbenhout, schildpad, buxus en perelaar bevindt zich 
vandaag nog steeds in de sacristie. 

Het Paulusbeeldje stond in een nis van dat kruis met 
onderaan een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw die een 
paternoster aan de heilige Dominicus geeft. In die nis werd 
het originele beeldje vervangen door een kopie. Waarom 
de pastoor het authentieke beeldje als onderdeel van de 
‘familiekelk’ wou is niet duidelijk. Hij had toch de kopie 
kunnen gebruiken en het origineel laten waar het was? Hoe 
dan ook: de kelk kan u nog altijd bewonderen in onze 
schatkamer. 

 

DIGITAAL 



Het lijkt of de Sint-
Pauluskerk er een 
venster bij krijgt, 
wanneer in de 
zomer de avond 
uit een heldere 
hemel neerdaalt 
over het 
Schipperskwartier 
(vallen doet hij 
niet in 
Antwerpen). 

Het centrale 
westelijke venster 
licht gedurende 
de dag amper op 
in zijn donkere 
muur boven het orgel. ’s Avonds voltrekt zich een 
metamorfose. Langzaam schuift de zon op, ze zoekt even 
haar juiste hoek en valt dan oogverblindend Sint-Paulus 
binnen, voor een laatste keer die dag. De feniks 
bovenaan het orgel heeft hier bijna 24 uur op gewacht. 
Hij kronkelt en strekt zijn lijf naar de zon en de gouden 

vlammen die hem 
omringen 
bewegen 
schijnbaar echt in 
de weelde van 
zonnevuur. 

Dan stoten de 
bazuinende 
engelen één kort 
signaal uit. De 
feniks 
gehoorzaamt en 
plooit terug, zijn 
vlammen doven. 
De nacht in Sint-
Paulus begint. 

Na afloop van een avondconcert of evenement controleert 
en sluit een gemotiveerde groep vrijwilligers de Sint-
Paulussite. De ene gaat naar links, de andere naar rechts, 
een derde rechtdoor en zo komen alle deuren en sloten 
aan de beurt, voordat ten slotte de alarmen worden 
geactiveerd. 

De kerk en de kloostergangen worden nooit helemaal stil. 
Het vele houtwerk kraakt als de temperatuur zakt, de 
lampen tikken nog lang na het doven en de ‘vent du pôle 
Nord dans la rue Saint-Paul’ (Max Elskamp) doet 
onmerkbaar, maar wel hoorbaar, onvermoede objecten in 
het gebouw bewegen. 

Als er nog maar één lamp brandt en je passeert de heilige 
Lucia, die nu in de pandgang staat, dan wordt het pas 
echt eng. Je collega’s staan al in de tuin op je te wachten, 
een geluid op de binnenkoer van het klooster doet je naar 
de muur kijken en dan… aaargh. Alfred Hitchcock zou er 
een prachtige scène uit gepuurd hebben. 

 

DIGITAAL 

Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke weetjes lezen en/of op de hoogte 
blijven van allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk? Bezoek dan onze 

Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagrampagina @sintpauluskerkantwerpen 

            
Alle Facebookberichten en nieuwsjes verschijnen ook op onze website: www.sintpaulusantwerpen.be 

Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever) 



 

 
10u30  Allerheiligen - voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p.  

Orkestmis – Lutherse Mis - J.S. Bach 
      Ensemble Utopia en Euterpe Baroque Consort o.l.v. Bart Rodyns  

19u00  Allerzielen - Crypte - voorganger Francis Akkara o.p. 
10u30  31s te zondag van het jaar - voorganger Francis Akkara o.p. 

     Gezongen mis met orgel - titularis-organist Bart Rodyns 
10u30  32s te zondag van het jaar - Voorganger Kiran Joy o.p. 

     Solistenmis met JeongSun Goo, viool - orgel met organist Stefan Verberckmoes 
20u00  Concert Muzikaal Ensemble Alegria  - Dixit Dominus 
10u30  33s te zondag van het jaar/Sint-Cecilia - voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p.  

Koor-/orkestmis – Deutsche Messe - F. Schubert 
      Vlaamse koren, Koninkli jke fanfares ‘De Trouwe Vrienden’ (Duffel)  
      en ‘Sint-Niklaas’ (Duffel)  o.l.v. Erik Demarbaix - orgel met titularis-organist Bart Rodyns 
        15u00   Concert Studium Chorale en Bart Rodyns - ‘La chanson de Roland’  

10u30  Christus Koning - voorganger Anton Milh o.p. 
     Orgelmis met thema: Parijse orgelmuziek  - orgel met titularis-organist Bart Rodyns  

15u00  Pianorecital Durletfonds - Maarten Lingier (’t Schooltje) 

10u30 1s te zondag van de advent/Sint-Elooi - Voorganger Francis Akkara o.p. 
     Orkestmis - Orgelmesse - W.A. Mozart 
     Vocaal ensemble Reflection en Euterpe Baroque Consort o.l.v. Patrick Windmolders  

10u30  2d e zondag van de advent/H. Lucia - voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p. 
     Koormis met Close Cover - orgel met titularis-organist Bart Rodyns 

15u00  Recital Durletfonds - Paul Heyman (cello) en Wouter Valvekens (piano) (’t Schooltje) 
18u00  Studium Generale Atelier (Crypte) 
10u30  3d e zondag van de advent - voorganger Anton Milh o.p. 

     Orgel met titularis-organist Bart Rodyns  
10u30  4d e zondag van de advent - voorganger Kiran Joy o.p. 

     Orgel met titularis-organist Bart Rodyns  
22u00  Kerstavond - voorganger Anton Milh o.p. 

     Solistenmis: Vlaamse kerstliederen en gregoriaans met Sarah Van Mol (sopraan), 
     orgel met titularis-organist Bart Rodyns 

10u30  Kerstmis - voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p.  
     Orkestmis: een barokke kerst - muziek van M.A. Charpentier, J.S. Bach, F. Couperin, …  
     Flanders Concert Choir en Euterpe Baroque Consort o.l.v. Dieter Van Handenhoven, 
     orgel met titularis-organist Bart Rodyns 

10u30  H. Maria, Moeder van God – voorganger n.t.b.  
     Orgel met titularis-organist Bart Rodyns 

Thomas Van Trier – 27 augustus 
Emile Mermans - 10 september 
Hendrik Cardon – 14 oktober 

Jan Dinneweth en Anna Moreels – 26 augustus 
Arne Marynissen en Eline Verstegen – 23 september 

Francis Mallentjer – 20 september 
Francine Van Der Raay – 30 september 

  AGENDA 



Sint-Pauluskerk Antwerpen 
Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
T 0477 97 07 13 (secretariaat) 
T 0497 23 83 60 (pastoor) 
info@sintpaulusantwerpen.be  
www.sintpaulusantwerpen.be 
 
Redactie:  
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever 
(directeur), Walter Geluyckens (voorzitter Sint-
Paulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur), 
Joris Reymer en Erwin Vandecauter (lay-out en 
grafische vormgeving), Armand Storck (coördinatie), 
Leo Van achter (logistiek), 
Bart Rodyns (muziek), Inès Ducès (hoofd muziekkapel) 
 
Vormgeving 
We make. 

Drukkerij 
zwartopwit 

V.U. 
Didier Croonenberghs en Paul Bistiaux, 
Sint-Pauluskerk 
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen  

Digitaal 
www.sintpaulusantwerpen.be 
redactie@sintpaulusantwerpen.be 

Verkoop 
losse nummers (aan de balie in de kerk), 5 euro 
 

 

 

COLOFON 



 


