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INHOUD 

Foto voorblad: De verrezen Jezus en Maria Magdalena, Noli me tangere – calvarietuin Sint-Paulus (eigen foto) 

 

Foto achterblad: De Toorn van Christus (in de Sint-Pauluskerk bekend als Groot visioen van Dominicus) 

hangt al meer dan twee eeuwen in Lyon. We konden onlangs met eigen ogen aanschouwen dat dit doek het 
mooiste van onze Rubens-collectie is/was. 

 

Jaarboek 2023 Sint-Paulusvrienden (Sint-Pauus binnen de muren). De insert van vier pagina’s 
(genummerd i, ii, iii en iv) midden in ons magazine is een realisatie van de Sint-Paulusvrienden, 
opgesteld door Walter Geluyckens en Joris Reymer



Het kruisje met as herinnert ons aan de vergankelijkheid 

van het leven. As is door het vuur gezuiverd en staat 

daarom ook symbool voor de zuivering van onze zonden. 

De Bijbel leert ons dat het gebruik van as een teken is 

van berouw en vasten. De boeteling strooide as over het 

hoofd, vaak gehuld in een zak die als boetekleed 

fungeerde. Vandaar het gezegde, ‘in zak en as zitten’ 

(pag.26, Woord van God). Het Oude Testament heeft het 

wel vaker over stof en as. 

Gelovigen die de kerkelijke voorschriften nauwkeurig 

volgen, vasten op Aswoensdag én Goede Vrijdag. Het 

zijn de enige twee overgebleven dagen uit de 

veertigdagentijd waarop we geacht worden ons 

gebruikelijk consumptiepeil naar beneden te brengen. 

Dat is niet alleen uitstekend voor uw portemonnee, maar 
ook voor uw gezondheid én het zet aan tot bezinning 

(pag. 4, Gods Verlossing), een spiritueel-meditatieve 

activiteit waar we niet kwistig genoeg mee kunnen zijn. 

Comakijken naar streamingdiensten; overvolle 

concertagenda’s; ambitieuze vakantieplannen; avondjes 

uit met vrienden; avontuurlijke trekkings; avondlijke 

taallessen. Allemaal best leuk, vaak interessant en 

verrijkend, niks mis mee, zolang ze geen uitvlucht zijn om 

even stil te staan bij onszelf en – voor wie gelooft – bij 

God. Pas als we dat allemaal even aan de kant 

schuiven, kunnen we ons bezinnen, dat wil zeggen, 

proberen weer zin te geven aan ons leven. 

Dus, en nu spreken we een beetje tegen onze eigen 

winkel, waarom die Paullus na lectuur van wéér een 

boeiend artikel, niet even naast ons neerleggen en alles 

vijf minuutjes laten bezinken. Wie weet daagt er plots 

één en ander! Net zoals u traag kan lezen, kan u traag 

kijken, probeer het eens op Slow Art Day (pag.16, Trage 
preekstoel). Het bijwonen van een atelier van Studium 
Generale (pag. 19) kan ook voor zingeving zorgen, het 

zal u in elk geval aanzetten tot reflectie. 

Wat bezinnen en devotie betreft, kunnen we nog wat 

leren van onze dominicanen en in het bijzonder van de 

Indiase broeders, die volop meedraaien in het parochiale 

en sociale leven in Antwerpen (pag.12, Op missie in ’t 
Stad) en natuurlijk van Maria Magdalena, de apostel der 

apostelen (pag.6, Noli me tangere). Tussendoor verrijken 

we uw kennis van de geschiedenis van onze kerk 

(pag.20, Donkere wolken) en wat zou een Paullus zijn 

zonder muziek? (pag.26, Vrouwelijk en jong). 

Veel leesplezier 

 

Guido Meeussen 

hoofdredacteur 

 

VOORWOORD 



Hoe kunnen we de onmenselijkheid op de wereld 

verklaren als hij inderdaad gered is? Verandert 

verlossing de wereld? De kwestie is niet alleen 

theoretisch, maar in wezen ook praktisch: hoe zien we 
uiteindelijk de effecten van verlossing? Als Jezus een 

Verlosser is, dan zouden we dat toch moeten merken? 

Een vaak geciteerde uitspraak van Nietzsche blijft een 
formidabele uitdaging voor gelovigen uit heden en 

verleden: “Christenen zouden betere liederen moeten 

zingen om mij te leren geloven in hun Redder; zijn 

discipelen zouden er meer gered uit moeten zien”. De 

vraag is essentieel, omdat ze raakt aan de praktische 

relevantie van het christendom.  

Doorheen de geschiedenis zijn er veel verschillende 

benaderingen gebruikt om te proberen de reddende 

actie van Christus uit te leggen.  

We kunnen ze schematisch samenvatten in twee grote 

stromingen. Theologen van het eerste millennium 

ontwikkelden vooral een top-down opvatting van 

verlossing (christologie van bovenuit). God redt de mens 
door zijn Zoon te sturen. Redding in Jezus Christus wordt 

dus uitgedrukt in termen van bevrijding, goddelijkheid, 

enz.  

Vanaf het jaar 1000 volgden de theologische 

ontwikkelingen een meer bottom-up benadering, waarbij 

de nadruk werd gelegd op de menselijke deelname aan 

de verwezenlijking van het heil (christologie van 
onderuit). De zonde werd zo het belangrijkste obstakel in 

deze dynamiek. Concepten als verzoening werden 

ontwikkeld, helaas met een grote nadruk op zonde of 

schuld.  

 

PASTORAAL 



Daarom is het essentieel om terug te 

keren naar de oorspronkelijke 

betekenis van het woord verlossing om 

het goed te begrijpen. In het Bijbelse 

taalgebruik is verlossing verbonden 

met zorg. In het Grieks van het Nieuwe 

Testament is redding afgeleid van het 

werkwoord sozein, dat verzorgen 

betekent. In de evangeliën betekent 

verlossing voor anderen zorgen, hen 

lucht geven, hen bevrijden, hen weer 

laten ademen en hun vertrouwen 

herwinnen.  

Verlossing gaat dus over gezondheid 

in de breedste zin van het woord. In 
feite neemt de manier waarop Jezus 

zijn heilbrengend handelen uitdrukt 

vaak de vorm aan van zorg en 

genezing. Redden is in de eerste 

plaats zorgen voor anderen, hen tot 
het einde van zichzelf brengen, in een 

dynamiek van vervulling en realisatie. 

Redding gaat daarom alle mensen 

aan: iedereen, nu en in de toekomst, 

kan redding ervaren.  

 

Moge de vastentijd in de aanloop naar Pasen ons helpen 

om deze zorg te herontdekken. 

 

Didier Croonenberghs o.p. 

pastoor Sint-Paulus 

PASTORAAL 



Een regisseur die het leven van Jezus in scène wil zetten, 

kiest zijn beste actrice voor de rol van Maria Magdalena. 

Geen twijfel daarover. Zij is immers het zout op het 

evangelische brood, zij kleurt mee het openbare leven 

van Jezus en geeft bovendien acte de présence op de 

belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Christus: 

Zijn dood en verrijzenis. Andrew Lloyd Webber en Tim 
Rice dachten er in 1970 net zo over bij de creatie van hun 

rockmusical Jesus Christ Superstar. 

In die film en musical zien we een Maria Magdalena die 

de vrouw of minnares van Jezus was, een visie die in 

geen enkel canoniek evangelie aanwezig is, maar zijn 

oorsprong vindt in het apocriefe evangelie van Fillipus. 

Maria Magdalena verschijnt het vaakst als bekeerde 

zondares. In de kunst wordt zij steevast afgebeeld met 

attributen die met zonden, bekering en vergeving te 

maken hebben zoals lange haren, naaktheid, schedels, 

olie, woestijn. Ook in onze kerk. 

 

RELIGIE 

Detail van ‘De Kruisiging’ van Jacob Jordaens 



 

Dat beeld van Maria Magdalena als gevallen vrouw, die 

dankzij Jezus kiest voor het rechte pad, is het gevolg van 

het harmoniseren van verschillende evangelische 

verhalen. Zo wordt de eerste getuige na de verrijzenis 

door een reeks complexe redeneringen en eigenzinnige 

interpretaties gekoppeld aan de ‘zondares van Bethanië’ 

(Mc 14,3-9; Mt 26,6-13; Lc 7,36-50; Joh 12,1-8), 

vereenzelvigd met de zus van Martha en Lazarus (Joh 

11,1-43), zelfs met de ‘overspelige vrouw’ (Joh 8,1-8). 

Toen paus Gregorius de Grote (+604) zijn zegen gaf over 

de creatie van dit amalgaam, lag het imago van Maria 

Magdalena als bekeerde zondares voor eeuwen vast. 

‘Het was pas in de loop van de 15de eeuw dat het beeld 

voorzichtig begon te kantelen en zij haar Bijbelse allures 

terugkreeg’ (1). Al leidt het idee van de gevallen en 

daarna bekeerde vrouw een hardnekkig leven. Ook 

vandaag nog. 

Maria Magdalena figureert ook in verschillende 

middeleeuwse legendes en op verschillende plekken 

worden relikwieën van haar bewaard (Vézelay, Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume). Volgens de Vita Eremetica 
beatae Mariae Magdalenae (9de eeuw) bracht ze de 

laatste 30 jaar van haar leven door in de Egyptische 

woestijn en werd ze door engelen ten hemel opgenomen. 

Volgens de Legenda Aurea (13de eeuw) voer ze echter 

naar de Franse kust en trok zich terug in de eenzame 

wildernis van La Sainte Baume. 

Het religieuze en theologische belang van Maria 

Magdalena blijkt uit het feit dat ze in de vier evangeliën 

één van de bij name genoemde vrouwen is die als eerste 

de verrezen Christus zien. Marcus (15,40-41), Mattheüs 

(27,55) én Johannes (19,25-27) schrijven expliciet dat ze 

aanwezig is bij de kruisiging, bij Lucas (23,49) is dat 

impliciet (Lc 8,1-3). Ze is ook aanwezig bij de graflegging, 

aldus Mattheüs, Marcus en Lucas, alleen Johannes 

vermeldt haar niet bij het begrafenisritueel. 

Over de vraag of en hoe Maria Magdalena de verrezen 

Heer heeft gezien, leggen de vier evangeliën 

verschillende klemtonen. Bij Mattheüs komt Jezus ‘Maria 

Magdalena en de andere Maria’ tegemoet’, zij 

omklemmen zijn voeten. Bij Marcus verschijnt Hij eerst 

aan Maria Magdalena, maar pas na zijn verrijzenis. Bij 
Lucas is zij één van de vrouwen die het verhaal van de 

engelen (mannen in wit gewaad) aan de ongelovige 

apostelen vertellen, maar is er geen melding van een 

verschijning aan Maria Magdalena. 

RELIGIE 

Biechtstoel ‘Berouw en boetvaardigheid’, Pieter Verbruggen de Oude met links Petrus en rechts Maria Magdalena  



 

Bij Johannes speelt ze een hoofdrol. Ze ziet bij het lege 

graf een onbekende man, die ze voor de tuinman houdt. 

“Daarop zei Jezus tot haar: ‘Maria’! Zij keerde zich om en 
zei: ‘Rabboeni!’ – wat leraar betekent. Toen sprak Jezus:’ 
Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar 
mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik 
stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en 
uw God’. Maria Magdalena ging aan de leerlingen 
berichten dat zij de Heer gezien had en wat Hij haar 
gezegd had” (Joh 20, 16-18) . 

Deze passage uit Johannes maakt Maria Magdalena tot 

de eerste verkondiger, tot de ‘apostel der apostelen’, 

zoals verschillende kerkvaders haar later zullen noemen. 

Wegens die reden beschouwen ook de dominicanen 

haar als de eerste ‘prediker’ en ‘koesteren ze een 

bijzondere voorliefde voor haar’ (2). Tot het begin van de 

19de eeuw was zij trouwens de patrones van de 

dominicaanse derde orde in de Zuidelijke Nederlanden, 

toen de actieve religieuze tak van de dominicanessen. 

Rekening houdend met de affiniteit van de 

predikbroeders met Maria Magdalena, mag het niet 
verbazen dat ze – als we goed geteld hebben- liefst 

zeven keer afgebeeld staat in Sint-Paulus, zowel op de 

biechtstoelen (medaillon Laatste Oordeel; in volle lengte 

in ‘berouw en boetvaardigheid’), op de 15 Mysteriën 

(Kruisiging, Tenhemelopneming) als in de calvarietuin 

(drie keer). Achteraan rechts in die tuin, zien we de enige 

Noli me tangere, Jezus die verschijnt aan Maria 

Magdalena (zie foto op de cover). 

Noli me tangere is de Latijnse vertaling van een 

oorspronkelijk Griekse tekst. “Met Zijn uitspraak ‘raak me 

niet aan’ of ‘houd me niet vast’ zou Jezus willen 

aangeven dat zodra de opstanding is voltooid de band 

tussen de mens en Zijn persoon niet langer fysiek moet 

zijn, maar een band van hart tot hart. Hij moet deze kloof 

tot stand brengen, zij moet begrijpen dat de enige 

mogelijke weg die van het geloof is (…) en dat het enkel 

van binnenuit is dat men Hem kan benaderen.” (3) 

 

 

Guido Meeussen 

 
Bronnen 

heiligen.net 

(1) kro-ncrv.nl 

(2) Rudi MANNAERTS, Sint-Paulus. De Antwerpse 
dominicanenkerk, (Antwerpen, 2014). 

Het Nieuwe Testament, Willibrord-vertaling, Brugge, 1966. 

wikipedia 

(3) Mauric ZUNDEL, Silence. Parole de vie, (1990). 

RELIGIE 

Magdala 

Maria Magdalena was hoogstwaarschijnlijk afkomstig 
van het dorpje Magdala, vandaar dat deze heilige 
soms ook Maria van Magdala wordt genoemd. Deze 
nederzetting lag aan de westelijke oever van het meer 
van Tiberias, in Galilea, het noorden van Israël. 
Tijdens de joodse opstand van 66-70 na Christus werd 
ze verwoest.  

Op dezelfde plek streek in 1908 een kolonie van Duitse 
katholieken neer, die al een jaar later hun grond 
verkochten aan Russische zionisten. Tot de eerste 
Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 lag deze 
nederzetting in Palestijns gebied, in wat toen al-
Majdal heette. Sindsdien maakt het deel uit van Israël 
en heet het Migdal. 

 



EVENEMENTEN 



Wie ergens ‘te elfder ure’ aan begint, heeft de zaken (te) 
lang uitgesteld. Hij of zij begint op de valreep nog aan 
een klus. Van Dale: ‘Op het laatste ogenblik, bijna te 
laat’. 

De tekst komt uit het evangelie van Mattheüs. ‘Toen de 

arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen ze elk één 

denarie’ (Mt 20,9). Het is een citaat uit de parabel over 

de arbeiders in de wijngaard, die eindigt met het 

enigmatische vers ‘zo zullen de laatsten de eersten en de 

eersten de laatsten zijn (Mt 20,16). 

Met het elfde uur wordt in deze uitdrukking niet elf uur ’s 

ochtends of elf uur ’s avonds bedoeld, maar het elfde 

uur van een werkdag van twaalf. ‘Te elfder ure’ is in 

onbruik geraakt in het hedendaagse Nederlands, ‘vijf 

voor twaalf’ komt nog wel vaak voor. Allicht is deze 

laatste uitdrukking afgeleid van de eerste omdat ze ook 

refereert aan een werkdag van twaalf uur. 

In het Nederlands wemelt het overigens van 

uitdrukkingen waarin ‘uur’ voorkomt. ‘‘Op uur en tijd’ – 

‘Hij stinkt een uur in de wind’. Maar ook ‘zijn uur is 

gekomen’ (hij gaat sterven). Dat laatste vinden we 

eveneens in een evangelie wanneer Jezus, kort voor zijn 

arrestatie, zegt: ‘Vader, het uur is gekomen’. (Joh 17,1). 

 

TAAL 



Volgens Van Dale betekent dit gezegde ‘in diepe rouw 
gedompeld zijn, in grote verslagenheid neerzitten'; ook 
schertsend gebruikt: ‘we zitten hier in zak en as, want de 
waterleiding is bevroren’. 

De tekst komt uit het boek Ester. ‘Toen Mordachai 

vernam al wat er gebeurd was, verscheurde hij zijn 

klederen, hulde zich in zak en as en ging door het 

midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde’ 

(Ester 4, 1). 

Vroeger zouden joden die in de problemen zaten of 

bijvoorbeeld rouwden om het heengaan van een naaste, 

het hoofd hebben bestrooid met as. Daarnaast hulden 

ze zich in een ‘zak’, een ruw, donker gewaad zonder 

mouwen.  

Ester behoort tot de zgn. ‘Ketubim’ of Geschriften, het 

derde deel van de Hebreeuwse Bijbel dat grotendeels 

dateert uit de periode na de ballingschap. Het boek 

vertelt het verhaal van de joodse koningin Ester en haar 

pleegvader Mordachai in een vijandig Perzisch rijk. 

Opmerkelijk: de naam van God komt niet voor in dit 

boek. 

De uitdrukking ‘in zak en as zitten’, duikt ook op in het 

boek Daniël, zij het in een lichtjes andere context. ‘Ik 

richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en 

te smeken, in vasten en in zak en as’ (Dan 9, 3).  

Overigens krijgen we in het Oude Testament wel vaker te 

maken met ‘as’ en ‘stof’. Toen Abraham Sodom naderde 

en God vroeg om de stad te sparen, sprak hij: ‘Zie toch, 

ik heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof 

en as ben’. (Gen 18, 27). 

Deze tekst alludeert op de kleinheid en vergankelijkheid 

van de mens tegenover de grootsheid en eeuwigheid van 

God en heeft inhoudelijk dus weinig te maken met het 

citaat uit Ester, maar alles met Aswoensdag. 

Op de dag dat de Vasten begint, Aswoensdag dus, zegt 

de priester terwijl hij het askruisje zet: ‘Bedenk wel, mens, 

dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Daarmee zijn 

we dan bij het eerste boek van de Bijbel aanbeland, 

Genesis (Gen 3,19). 

 

 

 

Guido Meeussen 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

°Het Nieuwe Testament, Willibrord-vertaling, Brugge, 1966. 

°Bijbel, Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1968. 

°Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, 1967 

°Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht-

Antwerpen, 1984. 

°historiek.net 

TAAL 

Ester en Mordachai, Aernt de Gelder, 1675



 

DOMINICANEN 

Van links naar rechts: Francis Akkara, Anton Milh, Justin Adriko, Didier Croonenberghs, Dries Ghesquiere, Kiran Joy, Joe Valayath 



Wie ooit India bezocht, weet wat een cultuurschok is. De 

overal aanwezige geuren, de schitterende kleuren en de 

nooit aflatende mensenmassa overweldigen je. De drie 

Indiase dominicanen die tussen 2019 en 2022 naar 

Antwerpen afzakten, hadden die een gelijkaardige maar 

dan omgekeerde ervaring of beleefden ze dat 

anders? Met deze en nog een boel andere vragen 

trokken we naar de Veemarkt, in de schaduw van de 

Sint-Pauluskerk. Graag hadden we alle drie de Indiase 

predikbroeders verzameld voor een gesprek, maar Kiran 
Joy Payikatt, de eerste Indiase ‘missionaris’ die in april 

2019 in onze stad neerstreek, is op dat moment met 

vakantie in zijn thuisland. Francis Akkara en Joe Anthony 

Valayath, de twee anderen van het trio, ontvangen me in 

hun klooster, in werkelijkheid een mooi herenhuis, 

gelegen naast café ‘De Zwoele Zwaluw’. Vroeger woonde 

hier allicht een huisarts, want op het portaal kunnen we 

nog lezen dat je tijdens de raadpleging binnen mag 
zonder bellen. 

Joe is vooraan de 40 en daarmee de oudste van de drie, 

maar hij trad pas op latere leeftijd toe tot de orde en hij 

arriveerde ook pas in mei 2022 in ons land. Francis en 

Kiran zijn prille dertigers die reeds als tieners geroepen 

werden, zij zijn al ongeveer vier jaar aan de slag in 

Antwerpen en spreken goed Nederlands. 

Voor Joe was er geen sprake van een cultuurschok. Hij 

was voor zijn toetreding aan de slag als bankier in 

Singapore en studeerde voorheen in Lille. 

Cultuurverschillen zijn er natuurlijk wel. Joe: “De mensen 

gaan hier heel anders met elkaar om: persoonlijke zaken 

aankaarten is hier een taboe, in India kunnen mensen je 

verstikken met vragen”. 

Wat Francis onmiddellijk opviel was de rust op straat 

(sic). “Mensen wandelen hier vaak in stilte rond, in India 

is iedereen aan het praten. Op een langere treinreis 

raken Indiërs onmiddellijk in gesprek, hier niet. Mensen 

tonen ook weinig expressie, dat was in het begin heel 

bevreemdend” (Francis lacht tegen iedereen die hij 
kruist, nvdr). 

Waar zowel Francis als Joe zich voor hoeden, is het 

uitspreken van een waardeoordeel, de verschillen zijn 

wat ze zijn. Francis: “Vlamingen maken zich zorgen over 

kleine problemen, hoewel ze (materieel) alles hebben, 

dat zie je niet in India”. Joe: “Hier wordt veel waarde 

gehecht aan het individu, door het kastensysteem is dat 

niet zo in India”. 

De drie broeders hebben een donkere huidskleur, twee 

van hen dragen bovendien een baard, de vraag of ze in 

Antwerpen al geconfronteerd werden met racisme ligt 
dus voor de hand. Francis: “Van zodra ik me goed kon 

uitdrukken in het Nederlands, vielen veel obstakels weg. 

Maar van racisme heb ik in elk geval nooit iets gemerkt”. 

Joe: “Antwerpen mag trots zijn, in tegenstelling tot 

andere plekken waar ik geweest ben heb ik hier nooit 

racisme ervaren. Jullie, Antwerpenaren hebben ervoor 

gezorgd dat ik me onmiddellijk thuis voelde, dank 

daarvoor”. Aan het slopen van de taalbarrière is Joe 

volop aan het werken, hij studeert momenteel theologie 

én Nederlands. 

DOMINICANEN DOMINICANEN 



Naast de culturele verschillen, is er natuurlijk de andere 

manier van geloofsbeleving. Joe is weer voorzichtig, 

maar voelt toch dat Vlamingen het geloof meer 

intellectueel benaderen. “Waar ik vandaan kom zijn 

mensen meer devotiegericht, ze hebben een heel sterke 

emotionele band met de geloofsinhoud”. 

Francis beaamt dat, maar is er toch van overtuigd dat 

de (weinige) gelovigen die hier naar de mis komen “echt 

diepgelovig zijn”. Joe vult aan: “Gelovige Indiërs hebben 

een sterk spiritueel temperament, hier is samenkomen als 

gemeenschap ook van groot belang, zoals bijvoorbeeld 

de babbel met een drankje na de misviering”.  

Met de komst van dominicanen is de traditie ontstaan 

om na de eucharistie in de crypte of ’t Schooltje een 

koffie, wijntje of biertje te drinken en gezellig te 
babbelen. Kloosterordes en bier zijn altijd al een goede 

‘combo’ geweest in ons land, voor de Indiase broeders, 

vooral dan Kiran en Francis, zorgde dat toch voor een 

cultuurschokje. 

Francis: “Een foto van mij terwijl ik een Dominicus 

inschenk, zou in Kerala (waar hij vandaan komt) een 

schandaal veroorzaken”. Dat heeft historische gronden. 

Joe: “De Portugezen die in Goa een kolonie stichtten, 

dronken veel, terwijl voor Indiërs alles wat intoxicerend is 

– dus ook alcohol – slecht is”. Dat bezorgde christenen 

een kwade naam. 

Of hun manier van geloven veranderd is sinds hun komst 

naar Antwerpen? Francis: “Met een zekere naïviteit ben ik 

hier gearriveerd, door mijn studies theologie durf ik meer 

vragen te stellen terwijl ik vroeger vreesde dat twijfel mijn 

geloof zou aantasten. Al moet je erover waken niet alles 

plat te relativeren”. 

Joe vult aan: “Vanuit India bracht ik een geloof mee, dat 

stoelt op een diepe persoonlijke overtuiging en ervaring. 

In België ontwikkelde ik, door de culturele interactie, 

andere manieren om mijn geloof te benaderen, je geloof 
krijgt daardoor verschillende laagjes. Maar je geloof 

verliezen kan niet, want dat wil zeggen dat je het nooit 

hebt gehad”. 

Over zijn keuze voor de dominicanen heeft Francis nog 

geen ogenblik spijt gehad. “Het katholicisme heeft een 

heel rijke traditie en die biedt me nog steeds een 

antwoord op mijn vragen”. Joe: “Geloof is een gave, die 

komt van God. Je kan daar niet of wél op reageren”. 

Francis: “Geloof is als een cadeau, dat laat je toch niet 

ongeopend liggen”. 

Omdat hij nog studeert, zit Joe nog niet zo sterk in het 

Antwerpse sociale weefsel. Voor Kiran, die bij de 

havenaalmoezeniers aan de slag is en Francis, die werkt 

als vrijwilliger bij een voedselbank en een organisatie 

voor daklozen, is dat wel het geval. Francis volgt 

bovendien een opleiding als zorgpastoor voor de WZC’s. 

Als ik vraag of mensen in de straat hen anders 

benaderen als ze in hun pij dan wel in burger rondlopen, 

snijdt Francis spontaan de schandvlek van het 

kindermisbruik aan. “Na de uitzendingen van 

‘Godvergeten’ kreeg ik positieve reacties, alsof de 

mensen medelijden hadden met ons, broeders. We 

voelen ons meer gesteund dan aangevallen”. 

DOMINICANEN DOMINICANEN 



Of ze de Belgische keuken kunnen 

appreciëren? “Indische gerechten vinden we 
toch nog steeds het lekkerst”, lacht Francis, 

zelf een uitstekende kok. Voor het 

klaarmaken van de lunch werken de 

dominicanen in Antwerpen met een beurtrol. 

“Maar stoofvlees met frietjes en witloof met 

hesp in de oven, lust ik ook wel”. 

Dominicanen doen dus veel meer dan 

prediken. Nog een voorbeeld: Kiran studeert 

in zijn vrije tijd muziek (keyboards), Francis 

heeft teken- en schildertalent. Ons magazine 

Paullus heeft daar al vaak gebruik van 

mogen maken. En Joe? “Wat dat betreft ben 

ik een ‘loser’, maar ik ben gelukkig, ik heb 

niet het gevoel dat ik iets mis in mijn leven”. 

Van zodra Kiran weer in Antwerpen is, mag 

Francis opnieuw vakantieplannen maken, 

Joe was in september 2023 in India. “Onze 

orde laat ons toe 30 dagen vakantie te 

nemen per jaar, maar niet iedereen is elk 

jaar een maand weg. En voor alle 
duidelijkheid: ook tijdens de vakantie blijven 

we dominicaan én religieus” (lacht). 

 

 

 

Guido Meeussen 

 

 

 

 

DOMINICANEN 



Mensen doen ontdekkingen wanneer ze kunst traag 

bekijken. De belangrijkste ontdekking is misschien wel 

dat ze ook zonder ervaring naar een kunstwerk kunnen 

kijken en kunst beleven. Dat is een opwindende 

vaststelling, want die ontdekking opent de weg naar 

passie, misschien naar creativiteit en alvast naar meer 

mensen die van kunst willen genieten. 

In een kunstwereld die te vaak wordt gedreven door geld 

of de nieuwste presentatietechnieken is Slow Art Day 

hartstochtelijk retro. Het pleit voor een oude praktijk – 

een die minstens zo oud is als de paleolithische 

grotschilderingen in Lascaux, Frankrijk – van vertragen 

en kijken. 

De neurowetenschap heeft bevestigd wat de vroege 

kunstenaars altijd al wisten: we zien slechts een klein 

deel van wat er om ons heen is. We moeten vertragen 
om de lens te verbreden en meer impulsen binnen te 

laten. Dat helpt ons niet alleen om meer te zien, het 

brengt ook de vreugde met zich mee om meer te 

ontdekken.  

Traag kijken klinkt als een potentieel saaie handeling. Als 

het zien drogen van verf saai is, dan moet het kijken naar 

droge verf dat nog meer zijn, zou je denken. Maar het is 

precies het tegenovergestelde. We kunnen mensen er 

niet van overtuigen, ze moeten het zelf ervaren.  

 

EVENEMENTEN 



In dat inzicht schuilt een ander. ‘Slow looking’ is een 

radicaal inclusieve gebeurtenis, die kan beoefend 

worden door elke mens. De kunstwereld heeft te lang het 

idee gekoesterd dat je het allemaal al moet kennen 

voordat je zelfs maar begint met kijken. Voor die selecte 

groep is kunst een exclusief domein voor een gevormd 

publiek. Mensen hebben echter niets speciaals nodig 

voor ze kunst beginnen te zien, ze moeten alleen 

vertragen. Zodra ze dat doen en beginnen te kijken, 
triggert dat een verlangen, een nieuwsgierigheid om 

meer te leren.  

Dat is het moment wanneer de boeken of lezingen van 

experts en de duiding van gidsen waardevol zijn en 

wanneer we worden gemotiveerd door onze interesse om 

meer te leren. Als we het zo aanpakken dan zijn 

langzaam ogende gebeurtenissen fundamenteel niet-

betuttelend en radicaal inclusief en laagdrempelig.  

Niemand betwijfelt dat je van een boek of een tv-

programma kunt genieten zonder enige kennis van het 

onderwerp. Waarom zou het dan omgekeerd werken bij 

een schilderij of een marmeren beeld of… een 

preekstoel? 

Eén dag per jaar – een zaterdag in april – bezoeken 
mensen over de hele wereld lokale musea, galeries, 

kerken en andere kunstlocaties om langzaam te kijken. 

Deelnemers kijken 10 minuten individueel naar 

kunstwerken en ontmoeten elkaar vervolgens met een 

gids om over hun ervaring te praten. Dat is het. Het doel 

is eenvoudig van opzet: ons concentreren op het 

kunstwerk en de kunst van het zien. 

Phil Terry, die met het concept 'Slow Art Day' startte, is 

verslaafd geraakt aan langzaam kijken, hoewel hij zich 

niet altijd aangetrokken voelde tot kunst. Het begon 

allemaal op een rustige dag in een leeg museum in 

2008, toen hij deed alsof hij in zijn eigen woonkamer was 

en een uur doorbracht met ‘Fantasia’ van Hans 

Hofmann. Meer dan 1.500 individuele Slow Art Day-

evenementen hebben sindsdien plaatsgevonden op alle 

zeven continenten. 

In 2023 waren er 700 deelnemers wereldwijd, met maar 

twee kerken. Sint-Paulus Antwerpen was wel in goed 
gezelschap van Chichester Cathedral. De Sint-

Pauluskerk heeft de organisatoren gecontacteerd om dit 

aan te kaarten met het argument: ‘welke plek biedt er 

meer mogelijkheden om Slow Art Day ten volle te beleven 

dan een kerk’?  

Niet alleen bulken veel kerken van de kunstwerken, maar 

de locaties zelf nodigen van nature uit tot reflectie. De 

tijd in onze kerken loopt bijna voelbaar trager dan in de 

wereld erbuiten. Phil Terry pikte onze opmerkingen op en 

verzocht Sint-Paulus om het voortouw te nemen en meer 

kerken in Europa te betrekken bij de Slow Art beweging. 

We beginnen dit jaar bescheiden, in ons stukje Europa, 

Antwerpen, met onze monumentale kerken.  

EVENEMENTEN 

  



Deze twee lokale beeldsnijders uit de Provinciestraat, 

beroemd om hun latere kruiswegen, maakten in 1874 de 

nieuwe preekstoel voor de Sint-Pauluskerk. Prachtige 

taferelen uit het leven van Christus sieren de kuip, terwijl 

onderaan apostelen met edele gezichten ons aankijken. 

Pure neostijl uit de 19de eeuw, mooi om traag naar te 
kijken en er tien minuutjes later alles over te weten te 

komen van onze gidsen. De preekstoel wordt daarom ons 

uitverkoren kunstobject tijdens Slow Art Day 2024.  

Enkele Sint-Paulusvrienden zijn alvast gestart met 
grondige opzoekingen. Het team, dat ook duiding geeft 

tijdens Slow Art Day, bestaat uit Liliane Marinus, 

Stephan Lycke en ondergetekende. Is het waar dat 

pastoor Van de Velde, op foto’s duidelijk een 

Bourgondiër, door onze barokke preekstoel zakte, zodat 

er dringend een nieuwe nodig was? In welke neostijl is 

die eigenlijk gemaakt? Welke verhalen worden op de 

kuip uitgebeeld? Wie betaalde zo’n grote uitgaven in die 

tijd? Hoe zit zo’n preekstoel technisch in elkaar?  

Kom er alles over te weten aan de preekstoel in de Sint-

Pauluskerk tijdens Slow Art Day 2024, zaterdag 13 april 

tussen 14u en 17u. Hartelijk welkom, de kerk is die dag 

gratis open voor bezoek! 

 

Armand Storck 

EVENEMENTEN 

Christus in gesprek met de Samaritaanse – paneel op de kuip 



In aanloop van het nieuwe jaar werd op een koude 

decemberdag in 2022 een geleid bezoek gebracht 

aan de voormalige cisterciënzerabdij van Bornem. 

De dominicanen hebben een belangrijke rol 

gespeeld in de geschiedenis van deze abdij. 

Broeders Dries en Anton waren ook van de partij. 

De imposante bibliotheek, één van de belangrijkste 

erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen, 

was een blikvanger.  

Nadien droeg broeder Anton, die net tot priester 

was gewijd in Sint-Paulus, de mis op.  

 

SINT-PAULUSVRIENDEN 

Sint-Paulusvrienden vzw is de vereniging van vrijwilligers die het toeristisch onthaal verzorgen in de Sint-

Pauluskerk. Het is een enthousiaste groep van een 35-tal vrijwilligers die zich inzetten om de bezoekers van 

de kerk te onthalen en ze de nodige toelichting te geven bij al wat er bij de kerk betrokken is. 

Naast deze activiteit wordt ervoor gezorgd dat de leden voldoende informatie en achtergrond hebben om de 

onthaaltaak zo goed mogelijk te kunnen vervullen.  

In het overzicht hieronder wordt chronologisch weergegeven wat er binnen de vereniging georganiseerd 

werd en waaraan werd deelgenomen. 



Op woensdag 15 

februari gaf 

broeder Anton 

Milh een boeiende 

voordracht over 

Paus Pius V. Geen 

dominicaan was 

ooit beter 

geplaatst om de 

kerk te hervormen 

naar hoofd en 

leden dan paus 

Pius V. In deze 

voordracht stelt 

broeder Anton dat 

niets in de jeugd van deze predikbroeder deed 

vermoeden dat hij ooit op de Stoel van Petrus zou 

belanden. 

Tijdens de krokusvakantie konden de kinderen op 

zoek naar de hondjes en de leeuwen in de kerk. Ze 

gebruikten hiervoor de fotozoektochten die 

daarvoor beschikbaar zijn. Wie de opdracht tot een 

goed einde bracht mocht een leuk geschenkje 

kiezen. 

In 2023 bestond het KIK (Koninklijk Institiuut voor 

het Kunstpatrimonium) 75 jaar. Deze unieke 

wetenschappelijke instelling, die het erfgoed van 

alle Belgen documenteert, bestudeert en bewaart 

voor de toekomst hield op 2 maart een 

opendeurdag. De Sint-Paulusvrienden gingen die 

dag naar Brussel en bezochten de verschillende 

restauratieateliers. Aan de overkant van het 

gebouw ligt het Brusselse  dominicanenklooster. 

Hier konden we onze meegebrachte broodjes 

opeten. 

De jaarlijkse statutaire vergadering van onze vere-

niging vond plaats op 16 maart 2023. De werkende 

leden gaven hun akkoord over het voorbije 

werkjaar.  

We sloten af met een broodmaaltijd en gingen in 

de namiddag op bezoek bij een eeuwenoude buur: 

het Vleeshuis. We kregen een boeiende rondleiding 

door het hele gebouw. Vanuit de zolderraampjes 

hoog in het dak hadden we een prachtig zicht op 

‘onze’ kerk. 

Op zaterdag 15 april deden we voor de zevende 

keer mee aan Slow Art Day.  

Dit initiatief ontstond een aantal jaren geleden in 

Amerika om mensen te helpen bij het zien en 

ontdekken van kunstwerken op een rustig tempo.Er 

werd gekozen om het beeld van Rosa van Lima met 
het Jezuskind (Quellinus II) en dat van dezelfde 

heilige op de biechtstoel van Kerricx in de 

zuiderdwarsbeuk ‘traag’ te laten bewonderen. 

SINT-PAULUSVRIENDEN 



Het thema van Erfgoeddag op 

zondag 23 april 2023 was'Beestig’. 

Het spreekt voor zich dat de 

‘hondjes’ in onze kerk aan bod 

kwamen. 

Ruw geschat kregen we een 350-tal bezoekers. Een 

twaalftal kinderen zocht de ‘hondjes’ aan de hand 

van de fotozoektocht die standaard in de kerk 

aanwezig is. De Antwerp Ten Miles was een 

spelbreker: de stad was zeer moeilijk te bereiken. 

Tijdens de maand april 

onderging het schilderij de 

Rozenkransmadonna van 

Bernardus De Quertenmont 

een conservatiebehandeling en 

reiniging door het team van 

Restoras. De Sint-Paulusvrien-

den droegen de kosten van de 

behandeling. Het resultaat 

loonde de moeite. 

Samen met de andere monumentale kerken van 

Antwerpen werd tijdens de zomermaanden 

Schatten van Vlieg geïntroduceerd. Dit is een 

initiatief van UiTinVlaanderen. Kinderen kunnen in 

een aantal locaties op schattenjacht. Elk jaar wordt 

door de organisatie één van de zintuigen centraal 

gezet. Dit jaar was het de beurt aan de tastzin, of 

‘voelen’. Een moeilijk thema voor een kerk. We letten 

er namelijk op dat de bezoekers overal afblijven… 

Toch hebben we een aantal ‘voel’-opdrachten 

kunnen aanbieden. Hoe voelt het bijvoorbeeld om 

met blote knieën op een rieten kerkstoel te knielen? 

Kinderen konden met hun familie 

aan de hand van een brochure 

een parcours door de kerk 

volgen onder leiding van 

Paulientje, met daarbij een 

aantal vragen en 

opdrachten. Bij een 

goede oplossing gaf 

een code toegang tot 

de schatkist. 

De organisatie was een samenwerking tussen 

verschillende geledingen van Sint-Paulus. 

Zowel de krokuskriebels als Schatten van Vlieg 

brachten heel wat jongeren naar de kerk. 

De Sint-Pauluskerk deed op 5 augustus voor de 

vierde keer mee met Museumnacht. Onze kerk blijft 

al die jaren een aantrekkingspool. 

Violist Lev Adamov zorgde voor beklijvende 

vioolmuziek. Artisanaal dominicanerbier was voor 

de meeste bezoekers een nieuw culinair gegeven en 

een aantal studenten van de Antwerpse academie 

lieten zich inspireren door het interieur en gaven 

hun tekentalent de vrije loop. 

SINT-PAULUSVRIENDEN 



Het thema van de Nacht van de Kerken op 12 

augustus, ’goed of kwaad’, inspireerde de Sint-

Paulusvrienden om de iconografie van de 

biechtstoelen in de kijker te zetten.  

  

 

 

Muzikaal kregen we ondersteuning 

van harpiste Aurelie Viegas. 

 

 

Het thema van Open Monumentendag 2023  van 10 

september was ‘Met hart en ziel’. Met dit thema kon 

zowel onroerend als immaterieel erfgoed aan bod 

komen. 

In samenwerking 

met de 

Broederschap 

van de Heilige 

Rozenkrans 

stelden we het 

processiebeeld 

van O.L. Vrouw op 

in de kerk, 

bekleed met haar 

prachtige mantel 

en juwelen.  

Er werden oude processiefoto’s en een DVD van 

een processie getoond.  

Een workshop met violiste Tatjana Scheck samen 

met jongens en meisjes van het Krauwelenhof werd 

door de bezoekers op prijs gesteld. 

Als afsluiter van het toeristisch seizoen boden we 

aan al onze steunende leden een lezing en receptie 

aan in ‘t Schooltje. We onthulden twee gerestau-

reerde schilderijen van dominicanen die de 

kerkfabriek in bruikleen kreeg . 

De restauratie gebeurde door het restauratie-

atelier van de Koninklijke Academie Schone Kunsten 

Antwerpen en werd bekostigd door de Sint-

Paulusvrienden. De werken hangen nu links en 

rechts van de Van Bommelkast in ‘t Schooltje.  

Samen met ons jaaroverzicht ’Sint-Paulus-binnen-

de-muren 2023’ krijgen onze steunende leden een 

publicatie waarin de zwartzusters centraal staan. 

 

 

 

 

Walter Geluyckens en Joris Reymer 

SINT-PAULUSVRIENDEN 

Wil u, na het lezen van deze activiteiten, helpen om de werking van onze onthaalploeg verder te zetten? Dit 

kan door ons te steunen via een lidmaatschap: 

Steunende leden 20 euro            Ereleden 35 euro          Beschermende leden, minimum 65 euro 

           
Adres : Sint-Paulusvrienden vzw 

Prior Peltiersplaats 7 
B 2000 Antwerpen 

Bankrekening  : BE45 2200  9085 5589 

Bent u gecharmeerd door het enthousiasme van de onthaalploeg en wil u er graag aan meewerken? 

Stuur ons dan een mailtje: sintpaulusvrienden@proximus.be 

 

mailto:sintpaulusvrienden@proximus.be


Het Studium is een 

groepsbeleving omdat de 

deelnemers samen 

nadenken over het geloof. 

Die beleving staat naast de 
geloofsbeleving, door 

liturgie, muziek en kunst, 

maar complementeert ze 

ook. Daarom besliste onze 

pastoor Didier o.p. om vóór 

elk atelier een avondgebed 

te houden. 

 

“Door het samen nuttigen 

van een broodjesmaaltijd 

tussen het avondgebed en 

de lezing brengen we, in 

navolging van Albertus, een 

subtiele eucharistische 

symboliek van het 

avondmaal van Jezus en zijn 
leerlingen, verenigd in 

liefde”, aldus organisator 

Gilbert Lenssens.  

Overigens zet Gilbert om 
persoonlijke redenen vanaf 

deze maand een stapje 

terug. Voortaan zal pastoor 

Didier het project 

coördineren, in 

samenwerking met de 

dominicaanse gemeenschap 

en andere parochianen.  

Het volledige programma 
vindt u op bijgaande affiche.  

 

GODSDIENST 



Een intussen al lang overleden eminent lid van onze ge-

meenschap gaf me een rondleiding in Sint-Paulus, toen 

ik net bij de Sint-Paulusvrienden was aangewaaid. Hij 

vertelde me over de tien prachtige glasramen van Van 

Diepenbeeck die ooit het hoogkoor van de kerk sierden. 

Hij zei stellig: “Die aan de zuidkant zijn eruit gebombar-

deerd door generaal Chassé in 1830, die aan de 

noordzijde vlogen eruit toen de fabriek van Corvilain 

ontplofte”.  

Tijdens de volgende jaren heb ik generaties Nederlandse 

bezoekers schuldgevoelens bezorgd met de daden van 

hun vileine generaal Chassé en aan iedereen die het 

horen wou verteld over de beruchte ondernemer 

Ferdinand Corvilain. Vandaag vermoeden we dat alleen 

die laatste iets te maken had met het verdwijnen (van 

restanten) van de kunstwerken van Van Diepenbeeck uit 

onze ramen. 

 

GESCHIEDENIS 

  

‘Men meldt dat Ferdinand Corvilain, die nu al twee jaren en half in de gevangenis zit, weldra zal in vrijheid 

worden gesteld. Corvilain zal aanstonds naar Spanje vertrekken, waar hij zich zal vestigen’



Ondernemers zijn in hun sas wanneer ze vergunningen 

mogen aanvragen. Je kunt op een aanvraag zetten wat 

je wilt, de overheid beknibbelt getrouw links en rechts op 

wat details en je gaat daar grootmoedig op in. 

Vervolgens krijg je de vergunning en doe je gewoon je 

zin. Er zijn recente gevallen in België waar u misschien 

aan denkt, maar het is een wereldwijd fenomeen.  

Ferdinand Corvilain kreeg van het Antwerpse 

stadsbestuur toelating om een maximum van 300 

kilogram buskruit op te slaan en te verwerken op zijn van 

’t stad gepacht terreintje van amper 1.500 vierkante 

meter nabij Austruweel (Oosterweel). Op 6 september 

1889 ontplofte op die plek maar liefst 80.000 kilogram 

munitie met een veelvoud van het toegelaten 

kruitgewicht. 

Corvilain had de munitie enkele maanden eerder 

gekocht van de Spaanse regering. Ze was verpakt in 

4.000 kisten met 50 miljoen kogels die ze in Spanje niet 

meer konden gebruiken. In Antwerpen noemden de 

mensen die kogels in 1889 ‘kardoezen’, van het Franse 

‘cartouches’. Corvilain vatte het plan op om de drie 

grondstoffen van de kardoezen te recupereren en te 

verkopen: kruit, lood en koper.  

Hij dwaalde een tijdje rond met zijn kisten, op zoek naar 

een geschikte locatie en hij belandde uiteindelijk in 

Antwerpen, nadat hij kort voorheen tevergeefs in 

Terneuzen had aangeklopt. Na de ontploffing bracht de 

stad Terneuzen hulde aan de Nederlandse minister van 

landsverdediging Bergansius, die Ferdinand Corvilain 

had weggestuurd met het argument dat de 

ontmantelingsoperatie nooit veilig kon zijn, zelfs niet als 

ze onder water zou plaatsvinden. 

Ondanks beperkingen van stads- en provinciebestuur 

zette Ferdinand zijn plannen in Antwerpen door en 

begon met de verwerking van de patronen op het 

grondgebied van het verdwenen dorpje Austruweel. Hij 

zette een 60-tal jonge vrouwen en kinderen aan het werk, 

hun slanke vingers waren immers uitermate geschikt 

voor dit fijne gepruts. Naast de talrijke doden, kwam 

bijna niemand ongeschonden uit de ontploffing. 

GESCHIEDENIS 



Tot in Mechelen was de ontploffing te horen, in Gent 

verduisterde de lucht door de rook en in Sint-Niklaas 

hoorde men de knal, de huizen daverden op hunne 

grondvesten, deuren vlogen open. Gelijkaardige 

verhalen kwamen uit Breskens en Terneuzen. De schipper 

van de vissersboot Angélique merkte de rook op toen hij 

ter hoogte van Koksijde voer! De menselijke tol was zeer 

zwaar en vele lichamen werden nooit volledig 

teruggevonden. De autoriteiten waren zeker van 53 

getelde doden met daarbij nog 42 vermisten, waarvan 

nog lang ledematen werden geborgen. De naar 

schatting 63 gewonden waren er vaak erg aan toe.  

De clerus in Antwerpen schoot mee te hulp. De militaire 

geneesheren Limpens en Stoops zijn spoedig bezig met 

het verplegen der gekwetsten, terwijl paters Hilarius, 

Apollinaris en Robertus, capucienen, eevenals de 

eerwaarde heeren Segers, onderpastoor van St. Andreas 

en De Cort, onderpastoor van St. Paulus, de stervenden 

de laatste troostwoorden toespreken. 

De ‘kardoezen’ waren tot in de verre omgeving 

weggevlogen door de ontploffing en een groot aantal 

was nog intact. Wat denkt een Antwerpenaar dan? Juist: 

wat op straat ligt is van iedereen, dus ook van mij.  

Nog maanden na de ontploffing werden in kieren en 

hoekjes van de stad patronen gevonden. 

De kardoezenrapers schuimden de straten af op zoek 

naar de patronen, vooral om het koper en het lood te 

recupereren en te verkopen.  

In een aantal Antwerpse huishoudens ontstonden 

Corvilains in het klein, aan de keukentafel, onder de 

petroleumlamp. Ziet ge het al gebeuren? Vader, sigaret 

in de mond, prutst een kardoes open, het buskruit gutst 

eruit. Ook op die manier vielen nog talrijke slachtoffers. 

De kardoezen op de straten waren door de rechtbank 

toegewezen aan Rieth & Co. Kardoezenrapers die de 

patronen binnen brachten bij dat bedrijf kregen 10 cent 

per kilogram, maar heel ’t stad wist dat ge bij Dijgenaers 

wel dertig cent kon krijgen. In het laatste geval werd de 

transactie door de politie beschouwd als diefstal. Er zijn 

ongeveer 190 processen-verbaal geregistreerd, dat 

waren alleen de sukkelaars die betrapt werden, maar er 

waren heel veel kardoezenrapers op pad. 

De ontploffing schokte nog jarenlang na in Antwerpen. 

De processen tegen Corvilain stapelden zich op, de 

schadeclaims waren torenhoog. Gelukkig zorgde de 

internationale weerklank voor een ongeziene 

solidariteitsactie en kon de wederopbouw beginnen. We 

bespreken in de volgende aflevering hoe de stad omging 

met de vele slachtoffers en wat de ramp van Corvilain 

voor onze Antwerpse kerken betekende. 

Armand Storck 

  

GESCHIEDENIS 



Bronnen: 

• Op de site van de Koninklijke Bibliotheek kun je 

heel veel kranten en publicaties uit de 19de eeuw 

digitaal raadplegen. Alle kranten en magazines 

wereldwijd berichtten over de ramp van 

Corvilain, in 1889 en later. 

https://www.kbr.be/nl/

 

• Marc VAN ACKER, in Antwerpen. Genealogische 

Bijdragen. 

• Damien TOMBEUR, De diefstallen in de nasleep 

van de Corvilainramp, in Historiant, 6, 2018. 

• Foto’s: Felixarchief, behalve ‘plan van de plaats 

der ramp’, die komt uit Marc VAN ACKER, o.c. 

 

GESCHIEDENIS 

 

Op 6 september 1889 rond 14u werd Antwerpen opgeschrikt door een enorme knal. Er brak paniek uit in en tot ver 

buiten de stad. De pers beschrijft de toestand: Een schip, Le prince Albert de Belgique, verkeert in nood en seint om 

hulp met zijne vlaggen. In de weiden rond het gebouw van Corvilain liggen talrijke lichamen en lichaamsdelen. In den 

omtrek der dokken en aan de werf zijn alle huizen zwaar beschadigd, het is er een volledige verwoesting. Het dorp 

Austruweel is verwoest, van den herberg Congoland staan nog twee muren overeind. Rond drie ure zweeft eene 

onmetelijke wolk zwarte rook over onze stad. Deze rook komt voort van de petroolmagazijnen van Rieth & Co. die door 

de ontploffing in brand zijn geslagen. Overal liggen gehele of ontplofte kardoezen verspreid, zelfs tot tegen de 

Brouwersvliet. Een douanier van dienst in den entrepot St-Felix is door eenen kogel in het hoofd getroffen en dood 

weggedragen. Eene moeder met drie dochterkens was juist den dag der ontploffing bij Corvilain gaan werken, allen 

kwamen om. In het Nieuw Museum (nu het KMSKA, in 1889 nog in constructie) der Volksplaats werden honderden 

ramen verbrijzeld. Onmogelijk de schade op te sommen die de hele stad door aangericht is.  

https://www.kbr.be/nl/


Anton bestudeerde de geschiedenis van het klooster, 

Bart catalogeerde de ruim vijftig grafstenen in de 

oostelijke pandgang. Ze vormen als het ware de 

bladzijden van een stenen boek dat het verhaal vertelt 

van het klooster en zijn bewoners. 

Door de restauratie en omvorming van dit barokke 

klooster tot een bibliotheek van de 21ste eeuw, ontstond 

een ontmoetingsplek voor de buurt en de Mechelaars. In 

2020 kreeg ‘Het Predikheren’ hiervoor de Vlaamse 

Onroerenderfgoed- en de publieksprijs. 

De restauratie van de kerk is volop aan de gang. Bij wijze 

van uitzondering mochten de Sint-Paulusvrienden een 

kijkje nemen (tot aan het einde van de werken is de kerk 

uiteraard normaal niet toegankelijk). Het bezoek werd 

afgesloten met een gezellige babbel in de BarBib.  

Hieronder een impressie met foto’s van Paul Caroen, 

Anton Milh en Joris Reymer. 

 

 

Walter Geluyckens 

 

EVENEMENTEN 



EVENEMENTEN 



 

zondag 18 februari, 10u30, kerk – voorganger Didier 
Croonenberghs o.p. 

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd debuteert 

sopraan Elke Janssens in onze kerk.  Elke studeerde zang 

aan het Lemmensinstituut bij Dina Grossberger en aan 

het conservatorium van Leuven bij Beatrijs De Vos. In 

1994 behaalde ze haar diploma zang. Opmerkelijk: een 

jaar later werd ze ook licentiaat in de rechten.  

Ze vervolmaakte zich daarna bij onder meer Katelijne 

Van Laethem, waar ze zich toelegde op de Lichtenberger 
Methode. Kenmerkend hierbij is dat de klankkwaliteit 

wordt bevorderd door stimulatie van de waarneming en 

de beleving van de zanger(es). De zang wordt dus niet 

enkel motorisch (ademhaling, middenrif…) benaderd. 

Daarna volgde ze masterclasses bij Barthold Kuijken, Erik 

Van Nevel en Dirk Snellings. Maar pas in 2005 stapte ze 

volledig over van de juridische naar de muzikale wereld. 

Sindsdien werkte ze samen met ensembles als het 

Vlaams Radiokoor, Collegium Vocale Gent, Studium 
Chorale, Soratea en Reflection. Elke leverde ook haar 
bijdrage aan cd-opnamen, zoals a history of the 
Requiem (Cypres Records). 

(https://muziekcentrum.kunsten.be/identity) 

Mogen we vragen om na de viering nog even te blijven 

zitten? Vanaf dit jaar brengt de solist(e) na de mis nog 

een drietal liederen. Als toemaatje. Nadien kunt u 

uiteraard genieten van een drankje en een babbel in de 

crypte. 

zondag 10 maart, 15u, ’t Schooltje 

Het Izumi Duo wordt gevormd door de pianisten 
Kiyotaka Izumi en Polina Chernova, tevens een 

echtpaar. Beiden traden al afzonderlijk op in ’t Schooltje. 

Deze keer nemen ze samen plaats achter de 

Blüthnerpiano van Emmanuel Durlet. 

 

MUZIEK 



De Kazachse Polina Chernova (°1981) speelt sinds haar 

vijfde muziek en studeerde af aan het kunstinstituut van 

Volgograd (Rusland) in 2000. Daarna trok ze naar 

Antwerpen om zich verder te bekwamen bij Eliane 

Rodrigues. In 2008 behaalde ze haar postgraduaat 
‘concertsolist’ met grote onderscheiding aan het 

Antwerpse conservatorium. Ze volgde masterclasses bij 

Margarita Fyodorova, Jan Wijn en Kum-Sing Lee. Polina 

is sinds 2023 verbonden aan het conservatorium van 

Antwerpen als pianist-begeleider. 

De Japanse pianist Kiyotaka Izumi (°1977) trok in 1997 

naar België om er verder te studeren aan het 

conservatorium van Antwerpen. In 2002 behaalde hij er 

zijn masterdiploma met de grootste onderscheiding. In 

2008 deed hij daar nog een postgraduaat ‘concertsolist’ 

en een postgraduaat ‘kamermuziek’ bij. Kiyotaka is 

laureaat van internationale wedstrijden zoals de Benelux 
Jonge Virtuozen Wedstrijd en de Internationale 
Emmanuel-Durlet Wedstrijd voor Piano.  

Kiyotaka concerteert als solist bij diverse orkesten zoals 

het Nationaal Orkest van België. Kiyotaka schrijft 

transcripties en concertsuites. Zo maakte hij een 

bewerking voor vier handen van 'Je te veux' van Eric 

Satie. Voor piano solo bewerkte Kiyotaka 'Romeo and 

Juliet', 'Hamlet' en 'Sleeping Beauty' van Peter 
Tsjaikovski. Ook Kiyotaka is sinds 2008 verbonden aan 

het conservatorium van Antwerpen als pianist-

begeleider. 

Het duo trad vorig jaar oktober op in Amuz. 

Het volledige programma vindt u terug op de website 

van het Emmanuel Durletfonds. 

Praktisch:: 

• ingang: Sint-Paulusstraat 

• tickets: 18 euro, 14 euro voor leden, 16 euro voor 

60+ers en 8 euro voor -21-jarigen 

• bestellen via emmanuel-durlet.be of storten op 

de rekening BE35 3200 4363 7037 op naam van 

het Emmanuel Durletfonds vzw met de 

vermelding ‘Izumi Duo’ en het aantal plaatsen. 

zondag 17 maart, 15u, kerk  

Muziek in Sint-Paulus vzw verwelkomt al voor de derde 

keer de jonge muzikanten van het Orchestre d'Arts² van 
de Ecole supérieure des Arts van Mons (Bergen). Deze 

keer brengen ze althobo-solist Bram Nolf mee. 

MUZIEK 



Muziekdirecteur en dirigent Nicolas Krüger zet, na César 

Franck en de ‘Vijfde’ van Beethoven, dit jaar de muziek 

van Felix Mendelssohn Bartholdy en van een tijdgenoot 

in de kijker. 

• Felix Mendelssohn - Die Hebriden, ouverture, op. 

26 

• Julius Rietz - Konzertstück in f-klein voor hobo en 

orkest, op. 33 

• Felix Mendelssohn - Symfonie nr. 3, ‘De Schotse’ 

in a-klein op. 56  

Het Koninklijk Conservatorium van Mons (Bergen), één 

van de zes koninklijke conservatoria in België, werd in 

2012 geïntegreerd in een nieuwe hogere kunstschool, 
ARTS². Het muziekdepartement is er in volle ontwikkeling, 

met een breed scala aan instrumentale opleidingen. Het 

is een zeer aantrekkelijk creatief centrum waarvan de 

reputatie tot ver over de grenzen reikt. De helft van de 

leerlingen komt uit 20 verschillende landen. 

Nicolas Krüger (°1972) ging naar het Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris, waar hij tussen 

1992 en 2002 prijzen behaalde voor harmonie, 

contrapunt, pianobegeleiding, stemvoering, orkestratie 

en directie. In dezelfde periode was hij dirigent en pianist 

bij het Orchestre de Paris, waar hij o.a. Pierre Boulez 

assisteerde. De afgelopen 15 jaar was hij een 

regelmatige gast in operahuizen wereldwijd. Tot zijn 

mooiste projecten behoren recitalalbums met sopranen 

Salomé Haller en Jodie Devos en met mezzosopraan 

Albane Carrère. Meer info: www.nicolas-kruger.com 

Bram Nolf (°1970), doceert hobo aan de Ecole supérieure 

des Arts. Sinds 1999 maakt hij als solo-althoboïst deel uit 

van het Nationaal Orkest van België. Als kamermuzikant 
kiest hij bewust voor hedendaagse muziek en cross-

overprojecten. Met een klank van hobo is een voorstelling 

met Kristien Hemmerechts rond de dichtbundels van 

Herman de Coninck. The Beasty Boys is een 

faunaconcert met pianist Luc Devos en bioloog Dirk 

Draulans en De Toverfluit in een note(n)dop is een mini-

Mozartopera met collega-hoboïst Piet Van Bockstal en 

actrice Maaike Cafmeyer. Meer info: www.bramnolf.be 

Praktisch: 

• ingang: Sint-Paulusstraat 

• aanvang: 15u (deuren 14u30) 

• ticket: 15 euro 

• betaling op rekening BE15 3631 2226 7530 van 

‘Muziek in Sint-Paulus’ vzw met mededeling 

‘concert 17 maart’ en naam en e-mailadres. We 

bevestigen uw betaling per e-mail.  

• meer info: info@sintpaulusantwerpen.be. 

zondag 24 maart, 10u30, calvarietuin/kerk – voorganger 
Didier Croonenberghs o.p. 

De weersvoorspellingen zijn allesbepalend voor het 

verloop van Palmzondag. Laat ons hopen op mooi weer. 

Indien het droog blijft, starten we samen met de Schola 
Gregoriana Cantabo o.l.v. Werner Truyens in de 

calvarietuin. Met palmtakjes in de hand wandelen we 

dan naar de kerk waar de dominicanen vertellen over de 

Blijde Intrede van Jezus in Jeruzalem. Pas dan hoort u 

onze organist en muziekdirecteur Bart Rodyns. Napraten 

kan zoals steeds in de crypte, vergezeld van een glaasje. 

MUZIEK 

http://www.bramnolf.be/


 

donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart - kerk 

Pasen vormt de apotheose van de Goede Week. Maar 

eerst vieren we op donderdag 28 maart om 19u Witte 

Donderdag, de viering wordt voorgegaan door onze 

pastoor Didier Croonenberghs o.p. Daags nadien, op 

Goede Vrijdag, eveneens om 19u is Kiran Joy o.p. de 

celebrant. De paaswake op zaterdag 30 maart (Stille 

Zaterdag) start twee uur later, om 21u. Dit keer leidt 

Francis Akkara o.p. de dienst. 

zondag 31 maart, 10u30, kerk - voorganger Anton Milh 
o.p. 

Met Pasen gaat onze onderpastoor Anton Milh o.p. voor. 

Ook dit jaar zorgt het Octopus Kamerkoor, samen met 

solisten en Euterpe Baroque Consort o.l.v. Bart Van Reyn 

voor een ongetwijfeld prachtige uitvoering van de 

Krönungsmesse van W.A. Mozart. Het hele programma, 

samen met de namen van muzikanten en solisten vindt u 

terug in het programmaboekje dat bij de inkom op u 

wacht. Een vrije bijdrage voor dit mooie boekje is altijd 

welkom. 

Na de viering bent u van harte uitgenodigd op een kleine 

receptie voor een drankje en een babbel. 

zondag 7 april, 10u30, kerk – voorganger Dries 
Ghesquiere o.p. 

Net als vorig jaar gaat ‘pater opa’ én prior Dries 

Ghesquiere o.p. deze viering van Beloken Pasen of Witte 
Zondag voor. Ook onze titularis-organist Bart Rodyns is 

van de partij met de eerste ‘orgelmis met thema’ van 

2024. Het paasoctaaf ronden we feestelijk af met het 

drankje na de viering. 

Voor deze orgelmis ging Bart op zoek naar barokmuziek 

uit Nederland. Onze noorderburen hebben verschillende 

verdienstelijke, zij het minder bekende, componisten 

voortgebracht zoals Unico Wilhelm, rijksgraaf van 

Wassenaer Obdam (1692–1766). Unico was een begaafd 

auteur wiens werken vaak werden toegeschreven aan 

anderen, omdat muziek componeren in zijn milieu niet 

als gepast werd beschouwd.  

Pieter Hellendaal (1721–1799) uit Rotterdam trok naar 

Londen en Cambridge waar hij als organist en 

componist een mooie carrière uitbouwde. Conrad 

Friedrich Hurlebusch (1691 – 1765), een componist en 
organist met Duitse roots, werkte van 1741 tot aan zijn 

dood als organist van de oude kerk van Amsterdam. Van 

zijn oeuvre is veel verloren gegaan. Albertus Groneman 

(1711–1778), eveneens van Duitse origine, was van 1742 tot 

aan zijn dood organist van de Sint-Jacobskerk van Den 

Haag.   

Tot zover deze bloemlezing uit de Nederlandse 

barokmuziekgeschiedenis. Bart maakt er ongetwijfeld 

een mooi programma van. 

 

Voor actuele info: check onze website 

(www.sintpaulusantwerpen.be) en schrijf u in voor onze 

digitale nieuwsbrief. 

 

 

 

Caroline De Wever en Guido Meeussen 

MUZIEK 

http://www.sintpaulusantwerpen.be/


De "Zilversmidgang" vormde vroeger een verbinding 
tussen de Koepoortstraat en  de Oude Beurs in de 

Hofstraat. De naam verwijst naar het lokaal van de 

zilversmeden, ontsloten door de gang. Van 1727 tot 1770 

was het gebouw in het bezit van de zilversmeden. Het 

Franse bewind vestigde hier de zetel van het comité dat 

het opgeëiste goud- en zilverwerk uit de kerken in 

ontvangst nam.  

Verschillende kerken en kloosters verstopten daarom hun 

waardevolle liturgische voorwerpen en gebruikten tinnen 

kelken en patenen in de plaats. 

In één van de vitrinekasten in onze pandgang tref je een 

verzameling tinnen kelken aan, ook wel ‘noodkelken’ 

genoemd. Later werden de kelken soms nog gebruikt als 

oefenkelk door priesterstudenten. 

 

 

DIGITAAL 

 

Zo’n ‘crabbelinge’ is de voorstudie van Van Dyck voor zijn 

‘Kruisdraging’. Museum Plantin-Moretus omschrijft het 

werk zo: ‘Het is een tekening met pen in bruin, gewassen 

met bruine en lichtgrijze waterverf over een eerste opzet 

met zwart krijt op vergeeld wit papier, licht opgehoogd met 

witte dekverf. Verdeeld in ruiten. Opgeplakt.’ Met maar 

liefst tien schetsen, tekeningen en voorstudies, verspreid 

over de hele wereld, is dit negende schilderij uit de 

Rozenkransreeks één van de best gedocumenteerde van 

Van Dyck. 

Zowel het schilderij als de tekeningen staan bol van 

dynamiek. Beiden slagen erin om verschillende momenten 
uit Christus’ Kruisweg in één beeld vast te leggen: Maria’s 

gelaat met tranen schuilt achter een opulente mantel, 

Simon van Cyrene staat klaar om Jezus te helpen bij het 

dragen van het kruis. De diagonale en parallelle lijnen van 

de hoofden en de armen van de beulen en de soldaten met 

hun hellebaarden omkaderen het emotionele tafereel dat 

letterlijk doorkruist wordt. 

 

Nog tot 18 februari kan je in het museum Plantin-Moretus 

terecht voor de tentoonstelling ‘Van crabbelinge tot 

carton’, een overzicht van wie, waarom en hoe men in de 

16de en 17de eeuw in onze streken tekende. 

Zo’n ‘crabbelinge’ is de voorstudie van Van Dyck voor zijn 

‘Kruisdraging’. Museum Plantin-Moretus omschrijft het 

werk zo: ‘Het is een tekening met pen in bruin, gewassen 

met bruine en lichtgrijze waterverf over een eerste opzet 

met zwart krijt op vergeeld wit papier, licht opgehoogd met 

witte dekverf. Verdeeld in ruiten. Opgeplakt.’ Met maar 

liefst tien schetsen, tekeningen en voorstudies, verspreid 

over de hele wereld, is dit negende schilderij uit de 



 

Pius V (1504 – 1572) is voor eeuwig verbonden met de 

zeeslag bij Lepanto (1571), als initiatiefnemer van de 

Heilige Liga. De vloot van deze alliantie behaalde een 
overwinning op die van de Ottomanen. We hebben 

enkele afbeeldingen van de paus-predikbroeder in de 

Antwerpse dominicanenkerk. 

De buste aan de zuidelijke leeuwenpoort, tussen 

kerkschip en hoogkoor, is gehuld in mysteries. Zelfs onze 

anders zo gedetailleerde en zelfzekere inventaris is er 

niet gerust op en dateert het borstbeeld in de 17de eeuw 

of… in de 19de. In het eerste geval zou de maker Pieter 

Verbruggen de Jonge kunnen zijn, zo meldt de inventaris 

twijfelachtig. 

We hebben onlangs een modello voor een reliektombe 

gevonden, dat mogelijk het ontwerp voor het borstbeeld 

en de bijhorende reliekbewaarplaats is. We komen er in 

een Paullus van 2024 zeker op terug, het verhaal is wat 

te lang voor dit medium.  

Eén van de foto’s bij het verhaal doen we u hier alvast 

cadeau, met een stralende Pius tussen feestelijke zuilen. 

Op de achtergrond de openstaande deur naar de 

schatkamer, met bovenaan een onvermoede gestileerde 

leeuwenkop. Een passende versiering voor de deur van 

de leeuwenpoort, met de paus letterlijk voor de leeuwen. 

DIGITAAL 

We lezen dat op 24 juli 1614 de barbier en chirurgijn van 

het convent, Herman Schullenberch werd begraven. 

Baarden scheren, tanden trekken en aderlatingen 

uitvoeren was het werk van de barbier-chirurgijn.  

Ruim 70 jaar voor het overlijden van Schullenberch 

publiceerde Andreas Vesalius, één van de grondleggers 

van de anatomie, zijn De humani corporis fabrica libri 
septem. Maar begin 17de eeuw stond de chirurgie nog 

altijd in haar kinderschoenen. 

Dat de dominicanen van Antwerpen een eigen barbier-

chirurgijn hadden, is best opmerkelijk. Herman 

Schullenberch werd begraven in de kerk. Het gebeurde 
meer dat leken die voor het klooster werkten, recht 

hadden op een begraafplaats in de kerk. 

 

 

 

Pieter Génard, stadsarchivaris van Antwerpen, 

beschrijft in zijn boek Graf -en gedenkschriften uit 1873 

alle graf- en gedenkstenen die zich toen in Antwerpse 

kloosters en kerken bevonden. Voor Sint-Paulus komt hij 

aan 791 stuks.  

We lezen dat op 24 juli 1614 de barbier en 

chirurgijn van het convent, Herman 

Schullenberch werd begraven. Baarden 
scheren, tanden trekken en aderlatingen 

uitvoeren was het werk van de barbier-

chirurgijn.  

Ruim 70 jaar voor het overlijden van 



Met 14 zijn ze, de puttenbouwers en hun assistenten. Ze 
poseren ernstig voor de foto, wat zo hoorde in 1904. 

Dwangmatig lachen als iemand een foto van je nam 

kwam pas later in de 20ste eeuw. Vandaag is het 

opnieuw cool om ernstig te kijken, een beetje stoer en 

serieus te lijken, ook voor kinderen. 

Mijn grootvader werd geboren in 1899 en was dus 

vijf  toen deze foto werd gemaakt. Ongeveer zo oud als 

het manneke in de put, met de handen van de grote 

broer beschermend op zijn schouders. Wij hebben veel 

van hun generatiegenoten gekend, ondanks de enorme 

tijdspanne tussen deze duidelijk oude foto en nu. 

De skyline van Antwerpen op de achtergrond werd 

gedomineerd door de kerken  van ’t stad, met helemaal 

links de Sint-Pauluskerk, de Boerentoren was er nog niet. 

groot gedeelte van de kerk zelf is zichtbaar. Je mag van 

geluk spreken als je er nog de helft van kunt zien, als je 

nu op ongeveer dezelfde plek op de linkeroever staat.  

(Foto Felixarchief) 

Guido Gezelle en zijn mederedacteurs van Rond den Heerd 

hebben ons al een paar keren op het goede pad gezet 

tijdens onze opzoekingen. Guido en zijn gezellen schreven 

in de tweede helft van de 19de eeuw een leer -en leesblad 

voor alle lieden. Het blad werd uitgegeven in Brugge van 

1865 tot 1902 en bevat veel educatief en religieus nieuws 

uit alle provincies, dankzij de ingezonden brieven van 

talrijke lokale correspondenten.  

De foto die bij dit bericht hoort, rust in ons archief. Hij toont 

onze barokke preekstoel nog in volle glorie en feestelijke 

versieringen, zoals een wimpel waarop we enkele woorden 

kunnen ontcijferen, Claras Rosarii Victorias. Enkele letters 

zijn met grotere hoofdletters geschreven dan de andere, 

wat doet vermoeden dat het een chronogram is, een tekst 
die een jaartal verbergt. Bloemenguirlandes hangen tussen 

de zuilen en vaandels van broederschappen completeren 

het feestelijke plaatje. Spijtig dat de stoelenzetster die dag 

net in staking was, vanwege aanslepende 

onderhandelingen met de kerkfabriek. 

De Antwerpse Sint-Pauluskerk en haar geschiedenis kwam 

regelmatig aan bod in Rond den Heerd en in een editie van 

1873 wijdde de redactie een artikel aan de feestelijkheden 

van een paar jaar eerder in onze kerk. Daarom kunnen we 

onze foto precies dateren en toewijzen aan een bepaalde 

gebeurtenis.  

“Met den Roozenkrans-zondag van ’t jaar 1871 vierde men 
in de Antwerpsche Sint-Pauluskerk de 300-jarige 
jubelfeeste der oprechting van ’t broederschap van onze 
lieve vrouw van den Roozenkrans. Geen kosten en wierden 
er gespaard, ’t gene pleegt te zijn op sint Paulus prochie”. 

 We hadden blijkbaar toen ook al de reputatie om er een 

lap op te geven tijdens feestelijkheden. De redacteur gaat 

een tijdje verder in lyrische bewoordingen, we pikken hem 

een eindje verder weer op: 

DIGITAAL 



In het kerstnummer van uw vertrouwde tijdschrift (dit 

dus, de onvolprezen Paullus) vond u het artikel Heilige 
koord  over de verering van Thomas van Aquino (p. 26). 

Daarin werd verwezen naar een bewerkte foto van het 

beeld van Thomas van Aquino in het hoogkoor. Mogelijk 

hielden de engeltjes die Thomas flankeerden een koordje 

vast. Deze foto, waarop het koordje werd bijgemonteerd, 

was echter verdwenen uit het artikel. 

Nu de foto teruggevonden werd kan ze hieronder worden 

afgebeeld.  

Met onze excuses voor de mogelijke verwarring. 

DIGITAAL 

Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke weetjes lezen en/of op de hoogte 
blijven van allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk? Bezoek dan onze 

Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagrampagina @sintpauluskerkantwerpen 

 

Alle Facebookberichten en nieuwtjes verschijnen ook op onze website: www.sintpaulusantwerpen.be 

Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever) 

“Aan elken pilaar prijkte eene kostelijke vane, waaronder 
verscheide nieuw gemaakt waren. Van de hoogten des 
gewelfs daalden zwierige bloemenkranzen die aan de 
kapiteelen der pilaren samenvloeiden”. Schoon gezegd. 

Wat verder lezen we: “Boven op den preekstoel las men het 
volgende jaarschrift: praeDICaMUs VobIs CLaras rosarII 
VICtorIas”, wij verkondigen de schitterende overwinningen 

van de rozenkrans. 

Hopla, zo kennen we meteen de volledige tekst op onze 

foto én kunnen we aan de hand van de som van de 

hoofdletters het jaartal bepalen: 1871. Hartelijk dank, 

Brugse collega’s van anderhalve eeuw geleden! 
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12u30  Aswoensdag (crypte) - voorganger Anton Milh o.p. 

19u00 Studium Generale Atelier (crypte) 

10u30  1s t e zondag 40-dagentijd - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 

     Solistenmis met Elke Janssens, sopraan - orgel met organist-t itularis Bart Rodyns 

10u30  2d e zondag 40-dagentijd - voorganger Kiran Joy o.p. 

     Orgel met organist -t itularis Bart Rodyns 

10u30  3d e zondag 40-dagentijd - voorganger Dries Ghesquiere o.p. 

Orgel met organist -t itularis Bart Rodyns 

17u00  Gebedswake ti jdens de vastentijd (crypte) - biechtmogeli jkheid 

     Muziek,  gebed, meditatieve sfeer 

9u00  GeBed & Breakfast  (crypte) 

10u30  4d e zondag 40-dagentijd - voorganger Francis Akkara o.p. 

Orgel met organist -t itularis Bart Rodyns 

19u00  2d e edit ie quiz (crypte) 

10u30  5d e zondag 40-dagentijd - voorganger Anton Milh o.p. 

Gezinsviering (crypte) - orgel met organist -titularis Bart Rodyns 

15u00  Concert - Orchestre d'Arts² - Ecole Supérieure des Arts de Mons (Bergen)  

19u00 Studium Generale Atelier (crypte) 

10u30  Palmzondag, 6d e zondag 40-dagentijd - voorganger Didier Croonenberghs o.p.  

     Koormis met Schola Gregoriana Cantabo o.l .v. Werner Truyens  

     Orgel met organist -t itularis Bart Rodyns 

17u00  Gebedswake ti jdens de vastentijd (crypte) - biechtmogeli jkheid 

     Muziek,  gebed, meditatieve sfeer 

8u30  Tenebrae (donkere metten) - crypte 

19u00  Witte Donderdag - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 

08u30  Tenebrae (donkere metten) - crypte 

15u00  Kruisweg - rondgang 

19u00  Goede Vrijdag - voorganger Kiran Joy o.p. 

08u30  Tenebrae (donkere metten) - crypte 

21u00  Sti lle zaterdag - Paaswake - voorganger Francis Akkara o.p. 

10u30  Pasen - Voorganger Anton Milh o.p. 

Orkestmis - Krönungsmesse KV 317 - W.A. Mozart 

      Octopus Kamerkoor en Euterpe  Baroque Consort o. l.v.  Bart Van Reyn 

      Orgel met organist-t itularis Bart Rodyns 

10u30  Beloken Pasen, 2d e zondag van Pasen - voorganger Dries Ghesquiere o.p. 

Orgelmis met thema (Barok in Nederland) - orgel met organist -t itularis Bart Rodyns 

  AGENDA 



Sint-Pauluskerk Antwerpen 

Sint-Paulusstraat 22 

2000 Antwerpen 

T 0477 97 07 13 (secretariaat) 

T 0497 23 83 60 (pastoor) 

info@sintpaulusantwerpen.be  

www.sintpaulusantwerpen.be 

 

Redactie:  

Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever 

(directeur), Walter Geluyckens (voorzitter Sint-

Paulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur), 

Joris Reymer en Erwin Vandecauter (lay-out en 

grafische vormgeving), Armand Storck (coördinatie), 

Leo Van achter (logistiek), 

Bart Rodyns (muziek), Inès Ducès (hoofd muziekkapel) 

 

Vormgeving 

We make. 

Drukkerij 

zwartopwit 

V.U. 

Didier Croonenberghs en Paul Bistiaux, 

Sint-Pauluskerk 

Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen  

Digitaal 

www.sintpaulusantwerpen.be 

redactie@sintpaulusantwerpen.be 

Verkoop 

losse nummers (aan de balie in de kerk), 5 euro 

 

 

 

COLOFON 



 


