
  
 
 

3 6 S T E  J A A R G A N G  |  K E R S T M I S  |  D E C E M B E R  2 0 2 5  -  J A N U A R I  2 0 2 6  

Paullus 
 



 
 

 
 

 
Per Semper   ¾   VOORWOORD   3 
 
Kerstdrang   ¾   PASTORAAL   4 

 
Laatste pronkplek   ¾   CULTUUR   6 
 
Fitness in Paulus   ¾   EVENEMENTEN   10 

 
Waar rook is.…   ¾   RELIGIE   14 
 
Schatten van kerst   ¾   EVENEMENTEN   15 
 
Agenda   16 
 

INHOUD 

Afbeelding voorblad: Kersttafereel, Francis Akkara o.p. 
Afbeelding achterblad: Driekoningentafereel in koper gedreven, Meleyn, kerkschip 

 



Voor Paullus gelden strengere normen dan de 
Almachtige bij de vernietiging van Sodom. Abraham 
vroeg de Here de stad te sparen indien hij tien 
rechtvaardigen kon vinden en Jahweh toonde zich 
barmhartig: ‘Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 
tien’ (Gen 18, 32). Om uw geliefde magazine te blijven 
drukken, volstaan 25 abonnees niet. 
 
Maar niet getreurd: u kan altijd zelf uw digitale Paullus 
drukken en als u thuis niet over een printer beschikt, 
vindt u ongetwijfeld een (Paulus-) vriend of buur die er 
wel een heeft. Na nauwelijks vijf minuten beschikt u dan 
toch over een papieren exemplaar: er valt overal een 
mouw aan te passen. En wie weet maakt het papier een 
comeback. 
 
Inhoudelijk verandert er weinig of niets. We stoppen wel 
met de rubriek ‘Miniatuurtjes’, de selectie van 
Facebook- en Instagramberichten die online 
verschenen tijdens de maanden voor de publicatie in 
Paullus. Omdat berichten op een sociaal medium 
opnieuw online publiceren dubbelop is en ons bijgevolg 
enigermate onzinnig lijkt. We vragen om uw begrip. 

De agenda, die tot nog toe op de voorlaatste pagina 
stond, fuseert met het muziekprogramma. Zeker met 
het vooruitzicht van een volledig gesloten kerk (maart-
april 2026) en een beperkter muzikaal aanbod, leek ons 
dat de beste oplossing. Vergeet niet dat u voor snel en 
accuraat nieuws steeds terecht kan op onze site en op 
onze nieuwsbrief. 
 
Nog tot februari 2026 schitteren onze ‘Geseling’ en 
‘Kruisdraging’ in het koor, daarna gaan ze hun 13 
zusjes en broertjes vervoegen in het Noord-Brabants 
Museum in ‘s Hertogenbosch. We zullen ze (tijdelijk) 
missen, maar we laten u niet radeloos achter. Vanaf 
mei zetten we de grafmonumenten van het koor in de 
spotlights, Armand schrijft daarover. 
 
Onze reeks over liturgie is aan zijn tweede aflevering 
toe, broeder Anton o.p. neemt dit keer één van de 
cadeaus van de Drie Wijzen onder de loep: wierook. De 
bijdragen van Anton verschijnen ook in Kerk & Leven. 
Ten slotte doen we opnieuw een oproep aan quizzers 
met een hart voor geschiedenis, kunst en muziek. Eind 
februari is het zover. 
 
Overigens zit er nog véél meer in de pipeline, maar 
daarover later meer! 
 
Veel leesplezier 
 
Guido Meeussen 
hoofdredacteur 
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PER SEMPER 
 

De papieren Paullus – wat een mooie alliteratie – is dood. Leve de digitale 
Paullus! Voortaan bieden we u één drager minder aan, maar inhoudelijke 

en stilistische kwaliteit blijven we wel hoog in ons vaandel voeren. 



Enkele jaren geleden verscheen er een nieuw woord, 
naast knuffelcontact, knaldrang! Knaldrang betekent 
een intense behoefte om te feesten, een sterk 
verlangen om uit de bol te gaan, de wens om zijn 
vreugde uitwendig te manifesteren. Ik stel voor dat we 
een nieuw woord verzinnen en hopelijk wordt dit het 
woord van het jaar 2026: kerstdrang ! Als knaldrang 
het verlangen is om vreugde naar buiten toe te 
manifesteren, dan is kerstdrang het verlangen om een 
innerlijke vreugde te ontdekken. 
 
Want met Kerstmis weerklinkt deze aankondiging in de 
diepte van ons hart: “Een kind is voor ons geboren!”  
Met andere woorden: iets in jou wordt geboren. God 
zelf wordt aanwezig, in ieder van ons. Door het 
mysterie van zijn incarnatie maakt God zich voor ieder 
van ons aanwezig en creëert Hij zich een plaats in ons 
hart, als een kribbe, waar Hij tot rust komt. Dit is het 
geschenk van God, een geschenk dat altijd nieuw is!  
 
Om deze innerlijke en goddelijke vreugde te ontdekken 
moeten we niet te ‘rationeel’ zijn. Integendeel, we 
moeten net als kinderen zijn. Geen verwende kinderen, 
maar wel kinderen die spelen, die lachen, die huilen, 
die vragen stellen, die de hand uitsteken, die een 
beetje zorgeloos zijn en die innerlijke vreugde ervaren! 
Laat ons kinderen zijn met een innerlijke kerstvreugde, 
naïviteit incluis. Het woord naïviteit komt trouwens van 
het Latijnse nativus, dat ‘geboren’ betekent en in het 
Frans evolueerde tot ‘Noël’. 
 
 

Plots zijn ze daar. Modewoordjes. Waar komen ze vandaan? Wie injecteert ze in onze 
woordenschat? Een recente aflevering van de ‘Wereld van Sofie’ was gewijd aan dat 

fenomeen. Wij stellen er nu ook eentje aan u voor. 

PASTORAAL 
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KERSTDRANG 

↑    PERUVIAANSE KERSTSTAL (2017), EIGEN FOTO 



   

Kerstmis beleven — kerstdrang ervaren— is blijven 
geloven in een nieuwe toekomst, in een blijde 
gebeurtenis in je leven. Het is aan ieder van ons om 
deze kribbe te ontdekken waar we ons kunnen voeden 
aan de mensheid van God, aan de goddelijkheid van 
het kind van Bethlehem. Kerstmis beleven is dus de 
weg van God kiezen, steeds op zoek blijven naar die 
momenten die ons doen herboren worden. 
 
Onze hergeboorte, keer op keer, is een moment van 
genade waardoor we anderen kunnen voeden. Alles 
wijst erop dat een oude wereld aan het verdwijnen is... 
Zijn we bang voor de nieuwe wereld die ontstaat? Of 
willen we eraan ontsnappen? Wat doen we om deze 
wereld menselijker te maken? Menselijker, intelligenter 
en minder kunstmatig. We sluiten binnenkort het Jaar 
van de Hoop af, het jubileum van de hoop. Het is nog 
niet te laat. En hoop is niet hetzelfde als optimisme! 
 
 
 

 Dit is waartoe Kerstmis ons uitnodigt: een invitatie om 
voluit te leven, om te kunnen zijn wie je bent: een vrij 
kind van God. Kerstmis is geen verjaardag die ons doet 
terugblikken op ons verleden, maar een feest van 
wedergeboorte, een feest dat ons weer jong maakt, 
een feest dat ons uitnodigt om het kind te baren dat 
wij zijn. Neen, het is geen kwestie van teruggaan, maar 
van het kind te zijn dat we moeten worden: het kind dat 
zich verwondert, dat speelt, dat lacht, dat niet bang is 
om handen vast te houden, dat naïef is. 
 
Daarom nodig ik jullie uit om weer kind te worden. Om 
het kind te baren dat in jou zit: vol vertrouwen in de 
toekomst, een toekomst vol hoop. Kerstmis spoort ons 
aan om God op de wereld te zetten,  
deze kwetsbare Kindgod in de kribbe die de mensen 
komt voeden en hen een toekomst geeft. 
 
Zalig kerstfeest. Of beter: zalige kerstdrang. 
 
Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van de Sint-Paulusparochie 

 
 

 
 
 

5 

PASTORAAL 

↑    PERUVIAANSE KERSTSTAL (2017), EIGEN FOTO 



Dit is het eerste deel van een reeks artikels over deze 
pronkgraven. We nemen eerst de twee oudste onder de 
loep. De volledige tekst van deze artikelenreeks zal na 
publicatie van de laatste aflevering gratis beschikbaar 
worden op onze website. 
 
De vier grafmonumenten zijn cenotafen - siergraven - 
niemand heeft een laatste rustplaats gevonden in de 
gestileerde sarcofagen die zich onderaan de 
monumenten bevinden. Dat geldt zeker voor het 
echtpaar De Vries – Van Elsacker, aan wie pas in de 
19de eeuw het vierde en laatste monument (zuid) werd 
toegewijd. 
 
Het paar werd begraven op een kerkhof, want 
begraven in een kerk was toen niet meer toegestaan. 
De ouders van bisschop Capello o.p., Capello – 
Boxhorn van het monument noord, vonden in de 17de 
eeuw hun graf nog wel in de Sint-Pauluskerk, voor de 
grote hoekpilaar waar vandaag het beeldje van Maria 
en Kind op een troon staat.  

Verstoorde locatie 
 
De twee oudste grafmonumenten zijn opgericht voor 
het echtpaar van Varick – Damant (zuid) en bisschop 
Ophovius o.p. (noord), zij liggen nog netjes in de 
crypte, ongeveer zes meter onder hun respectievelijke 
monumenten. Het is passend dat we die twee 
monumenten als eerst aan de beurt laten komen in de 
artikelenreeks, hun constructie en afwerking viel 
wellicht samen met die van het hoogkoor van Sint-
Paulus. 
 
Het is niet gemakkelijk om aan te wijzen waar precies 
het graf van van Varick – Damant ligt, hoewel in de 
crypte een aanduiding op de muur pal onder hun 
monument is geplaatst. Het is onwaarschijnlijk dat ze 
ook werkelijk in die muur liggen. Samen met het 
monument Ophovius is dat van het echtpaar gebouwd 
en zijn zij begraven in de periode 1630 – 1641. Dat is 
minstens 30 jaar voor de enorme constructie van het 
nieuwe, huidige altaar met haar trappen – een slordige 
honderd ton marmer en steen - er kwam in 1670. 

CULTUUR 

Vanaf mei 2026 kun je in de Antwerpse Sint-Pauluskerk met een gids de vier 
grafmonumenten aan het hoogaltaar ontdekken. Het wordt een uitzonderlijke 

gelegenheid om tijdens dat ingrijpende restauratiejaar deze kunstwerken in 
detail te bekijken. 

Grafmonumenten aan het hoofdaltaar (1) 

LAATSTE PRONKPLEK 
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De verbouwing  veroorzaakte een verstoring van het 
vroegere uitzicht, zodat we vandaag geen grafstenen 
boven hun werkelijke graf vinden. Graven en 
grafstenen liggen waarschijnlijk verborgen onder de 
oostelijke steunberen van de crypte die mee het altaar 
schragen. De hele constructie van boven naar onder, 
van monument naar crypte, geeft een idee waar 
Ophovius en zijn overburen voor eeuwig rusten onder 
de toenmalige vloer van de crypte. 
 
Het interieurschilderij van Pieter Neeffs toont de Sint-
Pauluskerk in 1636. Het hoogkoor is op dat moment een 
jaar of vier afgewerkt. Door de poort van het mogelijk 
imaginaire doksaal vangen we een glimp op van de 
trappen naar het hoogaltaar, dat toen nog duidelijk 
versierd was met een triptiek, waarvan Het visioen van 
de heilige Dominicus (ca. 1620) van Peter Paul Rubens 
waarschijnlijk het grote middelpunt was. We tellen 
slechts zes trappen – vandaag zijn het er elf - die naar 
het altaar leiden. 
 
Links, noordelijk, van de trappen zien we wat nu het 
kapelletje onder het monument van Ophovius is. Je 
kunt het duidelijk herkennen aan het zuiltje dat ook nu 
nog rechts van de deuren staat. Mogelijk was het in 
1636 nog een tweede toegang tot de crypte of 
misschien diende het vanaf de bouw als grafkapelletje 
voor Ophovius. De plek erboven lijkt nog leeg, mogelijk 
stond het monument uit het gezicht, misschien was het 
nog niet geplaatst of Pieter Neeffs nam de moeite niet 
om het er in de verte nog bij te schilderen.  
 

Ons kent ons 
 
De twee oudste grafmonumenten werden opgericht 
tussen 1630 en 1641 en dat is niet toevallig in dezelfde 
periode toen het huidige hoogkoor van de Sint-
Pauluskerk werd voltooid. Het zijn monumenten voor 
drie mensen die elkaar kenden en die deel uitmaakten 
van de nauw met elkaar verweven politieke en 
religieuze machten van Brabant en Antwerpen in de 
eerste helft van de 17de eeuw. 
 
Toen eindelijk op 10 april 1618 plechtig de eerste steen 
van het nieuwe hoogkoor van de Antwerpse 
predikherenkerk werd gelegd, waren zij in hun 
verschillende functies aanwezig, samen met bisschop 
Malderus en burgemeester Rockox. Ze waren erbij toen 
op 31 maart 1632 dat hoogkoor plechtig werd ingewijd 
en de gedenksteen in een nis in de crypte werd 
geplaatst. 
 
Ophovius en van Varick - Damant waren met elkaar 
verbonden door hun relatie met Peter Paul Rubens, 
mogelijk tot in de dood. Daar komen we later op terug 
wanneer we de individuele monumenten onder de loep 
nemen en de connecties van de protagonisten 
uitpluizen. 

CULTUUR 
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De twee grafmonumenten hebben alvast gemeen dat 
de beelden van Ophovius, van Varick en Damant 
gekapt zijn uit Avesnessteen. Dat is een krijtgesteente 
dat gedolven werd - en soms nog wordt - in de 
steengroeven nabij Avesnes-le-Sec in Noord-Frankrijk. 
Mogelijk werd de ruwe steen per schip naar Antwerpen 
gebracht, want Avesnes ligt vlakbij de Schelde. 
Avesnessteen is fijnkorrelig en werd om die reden vaak 
gebruikt voor beeldhouwwerk in de Nederlanden. 
 
De drie stenen beelden werden intussen meermaals 
overschilderd, ze zijn gewit met dikke lagen verf. Op die 
manier verdween de polychrome laag, die op het einde 
van de 20ste eeuw werd ontdekt onder al dat wit 
geweld. 
 
Samen met de geschilderde glasramen van Abraham 
van Diepenbeeck – die in dezelfde periode werden 
geplaatst - en het daardoor getemperde licht – 
zorgden de beelden op de monumenten voor een 
sfeervol kleurenpalet dat we ons vandaag nog 
moeilijk kunnen voorstellen.  
 
 

Glasramen 
 
Net zoals we zeker weten dat Ophovius de sponsor was 
van het tweede glasraam door de aanwezigheid van 
zijn wapen, is het niet onwaarschijnlijk dat Van Varick 
in dezelfde periode ook heeft toegezegd om voor één 
van de ramen met het leven van de heilige Paulus te 
betalen (en er zijn wapenschild aan toe te voegen). We 
weten echter niet of dat glasraam ooit werd gemaakt, 
daar is geen hard bewijs voor. 
 
Van de glasramen van van Diepenbeeck vinden we 
immers geen fysiek spoor meer. In 1633 tekende hij 
nochtans een contract met de Antwerpse dominicanen, 
waarin werd overeengekomen dat hij twaalf grote en 
vijf kleine geschilderde glasramen zou leveren en 
plaatsen in de Sint-Pauluskerk. 

CULTUUR 
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In 1637 - we zijn nog steeds in de periode dat de twee 
oudste monumenten werden opgericht – waren nog 
maar vier ramen door van Diepenbeeck geplaatst en 
de dominicanen vonden ze dan nog te klein ook. Die 
vier vensters toonden taferelen over het leven van 
Paulus en waren versierd met de wapens van de 
sponsors; het eerste raam - boven het monument van 
Varick - door bisschop Malderus, het tweede door 
Ophovius, enzovoort. 
 
Ze  zaten in de ramen van het hoogkoor aan de 
zuidzijde en werden gedeeltelijk door Pieter Génard 
beschreven in de tweede helft van de 19de eeuw. Toen 
waren ze al lang verdwenen, mogelijk al voor de Franse 
bezetting tijdens de revolutionaire periode. We weten 
zelfs niet zeker of er ooit meer taferelen op glasraam 
gemaakt zijn behalve die vier. De zoektocht gaat 
verder. 
 
Kijk je mee uit naar de vasteneditie van Paullus 2026? 
Dan lees je het vervolg op dit artikel. Het tweede deel 
gaat over het grafmonument van Anna Damant en 
Hendrik van Varick. 
 
 
 
 
 
Armand Storck 
Bronnen en bibliografie komen onderaan het laatste artikel. 
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We horen het u al denken. Zijn ze nu helemaal gek 
geworden daar aan de Veemarkt? Fitnessen in de 
crypte van Sint-Paulus? Drijft die restauratie directeur 
C. stilaan tot waanzin? Is het zo slecht gesteld met de 
gezondheid van projectleider evenementen A. of begint 
hoofdredacteur G. te flippen; misschien een 16de-
eeuwse natuursteen op zijn al niet zo rijkelijk gevulde 
hersenpan gekregen…  
 
Niets van dat alles, beste lezer. Met deze titel maken wij 
schaamteloos misbruik – wij bekennen – van uw 
‘gezonde’ nieuwsgierigheid naar de zoveelste 
verrassing waarmee de bende van Paulus uitpakt. Nu 
ja, verrassing, we willen eigenlijk uw aandacht voor de 
derde Paulusquiz die er eind februari aankomt. Want 
quizzen is denken en denken is gymnastiek voor de 
hersenen… 
 
Ja? Nu bent u helemaal mee. Begin dit jaar was de 
opstartende restauratie de grote schuldige van het 
jammerlijke uitstel van onze derde editie. Maar uitstel is 
geen afstel en het blijft niet bij een gezegde, zaterdag 
28 februari 2026 is het weer zover. Let op: deze keer 
spelen – spelen is ook gezond, notabene – we niet op 
een vrijdag maar op een zaterdag. Minder logistieke 
stress… 

En dat is dan ook weer goed voor uw gezondheid. We 
kunnen nu echt geen reden meer bedenken – en u kan 
er geen verzinnen – om NIET deel te nemen aan onze 
‘Internationale Quiz’. Toegegeven, dat ‘internationaal’ 
klinkt wat verwaand, maar noem het dan zelfzekerheid. 
En voor zover we die nog niet hadden, hebben de 
dominicanen er ons mee besmet – excuus – 
gezegend… 
 
Genoeg geleuterd – mijn computerblad is bijna vol – 
en nu even serieus: kom meedoen, we gaan jullie 
opnieuw een avond vol boeiende en interessante (niet-) 
weetjes voorschotelen. Je zal wijzer buiten wandelen 
dan je was binnengekomen én er komt een nieuwe 
uitdagende praktische proef bij. Voor onze 80-plussers, 
geen nood, je hebt er enkel je hersens voor nodig, geen 
hartslagmeter. 
 
 
 
 
Tot dan. 
 
 
 
Guido Meeussen 
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FITNESS IN PAULUS 



    



De een vindt wierook lekker ruiken, de ander moet er 
van kuchen. De een vindt dat wierook het mysterievolle 
karakter van de liturgie benadrukt, een ander 
beschouwt het als een onnodig toevoegsel. Wierook 
heeft dus zijn voor- en tegenstanders. Maar waarom 
gebruiken we wierook in onze liturgie? 

In het boek Exodus krijgen we een uitvoerige 
beschrijving van de ‘woning’ die de Israëlieten moesten 
bouwen om er het tabernakel met de stenen tafelen 
van het Verbond in onder te brengen. Het ging hier om 
een soort ‘mobiele unit’, een grote tent, die met het volk 
Israël kon meereizen. 
In hoofdstuk dertig geeft Jahweh de opdracht om een 
reukofferaltaar te maken in acaciahout – geen 
toevallige materiaalkeuze, want het altaar moest 
kunnen vervoerd worden. We lezen dat de hogepriester 
Aäron er iedere dag wierook op moest branden: “Iedere 
morgen als hij de lampen in orde brengt en tegen de 
avond als hij de lampen aansteekt”. 
 
Op het einde van dit hoofdstuk staat zelfs het recept 
van de wierook die gebruikt moest worden: “Neem 
geurige kruiden, storaxbalsem, onyx, galbanum en 
andere kruiden en zuivere wierook: alles in gelijke 
hoeveelheid. Daarvan moet ge, zoals een reukwerker 
dat doet, een reukwerk bereiden, vermengd met zout, 
zuiver en gewijd.” De wierook die volgens dit specifieke 
recept was gemaakt, mocht enkel voor de goddelijke 
eredienst gebruikt worden. 

RELIGIE 

Liturgie: werk van en voor het volk (2) 
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In deze bijdrage werpen we eerst een blik op de Bijbelse bronnen, om vervolgens 
de betekenis van wierook in onze hedendaagse liturgie te bespreken. 



   

Men kan zich voorstellen dat er in het tentenkamp van 
een nomadisch volk, bij warme temperaturen en met 
beesten als kamelen en ezels in de buurt, niet altijd een 
aangename geur hing. Die geur wilde men absoluut 
vermijden in Gods woning, vandaar het gebruik van 
wierook. 
 
Wierook kreeg naast deze praktische functie ook al 
snel een symbolische betekenis: een zinnebeeld van 
het gebed van de gelovigen dat tot bij de Heer 
opsteeg. Zo lezen we in Psalm 141: "Laat mijn gebed 
opstijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn”. 
 
Deze spirituele lezing kon ook echt mystiek worden, 
zoals in het boek Wijsheid van Jezus Sirach, waar de 
lof wordt gezongen op de hogepriester Simon, de zoon 
van Onias. Toen die in zijn gewaden het heiligdom 
binnentrok om er de goddelijke eredienst te verrichten, 
was hijzelf “als brandende wierook op de 
wierookschaal”. De biddende mens kan zo één worden 
met zijn gebed, dat hij in zijn geheel opstijgt tot bij 
God. 
 
Wierook als symbool voor het gebed duikt ook op in 
het Nieuwe Testament, zoals in het boek Openbaring 
waar de hemelse wierookschalen de gebeden bevatten 
van de heiligen. In deze lijn moet wierook ook als 
geschenk voor de pasgeboren Jezus worden gezien: 
als teken van zijn goddelijkheid, terwijl mirre zijn 
menselijkheid en goud zijn koningschap symboliseren. 

Wierook in de liturgie 
 
In onze liturgie komt wierook regelmatig voor en zeker 
niet alleen tijdens de eucharistie! Men denke 
bijvoorbeeld aan de bewieroking van het altaar, die 
meestal plaatsvindt tijdens de tweede vespers van de 
zondag. Of de bewieroking van het lichaam van een 
overledene, tijdens de absoute in de begrafenisliturgie. 
 
Tijdens de eucharistische liturgie wordt doorgaans vijf 
keer wierook gebruikt: voor de bewieroking van het 
altaar (na de intredeprocessie), van het 
Evangelieboek, van de eucharistische gaven (bij de 
bereiding en onmiddellijk na de consecratie), van de 
priester(s) en van het Godsvolk (iedereen die meeviert). 
 
Het is eigenlijk Christus die vijf keer wordt bewierookt, 
zij het telkens onder een andere gedaante. Het altaar 
staat symbool voor Christus, ‘de hoeksteen’. In de 
evangelielezing klinkt zijn Woord. Vervolgens komt Hij, 
in het eucharistische gedeelte, werkelijk aanwezig 
onder de gedaanten van brood en wijn. 

RELIGIE 
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Bij de voltrekking van het sacrament van de eucharistie 
door de afsmeking van de heilige Geest en het 
uitspreken van de instellingswoorden handelt de 
priester in persona Christi of als een alter Christus, een 
‘andere Christus’. En Christus is ook aanwezig in het 
verzamelde en vierende volk, de kerk, dat zijn Lichaam 
is. 
 
Het gebruik van wierook in de liturgie is dus verre van 
willekeurig en heeft een diepe geestelijke betekenis. De 
wierook is bedoeld voor Christus, voor God, net zoals 
in het Oude Testament. Dit is ook de reden waarom we 
tijdens de paastijd de paaskaars bewieroken, omdat 
die symbool staat voor de aanwezigheid van de 
Verrezen Heer. 
 
Wanneer de priester apart wordt bewierookt is dat niet 
omdat we de priester – wie hij ook is – op een voetstuk 
willen zetten, maar omdat hij in het sacrament handelt 
als Christus. Door getrouw de verschillende vormen 
van aanwezigheid van Christus in de liturgie te heiligen 
met het gebruik van wierook, komen we de volheid van 
die aanwezigheid op het spoor. 
 
Behalve in de ‘sterke tijden’ van het liturgische jaar - 
advent en vasten - waarin de kerk tot inkeer wil komen 
en een meer sobere liturgie welkom is, is het zeker op 
zondag aangewezen om wierook te gebruiken. Geen 
kwestie dus van liefhebberij, maar om eer te brengen 
aan de Enige aan wie ultiem eer toekomt, zijnde 
Christus. 

Of in de woorden van de Openbaring van Johannes: 
“Aan Hem die ons liefheeft en van de zonden heeft 
verlost door zijn bloed,  die ons gemaakt heeft tot een 
koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en 
Vader, Hem zij de heerlijkheid en de macht in de 
eeuwen der eeuwen! Amen.” 
 
 
 
p. Anton-Marie Milh o.p. 
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Met de collega’s van de Monumentale Kerken van 
Antwerpen – Sint-Carolus Borromeuskerk, Sint-
Andrieskerk, Sint-Jacobskerk, de kathedraal – geven 
we tijdens de kerstvakantie een draai aan SVV. Deze 
keer geen vlieg want we zetten het kerstverhaal en de 
figuren uit de kerststal centraal. Het winnen van een 
toffe prijs hebben we uiteraard behouden.  
 
In Sint-Paulus draait het allemaal om de os, de ezel en 
hun vier kleine broertjes en zusjes. Wist je dat geen 
enkele van de vier evangelisten spreekt over een os of 
een ezel in het kerstverhaal? Het is dankzij de profeet 
Jesaja uit het Oude Testament dat de os en de ezel 
veel later een vaste plek in de kerststal krijgen: “Een os 
herkent zijn meester, een ezel zijn voederbak, maar 
Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid” 
(Jesaja 1,3). 

Heb je zin om met je kapoen op stap te gaan langs de 
kerststallen van deze kerken? Vergeet dan je 
reispaspoort ‘Een tocht naar Bethlehem’ niet, je kan er 
een vragen in de eerste kerk die je bezoekt. In elke kerk 
krijg je bij de start van je zoektocht een stempel. Als je 
alle vijf stempels verzamelt, maak je kans op een extra 
leuke prijs! 
 
Hierbij alvast een voorproefje van wat je aan leuke 
doe- en zoekopdrachtjes mag verwachten: vind je de 5 
verschillen? 
 
 
 
 
 
Caroline De Wever 
 
 

EVENEMENTEN 

Tijdens de zomer kun je met je 6- tot 12-jarigen op verschillende plekken in Vlaanderen zoeken 
naar de ‘Schat van Vlieg’ (SVV) én een toffe prijs winnen. Tijdens de komende schoolvakantie 

geven we er een ‘kersttwist’ aan. 

Speuren langs Antwerpse kerststallen 

SCHATTEN VAN KERST 
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Kerstavondmis: woensdag 24 december, 22u, kerk 
(Veemarkt) 
 
Eucharistieviering op kerstavond. Stemmige 
solistenmis, die wordt voorgegaan door E.P. Anton Milh 
o.p. De solist is sopraan Sarah van Mol, ze wordt 
begeleid door Bart Rodyns op orgel. Op het 
programma Vlaamse kerstliederen: 
 
Kerstnacht, die schone (Preud’homme), Kindje, wat 
ben je toch zacht (Mortelmans), De vlokkige sneeuw 
(Verhoeven), Herders, Hij is geboren (Mortelmans), 
Kerstlied (Verhoeven), De Herders (Peeters), Jesu, 
allerliefste kind (De Vocht), Susa Nina 
(Preudhomme/Simons), Door de liefde wilt ontdekken 
(anoniem 18e eeuw). 
 
 
Kerstviering: donderdag 25 december, 10u 30, kerk 
(Veemarkt) 
 
Eucharistieviering voor Kerstmis, met als voorganger 
pastoor Didier Croonenberghs o.p. Het ensemble 
Utopia en het barokorkest Euterpia staan onder leiding 
van Bart Rodyns tijdens de uitvoering van de Messe de 
Minuit pour Noël van Marc-Antoine Charpentier. 
 
 
Mis: zondag 28 december, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Eucharistieviering, opgedragen aan de heilige Familie. 
Justin Adriko o.p. gaat deze gezongen mis voor, uw 
stemmen worden begeleid door titularis-organist Bart 
Rodyns. 
 
 
Vespers: woensdag 31 december, 17u, koor kerk 
(Veemarkt) 
 
De zeven broeders van de Antwerpse dominicaanse 
gemeenschap vieren ‘s morgens en ‘s avonds het 
officie, het getijdengebed in hun klooster. Eénmaal per 
week willen zij de intimiteit van hun gebed met u delen. 
Onze dominicanen gaan voor in gebed tijdens de 
vespers op woensdagavond. Iedereen is van harte 
welkom. 

Mis: zondag 4 januari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Eucharistieviering voor de Openbaring des Heren 
(Driekoningen), gecelebreerd door Anton Milh o.p., 
begeleid door titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
 
Mis: zondag 11 januari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Doopsel van de Heer. Eucharistieviering gecelebreerd 
door E.P. Didier Croonenberghs o.p., begeleid door 
titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
Mis: zondag 18 januari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Derde zondag van het jaar. Eucharistieviering 
gecelebreerd door Francis Akkara o.p., begeleid door 
titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
Mis: zondag 25 januari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Vierde zondag van het jaar. Eucharistieviering voor 
gecelebreerd door Francis Akkara o.p., begeleid door 
titularis-organist Bart Rodyns. 
 
Mis en doopsel: zondag 1 februari, 10u30, kerk 
(Veemarkt) 
 
Lichtmis/familieviering. Eucharistieviering 
gecelebreerd door Anton Milh o.p., begeleid door 
titularis-organist Bart Rodyns. Tijdens deze viering 
vindt ook het doopsel plaats van Seppe Verschelden. 
 
 
Huwelijk: zaterdag 7 februari, 11u, kerk (Veemarkt) 
 
Huwelijk van Ronald Rogiers en Marie Missinne, 
voorgegaan door E.P. Didier Croonenberghs o.p. 

AGENDA 
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Mis: zondag 8 februari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Zesde zondag van het jaar. Eucharistieviering 
gecelebreerd door E.P. Didier Croonenberghs, 
begeleid door titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
Doopsel: zondag 8 februari, 11u30, kerk (Veemarkt) 
 
Doop Alex Pissierssens, voorgegaan door Anton Milh 
o.p. 
 
 
Mis: zondag 15 februari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Zevende zondag van het jaar. Eucharistieviering 
gecelebreerd door Kiran Joy o.p, begeleid door 
titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
Aswoensdag: 18 februari, 12u30, kerk (Veemarkt) 
 
Eucharistieviering, voorgegaan door Anton Milh o.p. 
Vasten, dat is meer dan alleen ‘minder’ eten en 
drinken. Dat is tijd nemen om je te bezinnen, om te 
versoberen. Tijdens de vastenperiode versoberen we 
ook de muzikale menukaart van de vieringen. Het orgel 
is dan eerder discreet aanwezig en sommige registers 
worden letterlijk het zwijgen opgelegd. 
 
 
Mis: zondag 22 februari, 10u30, kerk (Veemarkt) 
 
Eerste zondag van de Vasten. Eucharistieviering 
gecelebreerd door E.P. Didier Croonenberghs o.p., 
begeleid door titularis-organist Bart Rodyns. 

Quiz: zaterdag 28 februari, 18u, crypte (Veemarkt) 
 
Derde internationale quiz van Sint-Paulus. Net als bij 
de vorige edities gaan we voor een ‘algemene quiz’. 
Dat wil zeggen dat u vragen krijgt voorgeschoteld uit 
allerlei domeinen en natuurlijk ook uit de corebusiness 
van onze parochie: religie. Daarmee onderscheiden we 
ons van andere quizorganisaties. Schrijf je tijdig in. De 
opbrengst gaat net als vorige edities naar de Sint-
Vincentiuswerking van de Sint-Pauluskerk en komt zo 
terecht bij Antwerpenaren die het moeilijk hebben. We 
sturen u natuurlijk evenmin met lege handen naar huis. 
 
Praktisch: 
 
Wanneer? Zaterdag 28 februari om 18u (deuren 17u) 
Waar? In de crypte van Sint-Paulus 
Per ploeg: max. 6 personen 
Inkom? 50 euro per ploeg 
Eten en drinken? Ja 
Inschrijven via info@sintpaulusantwerpen.be met 
naam van de groep 
Let op: de plaatsen zijn beperkt, iedereen krijgt een 
prijs! 
 
 
Mis: zondag 1 maart, 10u30, vanaf 1 maart gaan we 
naar de studentenkapel in de Prinsstraat 
 
Zesde zondag van het jaar.  
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